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Yeni MC'nin kuruluşundan bu yana 
| gelişen olaylar; Hürriyet ve Günaydın gazeteletinin hergün manşetlerinde patlattıkları bombalar, bunu CHP'nin “güvenoyu verdiği” Korkut Özalın Nihat Erim vari “anarşiyi önleme" operasyonlarının izlemesi; baskın, arama tarama ve kanlı operasyonların birbirini takip etmesi, yani devlet terörünün yoğunlaştırilması ve faşizmin namussuzca bir yalancılıindan başka bir şey olmayan demagojisinin artması... Bütün bunlar yeni dönemin gelişme Yönünü ve özelliklerini ortaya çıkarmaktadır. 

İktidar çözülmesi güç sorunlarla karşı karşıyadır. Bir “iflas” içindeki ekonomi, döviz, krizi, enerji krizi, hammadde krizi ile birlikte, Yokluğu, pahalılığı, zamları getirdi dayatt. 
Hükümet şimdi bu “sosyal tedbirleri” (1) hazirliyor. Ekonomik gelişmelerin, pahalılık, İşsizlik ve yoksulluğun artmasının sosyal hoşnutsuzluklara yol açması yığınların düzene olan haşnutsuzluklarının artması kaçınılmazdır, Bu yüzden ekonomik “istikrar tedbirlerine" siyasi “istikrar tedbirleri” nin eşlik etmesi “doğal” dir. 

“Sosyal tedbirler" pahalılık, işsizlik, yakluktur! Emekçi halkin, işçilerin, köylülerin memurların bir kat daha yoksullaşması, ellerinde, ne varsa, herseylerinden bir kismi- nin daha alınmasıdır. 

“Siyasal istikrar tedbirleri” yoksulluğun ve sömürülmenin baskı altında tutulmasıdır. 
Halkın elinin ayağının bağlanması, susturul. 
masidir. 


ri 


yo vapurlarına, bo ajlar düzenliyorlar. 


olla faşist saldırı, katemagojilerine uygun bir zemin oluşturmaya çalışıyorlar. 


- MC'nin sosyal ve siyasal “tedbir"leri —  PAHALILIK, YOKLUK ve ZULÜM 


Milyonlarca emekçi böylesine vahşi bir soyguna nasıl sessizce razı olacak? Faşist terör ve demagojinin görevi budur. 

CHP bu gelişmelere karşı ne yapıyor? 
Sessizce “düzenin onarılmasını” seyrediyor. 
Korkut Özal'a “güveniyor.” O, “c tarafsızlığın YI) sağlamak Için çalışacal 

CHP “devlete karşı çıkan, devleti 

lerin temizlenmesi" -ni ediyor! Bizim gibi ülkelerde faşizm devlet eliyle yukardan aşağı bir şekilde örgütlenmektedir. Dimitrov “bu yüzden faşizmin çok değerli sosyal demokrat destekçiler kazandı ni” söylüyordu. CHP bunu doğruluyor. 

Pahalılığın, zamların, yokluğun ve işsizliğin artmasının MC'yi kendiliğinden çökerteceĝi sanılmamalıdır. Kitleleri karşısına aldıkça iktidarını giderek daha çok ve daha açıkça zora dayayacaktır. Devlet terörü daha da yoğunla-Şacaktır. 

Faşizmin yenilmesi faşist terör ve demagöjinin her alanda teşhiriyle mücadelenin her alanda örgütlendirilmesiyle mümkündür. 

Tüm halk güçlerinin. faşizme karşı eylem birliğini gerçekleştirmekle, tom devrimcilerin. 
güçlerini bir araya getirmekle mümkündü 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karşı-devrim güçleasında, çöplüklerde, a-solda bombalar patlatıyor, kalara trafolara sa 
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© Karşı-devrimgüçlerifaşist terör vedemagojiye ortam hazırlamak için sağda-solda bombalar patlatıyor 


o Geçişdönemi sorunları ve sosyal emperyalizm safsataları 


e Bir örgütlenme çalışmasından çıkan dersler. 


© Devrimci Yeraltı Maden-İş işçileri gerici bir saldırıyı daha defettiler 


8 Bazı teorik sorunlar; 
arti sorunu, ehven-i şer mantığı ve seçim siyasetimiz. 


© Tabanfiyatları: Oligarşinin küçük üreticiler üzerindeki 


m hazırlamak için sağda solda bombalar patlatıyor 


lerinin tartışmaları gündeme getirilmesi ile bilikte, sol içinde, bu olayları, provokasyon olarak değerlendiren görüşlerde ortaya atıldı. “Bireysel terörizm” ve “maceracılık” de-Berlendirmeleri üzerinde yükse" len ve olayların provokasyon niteligi üzerinde duran görüşler özellikle Politika ve Halkın Sesi gazetelerindeilerisürüldü. 

Söz konusu olayların, üzerindedurulması ve açığa çıkarılması gereken ilk yönü, bomba yanı başında bulmaları kaçınılolaylarını üstlenen ve bu suretle maz bir şeydir. Hürriyet ve sözümona “silahlı eylem” yap- Gü ın gazetelerinin bu güntıklarınıiddiaeden görüşlerin su lerdeki her patlamanın vede götürmez tutarsızlıkları ve saç- bazı”gizliğrgüt“lerinbu eylemmalıklarıdır. leri üstlenmelerinin gönüllü 

Bütün eylem anlayaşı bazı propagandasını yapmasına karbanka ve işyerlerinde bomba lık, MLSPB'nin eylemleri patlatmak olan, kendisine M Kendilerinin değil polisin yap-İS p.B- adım takan baz kişiler ği” şeklinde açıklamasını es Milliyet gazetesine telefon ede- Mea pirimi e rek”patlamalarla ilgileri bulun- °C 00k seyanlatmiyormu madığını, olayların polisce dü- 


şeyler yapmaz. Bunları halkı pr dehşet ortamı 


rin; her eylem biçiminin içinde bulunulan koşullara bağımlı olarak farklı siyasi sonuçlar yaratabileceğini, önemli olanın eylemin (patlama vs. gibi) biçimsel yanlarının değil, yaratacağısiyasi sonuçları olduğunu. 
“göremeyenlerin; nihayet devrimci mücadele anlayışını herhangi “cazip” bir eylemin bezirganlığı sananların şaşkın ördek misali kendilerini zaman zaman karşı devrim güçlerinin. 


beee Yep 
“mun her kesimi içinde yaygın” laşmaya ve keskinleşmeye deyam eden çatışmalar, çöp kutularında elektrik direklerin- de, sağda solda patlayan, bina duvarlarında patlamadan ele geçirilen bombalar ve tahrip kalıpları, devrimci güçler üzerine yoğunlaşan baskılar, Hi metin çok yönlü “istikrar tedbi leri", zamlar ve ölçüsüz bir pahalılık, enerji krizi, faşist çetelerin kadrolaşması ve yayılmasının daha çok artması ve giderek orman yangınlarını bi devrimcilere mal etmeye çabalayan ve barış çağrılarıyla kuzu postuna bürünmeye çalışan faşizmin demogojisinin yogunlaşması... Bütün bu görüntüler, önümüzdeki “yeni” dönemin açıklık kazanmaya başlayan özelliklerinin belirtileridir. ve bunların doğru olarak değerlen- 


Her eylemin doğru veya 


dirilmesi ve ona göre devrimci zenlendiğini, 1-7 Ağustos tarih- yanlışlığını açıklayan şey onun mücadele açısından gerekli leri arasındaki eylemlerin ken- siyasal muhtevasıdır, onun yaz. 
döğerlendirmelerin yapılması ine ait olduğunu, bunun ratacagı siyasal sonuçlardır. 
gerekir. damdaki pe ların polisler- Silahlı propaganda'yı 

Yeni MC'nin kuruluşunun ce yapıldığını, gerilimi arttır- “şaşkınlık” yaratacak hemen sonrasında çeşitli yerler- mak amacıyla provokasyonlara lü” ve “sansasyonal” eylemler 


de bomba ve dinamit patlaması hadiseleri güncellik kazanmaya başladı. Hürriyet ve Günaydın gibi her zaman tekelci burjuvazinin kontrolu altındaki, bir yayın politikası sürdüren büyük 
tirajlı basın, bu olayları halk 7 
içinde panik yaratacak, provo- O sonra “örgüt”, “eylem” yapmı- patlatıyor ve basın araçlarıyla katif bir hava içinde veriyor, yor. Birkaç gün içinde ne bir dehşet havası yayıyor. 
Sürekli “dehşet saçan gizli değişmiştir? 6'sından Gine ka- Binaları, fabrikaları tam havaya örgütler” den, bunların esraren- dar hiçbir şey değişmediğine uçurmak iken (1) “tesirsiz hale giz şeflerinden söz ediyordu. göre polisin aynı şeyi daha getirilen”, güçlü tahrip kalıpla-Bombalama olaylarının bir kıs- önceden de yapmakta olduğunu (l) tefrikamına bazı “gizli örgütlerin nasıl inkar edebiliriz. Birinden sahip çıktığı haberleri yedisine kadarki eylemleri kenalıyordu. Bu arada Hi dilerinin yaptığını söylüyorlar. 
gazetesi aracılığıyla, bu gi Polisin “gerilim arttırmak için örgütler arasında, Interconti- o birinden yedisine kadarda aynı hental Otelinin kurşunlanması" işi yanmamış olması için herna sahip çıkma çerçevesinde hangi bir sebep varmıdır? Bu ilginç bir polemik de yapıldı tarihler arasında sağda solda Faşizm kitlelerin politik ey-Hürriyet “gizli örgütlerin daha sayısız patlama olmuştur. Bun- İemlerinin yok edilmesidir. 
büyük eylemler planladığı ha- ların ber kısmını MLSPB'nin, bir Faşizm milyonlarca emekçinin berinideveriyordu kısmını da polisin yaptığını irdehşet ortamı içinde kölel Daha oca Lensin kabul etmemek için herhangi #irilmesidir. Bugün, böylesi bir sağla solda, bina duvarlarında bir sebep yoktur. Herhalde ortam içinde, bu ortamınsıyasal ve geliai güzel yerlerde, banka- “Acilciler”in yaptığı gibi polisin iktidar aracılığıyla tüm unsurları larin önünde bombalar pati de Milliyet gazetesine telefon oluşturmaya çalışılmakta, famayadevam ederken “Milliyet ederek patlamaların bir kısmına sizmin kitle temeli kazanabilgazete inde “gizli örgütlerden” sahip çıkması beklenemez. As- mesi ve yaygınlaştırılması için biri tarafindan gönderilen bir lında polis sadece 7'sinden çalışılmaktadır. Her türden famesaj alın hírindda yerinin sonradeğiluzun zamandan beri şist demagoji için uygun bir kadar yapılan eylemlerin kendi- sağda solda bomba patlatarak ortam yaratılmaya, çalış lerince yapıldığı, daha sonraki provakasyon düzenlemektedir. Kitle pasifikasyonu eylemler ie pul aralı örün e a provakasyonlarının genel yöne-Ner asihanan ais kişilerin söylediği gibi sadece imibugünbudur kene gerilimi artırmak da değildir. be, bugün yapılması Daha sönme YEMELİ Ve Devrimci Yol'un 3. sayısında gereken doğru devrime$ eylem tile atan Beliz ENNE belirtildiği gibi karşı devrim Bütün bu, gelişmelere, karsı onları” sonucu Bugizli örgütle” güçleri uzun zamandır CIA ve luran, fasist terörün keler in “örgüt merkezlerinin” basık. Kontr-Gerilla'nın dünyanın her pasifize etmesine karşı duran, sik Yöre tee = tarafında uygulanan kitle pas urucu timleri”nin militanlar kasyonu yöntemlerinin bir par ilan edildi çası olarak, kitle içinde, olur akalananlar, polisin kendi olmaz yerleri kedekiz bomisullerince-yani işkence yoluy- Ear ESEE yinlar a-sorgulamayabaşlanmışlardı içinde genel bir panik ve Yılşınlık ortamı elde etmeye ve “Banka soyguncusu ob- faşizmin yayılması ve faşist klar şüphesi” (1) ile düzen- demagoji için uygun bir kitle ven baskınlarda ise, insan ukoloni ortamı yaratmaya , sorgusuz- sualsiz katledi- uğraşmaktadır. Silahlı mücaortardi dele anlayışının siyasal muhte- 
“Bomba” olayları üzerine, 


vasını -anlayamayan ve onun ükümer'in yeni istikrar tadbi- sadece biçimselyanını görenlebaşlandığını...” vb. ileri sürmüşlerdir. 

Polis, gerilimi arttırmak amacıyla provokasyonlara başlamiş! Peki, bunun için ne yapıyor? Sağda solda bomba patlatıyor. Bu nedenle 7'sinden 


olarak görmek ondan hiçbir şey anlamamak ve onun tüm politik içeriğinden soyutlamak anlamınagelir. 
Karşı devrim, güçleri olur. 
olmazyerlerde, elektrik třafolarında, çöplüklerde bombalar 


ve herhangi bir tertip operasyonuna bağlamak da yüzeysel bir değerlendirmedir. Faşizm, yu- 


kardan aşağıya bir şekilde Yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. 


mn faşizme karşı mücadele cesaretini güçlendiren ve bu mücadeleyi örgütlendiren eylem biçimleridir. Hayatın i-Sınıf mücadelesinin zengin dersleri içinden bu tür eylem biçimlerini bulup çı karmak ve geliştirmektir. Yoksa gece yarısı bir köşe başında bir dinamit patlatıp, sonra da onun “gürültüsünün sempatisini toplamak” (!) için rekabet 


nn yakalandığı 


unda biraz kolay vè ucuz bir “eylemdcilik” bezi: ranlikur. 


Halkın Sesi'nin çarpıttığı birinci mesele, “bireysel terärizm”dir.O, bunun için eyler yapılış biçimini, kaç kişiyle ve hangi araçlarla yapıldığına bakmaktadır. Tıpkı diğer “bambacı 


© örgüt” ler gibi! Tek farkla ki bu 


berikiler diğerlerinin tam tersini savunmaktadırlar. Biri sadece şöyle araçlarla yapılan eylemler doğrudur derken,  berikiler “böyle araçlarla yapılan mücaedele yanlıştır. bireysel terörizmdir” vs. diyesuçlamaktadırlar, 

Öte yandan bu anlayışın, tutarsızlığı, ülkemizdeki sağ pasifist güçlere, bu anlayışın tutarsızlıklarından kalkarak genel olarak Devrimci Mücadeleye karşı saldırılarına da olanak sağlamıştır. Halkın Sesi ve 


Politika gazeteleri provokasyon mantığına dayalı olarak “bireysel terörizm ve maceracılık 


makta ve devrimci olmayan sonuçları haklı göstermeye çalişmaktadırlar. 

Oysa Marksizm hiç bir eylem biçimini reddetmez. Şiddet ve terörizmi İlke olarak asla reddetmez. Marksizmin reddettigi, ülke çapındaki siyasi durumu doğru olarak değerlendirebilecek ve eylemleri kendi siyaşi doğrultu ve çizgisine bağımlı kılabilecek bir merkezi Siyasal örgütlenmebu proletar- 


EÇİM sonrasma erte- 

Jenen ekonomik sorunlarm yükü ağırlaşırken, oligarşinin yaşadığı ekonomik bunakm daha da yoğunlaşıyor. 
Döviz yokluğuna karşın dışa bağımlı ekonominin ithalatın- da bir azalma yok. İlk altı ayda, yıllık ithalat programının yarısı gerçekleşirken, ihracatta yıllık hedefin ancak % 35'ine ulaşıldı. Dış ticaret açığı 
37 milyar TL'ye yil 
programlanan tutarın % 62'sini geçti. 


Ülke bir yoklar ve kuyruklar ülkesi halinde. Elektrik kesilmeleri günde 6 saati aşıyor. Bir çok mal bulunamıyor. 
MC sözcüleri, bir yandan enflasyonu durduracağız. nubukları atarken, öte yandan da Türkiye'de enflasyonun önüne geçilmesi güç bir olgu olduğumu söylüyorlar. Stokçuluğu ve yurgunculuğu kaldıracağını iddia eden MHP'nin Bakanı 


Emperyalizmin 


KIT ÜRÜNLERİNE 


BEİ ek SARİ mayer TE RN hangi bir devrimci disipline tabi olmayan ve tambir keyfiliğe < -zaman zaman da bir iki klik arasındaki çirkin bir rekabete tabi olan bir mücadele anlayışıdır. Ülkemizdeki tüm revizyonistlerin “bireysel terörizmi" eleştirme adına yaptıkları, her türlü Devrimci Mücadele anla-Yışının reddedilmesidir. Onlara göre bir eylemde kullanılan araçlara bakarak doğruluğunayanlışlığına karar verilecektir Veya bir eylem az kişiyle yapılmışsa bireysel terörizm, çok kişiyle yapılmışsa doğru kitle eylemidir. Bu anlayış Marksizm'eait değildir. 

Bugün Devrimciler, şüphesiz ki SAVUNMA durumundadırlar. Doğru eylem bu meşru savunma çizgisini terketmeyen eylemdir. . Ama bu savunma çizgisini şu veya bu araçla sınırlamak saçmadır. Faşist niler saldıracak: “sen kendini ancak şu araçlarla savunabilirsin” demek saçmadır! İkincisi, bu savunma anlayışı durgun ve mekanikbir savunma anlayışına da indirgenemez. “Düşman saldıracak, bekle, tam senin l boğazınasarıldığı zaman kendini savun!.” Hiç kimse ve hiçbir. 
güç, ne egemen sınıflar ve onların karşı devrimci güçleri, ne de sözde solcu bazıları, kendi hayatına, özgürlüğüne ve tüm, var oluş koşullarına karşı yönelen saldırı ve tehditler karşısında, emekçi halk güçlerinin kendisini savunmasını. koşul. 
landırma hakkına sahip değildir. 

İstanbul Bayrampaşa'danbir Devrimci 


Tekelci | sermayenin e sıkma” talebi, 


murların ve köylülerin sırtına yüklenecek 


yeni zamlara gerekçedir. 


önerileri uygulanıyor. 


ZAM 
YAPILIYOR. 


Gün Sazak, tekel ürünlerine yapılan zamda izlediği tavırla, stokcu ve vurguncuların mil. 
yonlar vurmasını sağladı. 


KİT. ürünlerine zamlar 
Yapılır ve yeni zamlar gündeme getirilirken, kamuoyunun dikkati başka noktalara çekilmek isteniyor. Faşist komandolar saldırıları sürdürürken, sahte bans çağrılarıyla göz boyanmaya çalışılyor. “Anarsiye karşı savaş” naralarının ardında, yeni baskı tedbirleri ve DGM'ler gündeme getirilirken, zamlar KİT'lerin genel müdürlerinin sırtına atılarak sorumluluktan — kaçınılmaya çalışılıyor. 


KIT ürünlerine zam, emperyalist örgütlerin uzunca bir süredir, Türkiye oligarşisine dayattıkları bir o öneridir. 
OECD, İMF vb. örgütler Türkiye'ye yeni borç ve kredi verilebilmesi için, zorunlu gör- 


pu 


j Tekelci sermaye ve diğer büyük mülk sahiplerinin yeni hükümeti 1. MC Ağustos ayında taban fiyatlarını açıklamaya başlayınca, milyonlarca yoksul köylü ailesi yine bütün bir yılık emeklerinin yok pahasına ellerinden çıkacağını gördüler, Aslında üç aşağı beş yukarı, yoksul geniş köylü kesimleri, her yıl ürünlerine verilen bir kaç kuruşluk fiyat artışları ile, her gün artan 
- maliyetler ve pahalılık karşısında eski gelirlerini bile koruyamayacaklarını bilmektedir. 
ler. 


Tekelci sermaye ve bir avuç tefeci ve büyük toptancı tüccarın çıkarlarına göre belirlenen taban fiyatları ve destel leme alımları politikası kırsal kesimdeki yoksul halkın duru: munu giderek kötüleştirmek- te, daha fazla borçlanmalarına, tefecinin eline düşmelerine, topraklarını yitirmelerine neden olmaktadır. Öte yandan köylünün ürününü yok pahasına alan tüccar, % 50'yi aşan faizle para veren tefeci ve ucuz tarımsal örün sağlıyan sanayi- 


dükleri bir takım tedbirlerin alınmasını istemektedirler. Bu tedbirler, bir alacaklı için, borçlunun aagari düzeyde güvenilir hale getirilmesi demek- 
. Emperyalizmin Türkiye 

oligarşisinden yerine getirmesini istediği uygulamalara da- 
© ha önce değinilmişti. (Bkz. 
Devrimci YOL 8.1,4) 


Emperyalizmin önerileri yerli tekelci sermaye cephesin- de de olumlu yankılar bulmaktadır. Tekelci sermayenin örgütlerinden TÜSİAD'ın son raporunda, “KEMERLERİ 
SIKMA” dönemine girilmesi önerilmektedir. Kuşkusuz, kemerleri sıkılacak olanlar çalıgan kitlelerdir, işçilerdir, memurlardır. köylülerdir. 
TÜSİAD “ücret-gelir artışlarının dengelenmesi” gerekçesiyle, fiyatların yükseltilmesini ve bu arada KİT ürünlerine zam yapılmasını, yeni vergiler uygulanmasını önermektedir. 
'TUSİAD'a göre, “bu uygulamalarla, fiyatlar kısa bir sürede önemli oranda yükselecek ve yeni bir denge oluşturacaktar.“ Bu dengenin, emekçilerin gerçek ücretlerinin düşeceği bir denge olacağı açıktır. Bu somut durum da, enflasyondan zarar görenlerin emekçi kitleler olduğumu, tekelci sermayenin ise, enflasyonu önlemek gerekçesi ardında enflasyonu körüklediği ve bundan li yk E gm 


KİT ÜRÜNLERİNE ZAM , 
EMEKÇİLERİ DAHA ÇOK YOKSULLAŞTIRACAKTIR. 


2. MC emperyalizmin ve yerli ortaklarının. önerilerini uygulamaya başlamıştır. KİT ürünlerine ilk zam % 100'e ulaşan oranda TEKEL ürünlerine yapılmıştır. Büyük çoğunluğunu emekçilerin tükettiği TEKEL ürünlerine yapılan zam, varhkh kesimleri etkileemekçilere ağır bir 


cinin kârları alabildiğine artmaktadır. 


Taban fiyatlarının artış hızı son yıllarda sürekli olarak 


düşmektedir. Bu olgu hakim sömürücü azınlığın istekleri ile uyumlu bir gelişmedir. Özel- 


likle sanayi kesimi tarımsal ürün fiyatlarının düşük olması için ağırlığını koymaktadır. 
(DİE'nin son sanayi anketine göre işletmelerin % 49'u tarmsal ürünleri girdi olarak kullanmaktadır.) Tekelci sermaye için bu konu aynı zamanda İşçi ücretlerinin düşük tutulabilmesi açısından da önemlidir. 


Birinci MC hükümetinin uygulamakta olduğu düşük taban fiyatları politikasına karşı, CHP bu yaz haftalarca hükümet etmişken ve elinde bu fiyatları saptama olanağı varken, “henüz güvenoyu almadığı” gerekçesi ile bu imkâni kullanmaktan kaçınmıştir. CHP “önemli tasarrufları” güvenoyu alan hükümete br rakma mazeretini öne süremez; çünkü, CHP diğer bir çok 


yük olacaktır. TEKEL ürünle- 


Elektriğe, fuel oile, kömüre, demir.çeliğe, taşıma ve haberleşme ücretlerine yapılacak zamlar, halkı doğrudan etkileyeceği gibi, bu mal ve hizmet- ler, sanayide girdi olarak kullanıldığı için, girdilerin fiyatlarının. artmasına neden göstererek başlayacak zamlar dizisi, halkın kullandığı ber ürünün fiyatını arttıracak bir Gelişimin başlangıcı olacaktır. 


Emekçiler otobüse, trene, vapura daha çok ücret ödeyeeekler, kullandıkları elektriğin fiyatı iki katına çıkacağı ve zaten günün üçte birinde olmadığı için daha az elektrik tüketecekler, evlerinde sobalanmn kömürün pahalılanması nedeniyle daha az yakacaklar- 


be kat artmasına yol açacaktr. 


KİT ÜRÜNLERİNE 
YAPILAN ZAMMIN 
NEDENLERİ: 


KİT'ler için temini gerekli finansman, 1977 Bütçesinde 
81 milyar TL. olarak belirlenmiştir. DPT bulgularına göre, bu rakam 98.3 milyara yüksel” miştir. Ancak, bulunabilecek finansman kaynakları 55.8 
milyar TL. dolayındadır. Bu durumda KİT'lerin finansmamnda 42.5 milyar TL. açık söz konusudur ve zamlar bu açığı kapatmak için uygulanacaktır. 


TABAN FİYATLARI: 
Oligarşinin küçük üreticiler 


üzerindeki sömürüsü 


konuda önemli kararlar alabilmiştir. Bunun tek izahı, bu durumun CHP'nin tekelci bur-Juvazinin talepleri doğrultu-Sunda, tekelci burjuvazi ile uyum halinde hareket edeceği- nin bir diğer örnegi olmasıdır-Emperyalizmin gizli işgali altarda, kaynakların bırakın tarum ile sanayii, değişik sanayi grupları arasında bile paylaşıma yetmediği geri bıraktırılmış bir ülkede, sosyal demokrat görünüşlü de olsa hiç bir iktidarın kitlelere verebileceği önemli ve uzun vadeli tavizler olamaz. CHP'de uluslararası ve yerli tekelci sermayenin isteklerine uygun olarak, düşük taban fiyatlarının açıklanmasını yeni hükümete bırakmistar. 


KIRSAL KESİMDE 
SÖMÜRÜ 


Ülke ekonomisinde önemli bir yeri olan KİT'lerin temel işlevi, tekelci sermayenin üretim ve yatırım amaçlarına uygun faaliyette bulunmaktır. 
Tekelci sermayenin kendisi 


yenin yatırımları için ucuz aramalı ve girdi üretmektir. 
Aynca KİT'ler tekelci sermaye ve yabancı sermaye ile ortaklklara girerek, yerli ve yabancı sermayeye kaynak aktar. 
maktadırlar, Bu ortak yatırımlara bir kaç örnek, Türk Traktör, Mannesman.Sümerbank Boru, Türk Kablo vb.dir. 


dukları yabancı firmalar ve/ veya bu firmaların işbirliği yaptıkları firmalar ile yapmaktadırlar. 


KİT'lerin sermayeleri isinde ödenmiş sermaye oranı düşüktür. Bu nedenle KİT yatırımları için dış kaynaklar. 
dan yararlanılmaktadır. Bu durum. çok defa KİT'lerin finansman ihtiyacının Hazine- den karşılıksız para basılarak finansmanına yol açmakta, bu 


1977 Bütçesinde KİT'lerin fi- 
Dansman ihtiyacının üçte biri- ne yakın bölümünün yabancı ülkelerden ve uluslararası örgütlerden alınacak borç ve kredilerle karşılanması öngö-Fülmektedir. Genel de, üretim girdileri ve yatırım malları açısından KİT'lerin dışa ba-Kumlılığına ek olarak, emperyalist ülke ve kurumlardan alınan borç ve kredilerin kulla-Bımında, krediye konu olan 


bir Yandan her yıl gübreyi, tarihi ilaçlarını ve diğer girdi. 
leri tekel fiyatı ve onun da üzerinde karaborsa fiyatı ile satın alırlarken ürünlerinin fiyatlarındaki artışın ber yıl bunların daha de gerisinde kaldığını görmektedirler. 


KÜÇÜK ÜRETİCİLER 
Türkiye tarımında en yaygm kategori olan küçük üreti- | 

ciler ise, bir yandan kapitalist | 

pazar ilişkileri öte yandan da lerde çalıştığı zaman yarattığı tefeciler tarafından ezilmektedeğerin bir kısmına el konul- dir. Küçük üreticiler temelde masi veya yoksul köylünün , ailelerinin işgücünü kullanarak j toprak ağası tarafmdan el üretim yapan, sahip oldukları ; konulan emeği şeklinde olur. toprak ve gelirleri üretim i Ulkemizde hakim olan kapita- teknolojisini geliştirmeye yet- ; list ilişkilerin tarım kesiminde meyen, kötü ürün yıllarında de yaygınlaşması ile kapitalist tefeciye daha fazla borçlanan 
tarım işletmeleri ve tarım bir kesimdir. Faiz oranlarının 7 
proleteryası nicel olarak art- çok yüksek oluşu bunların maktadır. Feodal ilişkiler ise, yarattıkları değerlerin önemli ancak bazı bölgelerde yoğun. bir kısmının tefeciler tarafın. 
huk taşımaktadır. Orman işlet- dan gasbedilmesine neden o- : melerindeki sömürü de üretim. lar. 
süreci içerisinde yaratılan dekerin büyük bir kısmına el Tütün, fındık, özüm, > 


konulması biçimindedir. 


Uretim süreci dışında ise, yılda bütün ailenin çalışarak yaratılan değerlerin değişimi, elde ettiği gelir asgari ücretle yani ticaret yolu ile sömürü ise çalışan bir işçininkinden dü- bütün köylü kesimlerini kap- #üktür. Böylece küçük üretici yazmaktadır. Köylüler tretim aile yok pahasına, ancak boğaz de kullandıkları girdileri değe- tokluğuna çalışmış olmakta, rinin üzerinde tekel fiyatı ile ürettiği ürünler ise büyük satın alırlarken, ürettikleri tüccarın üzerine koyduğu bümallar 0 m yük kår ile ihraç edilmekte Smat fatanin zhnmaktode, veya tüketiciye satılmaktadır. 
Böylece kırsal kesimdeki geniş Aslında ihraç fiyatları da kitlelerin hem tekelci sermaye, uluslararası, tekelci sermayehe de till ve toptancı nin denetimindeki dünya piya- 


tüccar ile çelişkileri ön planda- Salarında değerinin altında bir dır. Üretim süreci içerisinde düzeyde belirlenmekte, ancak 


yatırım için gerekli teknik bilgi, makina ve donanımını, borç ve krediyi veren ülkelerden tekel fiyatlarıyla satın alınması şart koşulmaktadır. 
Bütün bu özellikleriyle KİT'ler 


leri de şişkindir. Geçtiğimiz 
MC döneminde KİT kadroları faşistlerle doldurulmuş olup, bu uygulama bugünde sürmektedir. Personel giderleri- nin satış gelirlerine oranı dörtte bir dolayındadır. Plansızlıkprogramsızlık, KİT faaliyetle. 
Tinin belirleyici bir unsurudur. 
“Sanayi Hamlesi” adı altında başlatılan bir çok yatırımın 


Tüm kamu çalışanları gibi KİT'lerde çalışan memur ve teknik personel, sendikal haklardan yoksun olarak düşük ücretlerle çalışmaya itilmiştir. 
Sivrilen yetenekli unsurlar, çok kez özel sektöre geçmekte, böylece KİT'ler tekelci serma. 
yeye eğitilmiş, tecrübeli elemanlar da sağlamaktadır. Bu işleyiş içinde, KİT yatırımları gecikmelgie, yatırım tutarları yükselmektedir. DPT'nin KİT Yatırımları üzerinde yaptığı bir araştırmanın sonuçlarına göre, 
35 KİT projesinin maliyetinde 
% 119 artış olmuştur. 


Bütün bu özellikleriyle 
KİT'ler, ülkemizdeki çarpık kapitalizmin önemli bir öğesidir. Ekonominin bütününün olduğu gibi, KİT'lerin çarpık işleyişinin bedeli de halka ödetilmektedir. KİT ürünlerine yapılacak zamlar, KİT'lerin finansman sorununu bir süre için hafifletecek, bir zaman sonra açıklar yine büyüyecek, yine zamlar yapılacaktır. Bu işleyiş, ülkemizdeki çarpık kapitalist yapının doğal bir sonucu olup, bu yapı varlığını sürdürdüğü sürece geçerli olacaktır. 


çiçeği, haşhaş ve diğer ürünleri eken küçük üreticilerde, bir 


köylünün elinden çok daba düşük bir fiyatla çıktığı için, büyük tüccar arada yine önemli bir meblağı cebine indir. 
mektedir. 


Bu koşullar içerisinde ban fiyatlarının düzeyi,yoksul, geniş köylü kesimleri için hayati önem taşımaktadır. İL. 
MC Hükümeti taban fiyatları. 
ni açıkladığı zaman ise, buğda- 


en son bir yılda % 30 
dolaylarında olan, bu yıl ise, daha yüksek olacağı kesin olan fiyat artışlarının çok gerisinde kalacağı ve köylünün yoksul. 
luğunu arttıracağı açıktır. 
Pancarda ise, fiyat 68 kuruştan 62 kuruşa koza da 80'den 
100 liraya çıkan fiyatlar artan 
maliyetleri bile karşılayama: maktadır. Fındıkta ise, yine durum aynıdır. Fiyat 14.5 
liradan 16.5 liraya çıkmıştır. 
Ancak, destekleme alımlarının. 
da yetersizliği ile fındık, tütün gibi ürünlerde üreticiler ürünlerini daha da düşük bir fiyatla toptancı tüccara satmak zoranda kalmışlardır. 


Bu ürünler içerisinde en yaygın olan buğdayı incelersek on köylü ailesinden altısının. 
tek başına veya diğer bir ürünle birlikte buğday ektiği bilinmektedir. Bu konuda yapine ae 

verelim: 25-50 dönüm arasında, toprağa sahip olan işletmeler (ki bunlar genellikle küçük Erotici olarak kabul dilebi 


Tarımsal krediler büyük tü 
“Gara ve büyük toprak sahiple- 


ulaşım imkânları bunların denetiminde — bırakılmaktadır. 
Kooperatiflerin hakim sömürücü azınlığın çıkarları için içi boş ve büyük mülk sahiplerihin denetiminde bir mekanizma olarak yaygınlaştırılması, bunları yoksul köylüye herhangi bir olanak sağlamanın değil, sömürünün çok katlı bir şekilde sürdürülmesinin bir aracı baline getirmiştir. 


Bunun yanı sıra destekleme alımlarının yetersizliği de köylüyü ürününü taban fiyatımn da altinda bir fiyatla tüccara devretmeye zorlamaktadır. Örneğin üretici bir kamyon ürününü devletin veya kooperatifin alm ofisine satmak için çoğu zaman günlerce, bazen haftalarca sirabeklemek zorunda kalmaktadır. Alım ofislerinin önünde bekleyen traktör veya kamyon sıraların- da geçen ber gün, kamyon için 


T.D.K.D. 
Süleoğlu 
Şubesinin taban fiyatlar üzerine yayınladığı bildiri 


Bu kuruluşlar geniş yoksul 


Köylü kesimlerinin, küçük üre-Hirilerin denetimi altına almmadan taban fiyatları gerçekte tavan fiyatları olmaya devam edecektir. 


k SONUÇ yanı sıra kredilerin de büyük 

toprak sahiplerine ve tüccara Geniş yoksul köylü keverilmesi, köylüyü, deha çok simleri (tarım proleteryası, az borçlanmaya ve ürününü çoğu topraklı ve topraksız yoksul zaman borcunu ödemek için vë köylüler, küçük üreticiler ve paraya ihtiyacı olduğu mev- orta köylüler) ile oligarşi arasimde (bazı hallerde de önce- sındaki çelişkiler bir çok nok- den olmak üzere) yok pahasına tada ön plana çıkmaktadır. 
tüccara devretmeye zorlamak- Köylülük hakim sömürücü tadır. Kredi. nakliye ve depo: zanlık tarafından yoğun bir lama imkânlarına sahip olan şekilde O sömürülmektedi tüccar sonra bu ürünleri çok Köylüler artık bu sömürünün. 
daha yüksek bir fiyat ile nedenlerini kavramaktadırlar. 
satabilmektedir. 


Kırsal kesimdeki devrimcilerin bir - görevide somut sorunlarından hareketle köylü-Bu nedenlerle burada ta- ize ala yan bem de dere sömürüyü. aym tekleme alımlarının yetersizliği e ETE göstermektir. Taban fiyat- de söz konusu olmaktadır. ii: 
ex ları köylünün her yıl sömürü Köylünün eline geçen para düzeni devletin çoğu zaman ilân edilen taban Va ardi ve e fiyatının da altında olmakta- ANEMI Karama bak dır. Destekleme alımlarında ME a Baga üretici köylünün büyük tücca- yenin br yanından. ya rın sömürüsüne terkedilmesin- İşi Ky leri de devlet kuruluşlarının yanı ae a EE Sira büyük mülk sahiplerinin darek kan Kartutesiarnin çıkarına işleyen kooperatiflerin AEE meme kadar rolü de büyüktür. Genellikle em besi vi tahil ve afyon sakızı alımı Gl ği gi olcam Toprak Mahsulleri Ofisi aracı- ri ZE va aylar: ağıyla yapılırken, tütün ve çay amelini emperyal alımları Tekel Genel Müdürlü- Mele itin) alli kü ve Çaykur, pancar ise, ai Türkiye Şeker Fabrikaları EN ae alya ender ee YAŞASIN. İŞÇİLERİN, 


kr fatik. gi rimler KÖYLÜLERİN, TÜM tamamen E toprak. esi HALKIN EMPERYALİZME İl ve tienaa öznelnindeki © YE OLIGARSIYE KARŞI gani varım satiy kanpertie: RS 

Fi ile yapılır. Bu kooperatiflevin bazıları TARİŞ, Güneyde: OLİGARŞİ MEZARA, 

Bu Birlikler, Çukobirlik, Ant- HALK İKTİDARA! 


HALKIMIZA 


Ülkemiz emperyalizme bağımlı yarı sömürge bir ülkedir. 
Emperyalizmle bütünleşmiş yerli işbirlikçilerin halkımız üzerindeki sömürüsü gün geçtikçe çalışanlar aleyhine daba çekilmez bir bal 


oranında zam verilmiştir. Bir çiftçi elindeki malı ancak bekledikten sonra satabilmektedir. Bir traktörün yedi sekiz gün kaybetmesi hz 

binlerce olduğunu düşünecek 

Öte yandan büyük toprak sal 

silolara dökmektedir. Bu da yoksul 

bir kanıtıdır. Yoksul halk çocukları olarak istediğimiz şudur: 


“Kantarları sayısı iki olsun. 

- Alımlar geceli-gündüzlü devam etsin. 

Rastgele değil, malm değerine göre fiyat verilsin. 

"Aslında 275 kuruş denen taban fiyat, tavan fiyattır. Bunun için taban fiyat aldatmacasına son verilmelidir. Buğday taban fiyatları açıklanmadan önce ekmeğe, hayvan yemine ve bir sürü tüketim maddelerine birkaç misli zam gelmiştir. 


yılında 35 ton buğdaya alman traktörler şimdi 70 ton alınmaktadır. Bu da yoksul halkımızın yoksullaşmaya bir avuç traktör karaborsacısının halkımız üzerinden kazandığını göstermektedir. 


ARKADAŞLAR! 


Ülkemizde tekelci sermayenin en kanlı, en bağnaz. en sömürücü ve yıldırıcı diktası olan FAŞİZM yukardan aşağıya doğru inşa edilmektedir. Önceleri halkımızın yurtsever çocukları okullara hakim sınıfların salyalı köpekleri tarafından sokulmamış, atılmış ve vurulmuşlardır. Bu saldırılar artık köylere kadar indirilmek istenmektedir. Nahiyemiz Süleoğlu bunun en somut örneğini yaşamıştır. Bir avuç kandırılmış ve perde arkası güçler tarafından idare edilen işçiler nahiyemizde önce beş arkadaşımızla kavga edip, bütün halka küfür etmişlerdir. ondan sonraki akşamda doğrudan halka, kadınlara, çocuklara 'saldırmışlardır. Bu da FAŞİZMİN Türkiye'de yaşanan en somut örüeğidir. Bu saldırılara karşı halkımızın uyanık olup birlikte ve kararlı mücadele vermesi gerekir. 
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YAŞASIN HALKIMIZIN ÖRGÜTLÜ MÜ: 


ADELESİ 
TDED. 


Süleoğlu Şubesi 
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BİR ÖRGÜTLENME 
ÇABASINDAN 
ÇIKAN DERSLER 


Biz Devrimci Yol siyasetini benimseyen bir grup Devrimciyiz. Anadolu'daki küçük bir kasabada 2500 kadar işçiyi Devrimci bir sendika adma örgütleme çalışmasında bulunduk. Bu çalışmamızdan çikan dersleri Devrimci Yol'da yayınlarsanız yararlı olacağı inancındayız. 


2500 kadar işçi 4 işletmeye bölünmüş durumdadır. 
İşçilerin büyük bir çoğunluğu kasaba yakınındaki köylerde oturmaktadır. Toprakla bağlan devam etmektedir. Her ailenin kendi asgari geçimini temin etmesini sağlayacak toprağı vardır. Bu topraklar- da genellikle kendi tüketimleri için üretimde bulunmaktadırlar, Pazar için üretim çok kısıtlıdır. Ayrıca bazı işçiler de tavukçuluk yapmaktadır. 
lar. 


İşçilerin gerçek anlamda proleterleşmemiş olmaları, iş-İetryede çalışarak elde ettikleri gelire bir yan gelir olarak bakmalarına yol açmakta ve bu nedenle de bu yan geliri artırmak için sert bir mücadeleye girmelerine engel olmak: tadır. 


İşçilerin ücretleri çok düşüktür. Bir çoğu günde brüt 
65 lira yevmiyeyle çalışmak. 
tadır. Yan ödemeler yok denecek kadar azdır. İşçiler açık kasalı kamyonlarla köylerinden işletmelere taşınmaktadır. Her toplu sözleşmeden önce işçilerin önemli kısmı işten çıkarılmakta ve toplu sözleşme imzalandıktan sonra sözleşme zamlarından yarar-İanamayacakları Şekilde yeniden işe alınmaktadırlar. 
İşyerinde yetkili olan gani ter sendika işverenlerin personel müdürü gibi davranmaktadır. İşçilerin en küçük bir çıkarını bile korumamaktadır. Ancak işverenlerle bu gangster sendikanın işbirliği, ekonomik-demokratik  mücadeleyi yükseltmek isteyen öncü unsurların derhal işten atılmalarını beraberinde getirdiğinden, işyerinde bir pasiflik vardır, Bu pasifliği artıran ve yılgınlık haline dönüş türen diğer bir unsur da, iki yıl önce bu yörede örgütlenmeye çalışan reformist bir sendikanın hatalardır. Bu sendika yaptığı hatalar nedeniyle işçilerin büyük bir kısminm uzun süre işsiz kalmalarma yol açmıştır. 


İşletmede sık sık iş kaza- 
#1 olmaktadır. Ancak en ilkel tedbirler bile alınmamaktadır. 
İşçiler bu iş kazalarına karşı hiç bir eyleme girmemektedir. 
ler. İşten atılma korkusu. 
kısa dönemli çıkarları için uzun dönemde hayatlarını kaybetmeyi göze almalarını getirmektedir. 


Yörede Devrimci Hareket, yeterince güçlü değildir. Daha önceden kurulan bir kültür derneği başlangıçta kitleye dönük çalışma yapmış olma sına rağmen, daha sonra böl gede etkinliğini artıran görü-Düşte bir hareket nedeniyle iyice pasifize olmuş ve 


dernek çalışamaz bir duruma düşmüştür. 


Biz örgütlenme çalışma” 
larını sürdürmek için kasaba- ya geldiğimizde, bizden önce Sendikal çalışmanın devrimci sendikacılığa uygun olarak sürdürülmemiş olduğunu gördük. Sendika adına yetkili bulunan tek kişi ilişkilerini ahbap çavuşluk ilişkileri şeklinde sürdürmüş, en geniş kitle çalışması içinde en dar kadro çalışması şiarma uygun hareket etmemişti. Zaten Devrimci Yol siyasetini benimsemiyordu. 


Bölgede kaldığımız. sürede yirmiye yakın köye ikişer üçer defa gittik. Bir köyde gangster sendikanın yöneticilerinin kışkırtmasıyla üç arkadaşımız kötü bir çekilde dövüldü ve bir süre rehin tutuldu. Fukat daha sonra hazırlıklı olarak aynı köye gittik ve arkadaşlarımıza saldiranları köyde aradık, köy kahvesinde köylülerle yapılan ldırının nedenlerini konuş- 
. Gangster sendikacılar ve bölgedeki gericiler yaptıkları saldırıların karşılıksız kalmayacağını anladılar, Saldırı bir daha tekrarlanmadı. Bizim köye gidişimiz işçiler arasında olumlu bir hava yaratı. Bir çok işçiyi cesaretlendirdi. 


Bu çalışmaların deneylerinden çu dersleri çıkartmak mümkündür: 


Devrimci sendikacılıkta en geniş kitle çalışması içinde en dar kadro çalışmasını hayata geçirmek uzun bir siyasi çalışmayı gerektiriyor. İşçi kitlesinin potunsiyalini iyi gerlendirip, o potansiyali rekli olduğu zamanda ve yor- de eyleme dönüştürebilmek ve bunun için de kitlenin nabzını iyi tutmak gerekiyor. Yeterince hazırlıklı olmadan, kendiliğinden gelişen hareketlerin kuyruğuna takılarak yapılan eylemler, karsı saldırılar karsısında kısa sürede dağılıyor ve kitlede yılğınlığa yol açiyor. 

Patron ispiyoncularına ve uşaklarına karşı terör uygulamak zorunlu oluyor. Patron taraftârları patrona uşaklık etmenin hiç bir zarar getirmeyeceğini, ama bazı yan avantajları olduğunu bildiklerinden ihanetlerini sürdürüyorlar. Ne zaman ki patrona uşaklık etmenin de bir masiyeti olduğunu anlıyorlar, © zaman genellikle tarafsızlaşiyorlar. İspiyonculara bu korkunun verilmesi zorunlu oluyor. 


Patron ispiyoncularının. 
ve uşaklarının cezalandırılması ve cezalandıranların yakalanmaması,  pasifleşmiş işçi kitlesine bir güven kuzandırıyor. Kendi. içlerinden patrona karşı olanlar bunu açık açık söyleme cesaretini buluyorlar. 
Öncü işçilerin örgütlenme ta-Teplerini benimsiyorlar. Pi ron uşaklarına ve feşistlere karşı öncü işçilerin koydukları öylemlere aktif olarak katılyorlar. 

m 


= Pi $ EKİNCİ MC hükümeti m 
I I I çeşi all ve önal sopalı, muştalı silahlı faşistler 

tarafından devrimciler saldırı- 

SALDIRDILAR TR 

İdeolojisi tüm dünyanm 

E 


DEVRiİMCİLERİN MEZARLARINA rl al e ya uğraması, — bayatlarını Hitlerin Nasyonel Sosyaliz. 


i 5 Ağustos 1977 günü, “Bu zorlu günlerin gerek- minden kaynaklanan ve Millet, ölen arkadaşlarının cenaze tö- O tirdiği ise, faşizme karşı üstü- «Meclisi salonlarında Devletin reni için Karşıyaka Mezarlığı! müze düşeni yapmaktır. Kolluk Kuvvetlerinin yardımna gelen silahlı faşist çeteler, “Bugün faşistler emekçi- cası oldukları açıkca belirtilen Jandarmanın gözüönünde Dev. leri kendi saflarına çekmek için bu bir avuç kiralık katillerin Fim Şehitlerimiz Mahir Çayan, iki yola başvurmaktadırlar. işledikleri cinayetler yetmez-Deniz Gezmiş-Yusuf Aslan, Birincisi, faşist terörle, adam miş gibi son olarak halkımızın 


yiğit devrimcileri Deniz, Yusuf, Hüseyin, Mahir ve Ulaş'ın mezarları, MO'yi oluşturan 
MHP milletvekilleri ve MC“ 
nin bakanları önünde tahrip 


Ulaş Bardakçı Hüseyin İnan © kaçırma, dövme, öldürme ile ve Hakan Yurdukuler'in me- gözdağı vermek, yılgınlık ya- 
#aşlarına isterik bir şekilde ratmak. İkincisi ise, emekçi kana ve küreklerle saldırarak halkın sorunlarına sahip çikitahrip ettiler. MHP'li Bakan yormuş gibi görünerek, barış 


ve yetkililerin ve emniyet oo çağrıları yaparak kendilerini etmişlerdir. Gözleri dönmi görevlilerinin gözleri önünde  emekçilerden yana göstermek. beyim “köpeklerin jad yapilan bu saldınnın failleri de . Faşizme karşı olan herkesin hareketi ideolojilerinin insan- 
" tüm faşist saldırılarda olduğu görevi de faşist teröre boyun lik dışı düşünce ve her türlü H gibi meçhul (1) kaldı, eğmemek, kararlı ve örgütlü sapıklık üzerinde kurulduğunu ri Ancak evlatlarım genç bir mücadeleyle faşist saldırıyı AISI biker daha katlamış. 
H yaşlarında özgürlük ve halk. püskürtmek, faşistlerin yalan- Kadınlı 
3 mın mutluluğu yolunda topra- larını teşhir edip, onların ser- noar Oligarşinin besleme kö- 
s ga veren analar, babalar, mayeden yana yüzlerini aşığa Derneği'nin peklarinin bu davranışların. 
i devrim şehitlerinin yakınları çıkarmaktır. Faşizme karşı Karşıyaka Km yalanı kayıkla d R mücadeleyi sürdürenler boş mücadelemiz bugüne kadar Mezarlığında özü, şanlı DEV-GENÇ tarihinn urmuyorlardı. Onlar da 9 olduğu gibi bunden sonra da düzenlediği lk rean yili sava Si Agustos 1977 günü ANKARA aym kararlılıkla sürecektir.” rından korkmalarındandır. 
1 KADINLAR DERNEĞİ önderli- Toplantıya katılamayan bir basın 
d žindo, Karsıyaka Mezarligna Hakan Yurdakuler'in babası toplantısıyla. eani Deyrimeleri kat t r EE zaps saldırıyı pro- Muzaffer Yürdakuler ve Mahir faşist saldırı letmekle son çırpınışlarını açı- i ento edip. bamn toplan Çayan'm amnesi Naciye, Çe lânetlendi. ğu vurmaktadır. Bu yoldaki h Erde panbiama 2 yanda bisi masajla silawi mücadele verirken katledilen i babi dotie SUNUZ protesto etmişlerdir. Muzaffer tüm devrimcilerin arkasından bi kekleri ei EO AAN N Yurdakuler mesajında, “İn- Tulacağına olan inancımızdır." ra Ulaş Bardakçı'nın kırk binlercesi yılmadan yürüye- d plani ve gecekondulardan sanlie (ve bilhassa TüRK) demiştir. mezarı başında Devrim Andi cektir. Ta ki oligarşiyi devririp "i gelen analar, bacılar katli için utanç verici olan bu Ayrica basın bildirisinde içilmiştir. Ulaş Bardakçı'nın halk iktidarını kuruncaya dek. 
ende komam KD yü darma, pa faşistlerin saldırganlığı yerile- anası ve babası bu olay e ısırmaya başlaması olarak ni- rek “mukaddesatçı, milliyetçi kapanda deride siati TO AREARE gün buraya devrim telendirilebilir.” demiştir. Na- geçinen bu eli kanlı, gözü belirtmişlerdi. Daha soara SEMLSEDE RASLARIMIE 


şehitlerimizin parçalanmış me 


d dönmüş saldırganlar, i g #arları başına gözyaşı dökme- ümmi Men öm be iler Neme OYSA DEĞİŞMEZ YASAt Temel kanlı, kirli, faşist eller onların ren güllerden, mezar taşl Oran ve Hakan Yurdakuler'in Remi k selpi boyun bükmeye şerefli anısına elbet leke sür- rındaki yazılardan er AE A. DEVRİMCİLER ÖLÜR f magan. Fanin beze ia meyecektir. Aksine bizler, ev- lar, Çünkü ölülerimizin top- döken, mezarları düzelten ka- DEVRİMCİLER SÜRER!... 
a karinei eeen anpare Yatlarımız bu igrenç saldırı raklarından fışkıran güller, dinlar, devrimci marşlar söylek e amai bir kez daha karşısında daha onurlu anaca- yüreklerine korku salıyor..." Sanik iianlıktan ayning Kahrolsun oligarşik dikta. 
a agia; Sezek mel gas gız. Biz onların anaları olarak denmiştir. iE Tek Yol Devrim b iel ei mücadelemize © evlatlarımızın Basın toplantısından son- mmm İsmir'li Bir Devrimci ni Devrim şehitlerimizin çizdiği yoldan devam edece A mezarlarına yapılan bu saldırı, Şi lemiştir i faşizmin gerçek yüzünü bir kez H daha açığa çıkarmaktadır. E- Basın toplantısında Cum-H mekçi halk için döğüşen ve bu hurbaşkam Fahri Korutürk'e z yurda can veren yigit eviat- yollanan protesto maktül da i larımızın mezarları tahrip Okunmuştur. Mektupta özetler etmek, hele hele dirilerinin “2. MC'nin işbaşına = i Şel idi Güne olmay coant ade e aT E Devrim Şehidi mozken, mezarlarına saldır- „rken, bir taraftan da io menma mae an Daarna NECMETTİN F ver, bulman anla unntas- gojik yalanlarla faşizmin salyacağı insanlık dışı bir olaydır. = halki eğ A x x “Fakat bitta bu saldu des ginienmeya palpilmaktas GiRİTLİOĞLU'nunanısı, Jar, fayist cinayetler gözümüzü dır. ölülerimizin. mezarlarına orkutmuyor, bizi yıldırmaya. ilan bu saldoa, Türkiye” isci 
4 Derleniş Gürülmüyer bayrak- nin namusla, mert, yurtsever işçi sınıfının 
larımız, saflarımız her geçen halkının asla unutamayacağı P : E gün duha fazla sıklağiyor. insanlık dışı bir olaydır. Bu şanlı mücadelesinde yaşıyor... 
: Çünkü gün, faşizme karşı olay karşısında tek tesellimiz y m Ri f birgün mutlaka hesabının so- a iscismifienfedakarunsur- diği mitinge Eregli işçilerinin  Jerindeişçilereentemel hakları- b A larından birisini, gerçek'bir pro doğru sloganlarla katılmasını nı, bile vermeyen karşısına si leter devrimci olan Necmettin sağladı. Marksizm-Leninizmi Necmettin Giritlioglu 500 İşçiyh Giritlioğlu'nu 23 Ağustos 1970 dogru kavrayan ve kendini le birlikte dikildi. 23 Agustos a günüyitirmişti gelistirme çabası içinde olan 1970 günü grevi başlattılar 1970'lerdeproleterdevrim- Necmettin Giritlioğlu, gerçek Fakat aym sabah grevi kırmak cilerinin etkin olduğu tek bir savaşçıydı. Kanlı pazar isteyen AP Karşıyaka örgütünün b Sendika YİS (Yapı işçileri Sendi- olayında başından ve vücudun- militanlarından, patron uşağı v n genel başkanı olan unbaşkayerlerinden yaralandı, kiralık kati bir şoför tarafından y Necmettin Giritlioğlu genç ya- Eregli Demir-Çelik grevini ör- Brevci işçilerin en önünde w sndamöcadeleyegirmiş, karar- gütleyipyörűtenlerinenbışnda Mücadele eden Necmettin Gik hi ve örnek bir sosyalist olark o vardı. Kendi halkına ABD ritlioğlu kahpece vurularak ölwi tanınmıştı. Askerliğinden sonra emperyalistler ile birlikte zul- dürüldü. 
a Ereğli Demir Çelik Fabrikaları- meden işbirlikçi Güney Vietri nda kızgın demire marka vurar- nam hükümetinin açtığı iğrenç Necmettin arkadaşın öl-Sk ekmek parasını kazanmaya serginin dağıtılmasında, İzmir. meden önceki son sözü: “Beni başladı. Kısa zamanda bir öncü de 6. Filaya karşı yürütülen sarsmayın, cebimdeki evrakları a ici olduğunuçevresindekilere gösterilerde, kısacası, yetişebil- alın, greve devam edin” oldu. 
n i. Maden-İş Ereğli diği bütün işçirköylü-gençlik | İşçiler onun son sözlerini bay- 
8 Şubesinde, genç  hareketlerindevardı raklaştırdılar. O, yiğit bir işçi 
u arkadaşları tarafından sinifi militanı, örnek bir sendika h Gençlik Kolu başkanlığına geti- Necmettin arkadaş, isçi lideri olarak devrimci mücade-E rildi Düzenlediği toplantılarda sınıfı ile organik bağlar kurul- lenin tarihinde taptaze durmak- 
| v sosyalizmi ması, onunmücadelesinedoğru tadır 
z Sarı sendi- önderlik edilmesi yolunda çok w kanın yönettiği Ereğli grevinde önemli görevler yerine getirdi. Necmettin'in mucadelesi b yiğitliği ve tutarlı tavırlarıyla Yapı işçilerinin mücadelesine vurdun dört bir yanında yapı n işçilerin güvenini kazandi katıldı YİS genelbaşkanı oldu. işçileri tarafından devam ettiril-E mektedir. İşçi sinfinin mücade- 


Sarı Türk-işin milyonlar izmirdeki Aliağa Rafineri- lesi Necmettin Giritlioglu' "in 'nin Çavuşoğlu-Kozanoğlu iş- anısını yaşatmaktadır. 
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harcayarak Ankara'da düzenle- 


Yasası gibi yasalarda işi haklardan * yararlanarindan çok daha yoğun bir biçimde sömürülmektedirler. 


rma bir çözüm getirmekten uzaktır, 


Son yasanın çıkmasından önce çırakların çalışmaları çeşitli yasalarda yer alan bir takım maddelerle  düzenlenmekteydi. 
Borçlar Yasası, İş Yasası, Sor yal Sigortalar Yasası, Sın Müesseselerde ve Maden Ocaklarında Mesleki Kurslar Açılma: sına Dair Yasada çıraklara iligkin bazı maddeler bulunmaktadir, 


Borçlar Yasasındaki hükümler çıraklığın genel hükümleri niteliğindedir. Bu yasaya göre *.. usta, Çırağa sanatı olanca dikkat ve itinasıyla öğretmeye mecburdur.” Yine aynı yasada çırağın belli kurslara Bitmesi ve kalfalık için imtihana Birmesinin usta tarafından denetleneceği hükmü yer almaktadır. İşveren çırağı herhangi bir ücret ödemiyorsa (çıraklıkta çıraga meslek öğretildiği ve çıragın üretimde çalışmadığı esasından hareket edilerek bir ücret ödenmesi söz konusu değildir.) 
beslenmesini sağlamak zorundadir. 


Mesleki eğitime ilişkin en kapsamlı yasa, Sınai Müesseselerde ve Maden Ocaklarında Mesleki Kursların Açılmasına Dair Yasa'dır. 1998 yılında çıkan bu yasa, 100'den fazla işçi çalıştıran işyerlerini kapsamaktadır. Genel olarak mesleki eğitimin ele alındığı yasada, 

ağın tanımı yapılmamıştır. 
Özel olarak çirakların eğitimi konusunda da hükümler yoktur. 
Zaten bu yasa da kağıt üzerinde kalkmaktan öteye gitmemiştir. 


ÇIRAKLIK MUKAVELESİ 


Çıraklar işe bir “çıraklık mukavelesi” imzalanarak baş Jarlar. 


lanması gerekmektedir. Bu çıraklık mukavelesi çırağın işyerinde bir meslek öğreneceği esasına dayanır. Yasalardan yararlanamayan çırakların tek hakları bu mukavelelerde yer alan hükümlerdir. Meslek öğrenmesi için “eti senin kemiği benim” düşüncesiyle bir ustanın yanına verilen çocuklar için ailelerin imzaladıkları mukavele- ler ise, onlarm lehine değil aleyhine hükümler taşır. 


Burada önemli bir nokta kimin “çırak” kimin “acemi 
İçi” olduğudur. Baştan beri öelirttiğimiz gibi çıraklık konusunu düzenleyen özel bir yasanın. 
olmaması ve daha da öte yasaarda yer alan bazı maddelerin çık olmaması, kimin “çırak” 
imin “acemi işçi” olduğunun arışmasına yol açmaktadır. Bu arışıklık patronların 18 yaşınan küçük her işçiyi “çırak” adı 


Ù CADELESİNİ 


altında çalıştırmalarına olanak 
tanımaktadır. İş Yasasınn 5 
maddesi Yasanın uygulanmasında istisnaları düzenler. Bu maddede “18 yaşından küçük çıraklar” yasa dışı bırakılmaktadır. Yoruma açık olan bu ifade 
18 yaşından küçük her işçinin 
çırak olarak çalıştırılabilmesi 
Sonucunu doğurduğu gibi 18 
yaşından böyük çırakların da olabileceği anlamını taşımaktadır. Ancak, bu kişilerin İş Yasasından yararlanmaları gerekir. İş Hukukunu bilen ve bu konuda sayfalarca yazı yazmış kişiler olayı farklı farklı yorumlamaktadırlar, Fakat, önemli olan yorumlar değil, somutta olayın, ne şekilde yer aldığıdır. 
Bir işin ustam da olsa genç işçiler bir çok nedenden dolayı Orta burjuvazinin işletmelerinde çırak adı altında çok zor koşullarda çalıştırılmaktadırlar. 


İşsizlik ve hayat pahalılığı sorunları. sileleri, çocuklarını meslek öğrenmeleri ve aileye paraca katkıları olmasa da kendi masrafların: çıkarmaları için bir işe sokmaya zorlamaktadır. İşe girerken ailelere imzalatılan mukavelede çırağın “meslek öğrenmek için çalışacağı" yazılır. 
Mukavelelerde çırağın işe girdiği tarih yazılmaz ve çırak bir türlü 


günde 12-14 saat 
Herhangi bir ücret alıyorlaran bunun bir kısmına patron tarafından el konur ve çıraklar işyerine bağlanır. Kendilerine 


fakat asgari ücret bile alamazlar. Zaten çoğu ya işin ustası olmuştur ya da bir meslek öğrenme olanağının olmadığı getir- Tep lem emri işçi 


Bugün İş Yasası, Sendikalar Yasası, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası gibi yasalar kısıtlı da olsa işçilere bazı haklar sağlamaktadır. “Çırak” adı altında çalıştırılan 18 
yaşından küçük işçiler ise, yasalar gereği bu hakların hiç birinden yararlanamamaktadır. 
Jar. 


İş Yasası, haklı bir nedene dayanmaksızın işten çıkarılan bir işçiye çalıştığı her tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında bir kadem tazminatı ve o isyerindeki kıdemine göre belirlenen ve 
2 haftadan 8 haftaya kadar 
değişen bir ihbar tazminatının ödenmesini şart koşar. Ancak, çıraklar bu haktan yararlanamazlar. İş Yasası bir işyerinde bir tam yıl çalışan işçiye yılık ücretli izin hakkı tanır. Çırakların böyle bir hakkı yoktur. İş Yasası işçilerin 2 senede bir saptanan asgari ücretin altında bir ücretle çalıştırılmasını yasaklar. Ancak İş Yasası çıraklar için geçerli olmadığından, onlar patron ne verirse razı olmak zorundadırlar. Haftalık çalışma saatlerinin ne kadar olacağı belli olmadığından fazla mesai gibi durum yoktur. Dolayısıyla günde 12-14 saat çalışmalarına 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RGÜTLEYELİM 


rağmen çıraklar zamlı ücret 


almazlar. 


Sosyal Sigortalar Yasası çırakların analık, malullük, yaşhhk ve ölüm sigortalarından yararlanamayacaklarını belirt Yani çıraklar sadece iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortalarından yararlanabileceklerdir. Çıraklara bu bile çok görülmüş olmalı ki, Sosyal Sigortalar Kurumu 1027 sayılı Genelgesinde bu hükmü deği; tirmiş ve çıraklar için “özel” bir yasa olmadığı gerekçesiyle çırakların  sigortalanmayacağını belirtmiştir... “özel” bir yasa çıktığına göre gerçek neden özel yasanın olmayışıysa sigortalama işlemlerinin yeniden başlaması gerekir. 


Sendikalar Yasası'nda sendikalara üye olabilecekler ar: sında çıraklar sayılmamaktadır. 
Toplu iş sözleşmelerinden yararlanabilecek kişiler ise, ancak sendika üyeleridir. Böylece çırak adı altında çalıştırılan vasıflı veya vasıfsız işçilerin sendikalaşma ve toplu sözleşmeden yararlanma gibi en doğal hakları ellerinden alınmıştır. Toplu sözleşme yapılırken o işyerinde 


'ÇIRAKLIK ORTA 
BURJUVAZİNİN VAHŞİ 
SÖMÜRÜSÜ ALTINDADIR. 


Öte yanda, tekelci işletmelerin hemen hemen bepsinde işçiler sendikalıdır. En azından iki-üç dönem sözleşme imzalamuşlardır. Çoğunlukla toplu sözleşmeler işyerlerinde çırakların da tüm işçilerle aynı haklardan yararianabilmelerini sağlar. Tekeli sermayenin işyerlerinde zaten çok yoğun olan sömürü nedeniyle tekelci burjuvazi bir de çıraklık konusunun açık olmamasından yararlanmaya tenezzül etmez. 


Çıraklık orta burjuvazinin sorunudur. Genellikle tekelci işletmelere ara mal üreten orta burjuvazi, satacağı malların fi- ya:larnı belirleyemez. Tekelci işletmelerle 1-2 yıllık taahhüt ilişkisi içinde çalışan orta burjuva işletmelerde sömürü tekelci işletmelere oranla çok daha az fakat çok daha kaba ve vahşidir. 
Bu işletmeler maliyetleri düşürebilmek için her yola başvururlar. Bu işyerlerinde çırak adı altında vasıflı veya vasıfsız. 
işçilerin çalıştırılmaları da bunun bir parçasıdır. 


Buraya kadar yeni yasanın. 
çıkmasından önceki duruma de-Bindik. Şimdi de yeni yasan bütün bu sorunlara ne sekilde 


çözüm getirebileceğini anlamak için yasada yer alan bazı maddelere bakalım. 


YENİ YASA VAHŞİ 
SÖMÜRÜYÜ İYİCE MEŞRULAŞTIRMAKTADIR: 


Yasa çraklara bir ücret ödenmesi esasını getirmiş. Bu ücret asgari ücretin en az % 30'udur ve vergiye tabi değil, Aynca yasayla çraklara sigorta hakkı da tanınmış. Fakat sadece iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortaları. İlk bakışta önemli gibi gözüken bu baklar uygulanmadığı sürece birşey ifade etmez. Bugün asgari ücretin 96 80'u ayda brüt 540 liradır. 
Bu paradan gelir vergisi kesilmeyecektir ame sigorta primi kesilecektir. Böylece çırak olarak çalışan kişilerin eline net olarak yaklaşık 500 TL geçecektir. Çırakların sigortalanması meselesine gelince de şu gerçekle 
karşılaşıyoruz. Yasalara göre 1 
kişi bile olsa, ücret karşılığı çalışan herkesin sigortalı olması 
zorunluluğu vardır. Ancak, 1974 
yılında Sosyal Sigortalar Kurumuns kayıtlı işyeri sayısı 578.714, bildirgesi alınan işyeri sayısı 195.929'dur. Yani kaçak işçi çalıştıran işyerleri oranı % 66'dir. Sigorta Yasası yıllardır vardır ve artık yerleşmiş bir yasadır. Buna rağmen gerekli denetimin olmaması bir çok işyerinde patronların işçileri sigortasız olarak çalıştırmalarına olanak tanımaktadır. Yıllardır var olan bir sigorta yasası uygulanamazken yepyeni bir yasanın uygulanmasını beklemek hayal olur. 


Yeni yasada ayrıca bir sene sürekli olarak aynı işte çalışan çıraklara 1 ay ücretli izin hakkı tanınmış. Ancak, patronlar asgari ücretin % 30'u gibi çok düşük bir ücretle çalıştırdıkları çıraklara bu izni vermeye pek yanaşmayacaklardır. Çıraklara yillik ücretli izni vermeyen pat-Tonlar için yasada öngörülen ceza 500 ile 1000 lira arasında 


Yasada çırak şöyle tanımlanmış: “Bu kanuna tabi bir sanatı, o sanat için düzenlenen 


amacıyla bir çıraklık sözleşmesi 


Keçikıran 


ile bir işyeri sahibinin hizmetine, giren kimseye çırak denir.” 
Tanımda söz konusu edilen teorik ve pratik öğrenim programmn nasıl olacağı başka bir maddede belirtilmiş. “Çıraklar için haftada en çok 8 saatlik teorik ve pratik meslek kursları düzenlenir. Bu sürenin yarısı iş saatlerinde, yarısı da iş saatleri dışında uygulanir,” denmiş. 
Haftada 8 saatlik meslek eğitimi, diğer saatlerde üretimde çalışma demektir 


Yasaya göre, eğitim. programları, Çıraklık Eğitim Komi a larının görüşü alınarak Mili Eğitim Bakanlığı tarafından hszırlanır. Kalfalık ve ustalik imtihanları bu Komitelerce yaj hr. Yasalarla kurulması öngöx len ve çeşitli Bakanların temsi cilerinin oluşturduğu bu tür komitelerin pratikte işlerliği pek kolay olmamaktadır. 


ÇIRAKLARI ÖRGÜTLEMEK 
İÇİN İLERİ... 


Yeni yasa için özetle şunları söyleyebiliriz: Çırakların çalışmalarına belli yasal hükümler getirmesi açısından ileri bir adımdır. Ancak tüm yasalarda olduğu gibi burada da çalışanla 


da olduğu gibi patronlar bu yasada da işçilerin lehine olan maddeleri uygulamaktan kaçacaklardır. Bu noktada görevimiz. 
öncelikle böyle bir yasanın uygulamaya konmuş olduğunun en yaygın bir biçimde duyurulması, bunun yanı sıra ve buna bağlı olarak da çırakların sorunlarının. 
yasanın uygulattırılmasıyla bir çözüme ulaşmayacağının vurgu-Tanmasıdır. 


Bizim bugünkü talebimiz, çıraklığın tümüyle kaldırıları en azından asgari ücretin ödendiği vo sigortanın uygulandığı endüstri meslek liselerinin ve erkek sanat okullarının yaygınlaştırılmasıdar. 


Mevcut durumda Devrlmeilere düşen görev, böylesine yoğun ve vahşi bir sömürü altında inletilen çırakların eko-Bomik-demokratik © çıkarlarım savunacak ve onlar arasındaki samimi öncü unsurları siyasi açıdan eğitmede bir araç olarak kullanılacak çırak derneklerinin oluşturulmasıdı 


halkının 


mücadelesi... 


KEÇİKIRAN halkı, 14 senedir kanalizasyonsuz yaşıyor. 
14 senedir pislikleri elleri ile 
taşıyor ve 14 senedir salgın. 
hastalıklarla ölümle burun buruna, 

Şimdilerde böyle yaşa. 
manın insanca yaşamakla ilgisi olmadığını anlayıp yetsin artık dediler. 


70'lik dedeler, analar, b: cılar, çocuklar hek aramak için Fen İşleri Müdürlüğüne gittiler. Bu Keçikıran halkımn Belediyeye ikinci başvu-Tuşuydu. İlkinde Çöp ve otobüs sorunlarına yetersiz de olsa kısmen çözüm getirilmişti. Umutluydu Keçikaranlılar Fakat belediyeye vardıkların- da umutları yok oldu. Belediye Fen İşleri Müdürü aşağıya İnmediği gibi Keçikiran'lı dedeleri anaları yukarıya da kabul etmedi. işitti 

hakaretin yanısıra solcu geçinen bazı kişiler buraya ne geliyorsunuz gidin faşistlerle dövüşün dediler. Ama Keçi- 


kıran halkına kimsenin faşistlerle kavga konusunda akıl vermeye hakkı yok. Çünkü Keçikiran'hlar Faşistlere karşı dişe diş ölümcül bir mücadele veriyorlar. Sessiz sedasız ama yiğit bir mücadele. 


Belediye Fen -İşleri Müdürü bu işten memnun kalmamıştı. 0,14 senedir pislikle boğuşan ama gik etmeyen Keçikiran'lılardan memnundu. 

Halka verdiği cevap şu oldu. 14 senedir böyle yaşıyordunuz şimdi ne oldu. Bundan sonra da böyle yaşayın. 

Keçikıran Halkı bundan sonra böyle yaşamayacak, belki yaşama şekli fazla değişmeyecak ama 14 senedir sadece seçimlerde kapısı çalınan Keçikiran'llar için çok şeyler değişti. 

Bundan sonra soracak hesapları çok Keçikıran halkimm; Birlik olup  almacak hakları çok. 


AZİLLİ'de faşizmi ve siyasi cinayetleri pro- 


cilerin yoğun disiplinli çabalanyla ve çevre bölge halkının da katılımıyla yapıldı. 


Zamanın kısıtlı olmasına rağmen, miting öncesi çalış malar Nazilli ve çevre bölgede tam anlamıyla olmasa bile etkin oldu. Miting öncesi HALK-DER üyesi ve Devrimci Gençlik Dernekleri Federssyonunun görevlendirdiği dev-Fimciler, Nazilli çevresi köyle- i Devrimci Yol 


rileri köylülere dağıtılmış, köy İülerle toplantılar düzenlenerok günümüzün siyasi görevleri ve faşizme karşı aktif mücadele sorunu tartışılmış ve köylilerin mitinge katılması belli Oranda sağlanmıştır. 


Miting çalışması, ayrıca, yakın kasaba ve köylerde ve diğer il merkezlerinde de aynı çabalarla yürütülmüş ve o bölgelerdeki devrimci arkad: 
lar da etkin bir çaba sarfetmişlerdir. Mitingin düzenlenmesine ve çalışmalarına reformist ve revizyonistler ve onlamn yönetiminde bulunduğu 
Nazilli TÖB-DER şubesi katılmamıştır. Gerekçe olarak da 'TÖB.DER yönetiminin yaz tatiline çıkması dolayısıyla karar alamayacağı” gösterilmiştir. 


Miting başladığında çevre il ve ilçelerden gelen kitleler Devrimci Yol ve DEV - GENÇ pankartlarıyla, coşkun sloganlar miting alanıma geldiler, Mitingde ilk © konuşmayı HALK.DER adına bir üye yaptı. Konuşmasında HALK- 
DER'in anti faşist mücadeledi ki görevlerini, faşizme karşı aktit mücadelenin gereğini 

çik bir şekilde vurguladı. 


NAZİLLİ MiTiNGi 


İkinci konuşmayı yiğit Uşak mak üzere miting korteji yörü- ve Sivash halkı adma bir  yüşe geçti. Yürüyüşe, Uşak, devrimci yaptı. Konuşmacı  Sivasl-Denizli, İzmir. Manisa ülkemizde acil görevin “emek- Aydın - Muğla illeri ve çi halkın faşizme karşı aktif ilçelerinden gelen devrimciler mücadele içinde örgütlenmesi de örgütlü bir şekilde katıldı-Sorunu” olduğunu belirterek, lar. Y boyunca “Devrevizyonistlerin tavırlarını teş- rim İçin Tek Yol Devrimci Yol, hir etti. Son konuşmayı Dev. o Nazilli Faşistlere Mezar Olarimci Gençlik Dernekleri Fede- cak. Tek Yol Devrim, Faşizme rasyonu adına bir devrimci Karşı Omuz Omuza, Kurtulu yaptı. O da konuşmasında o şa Kadar Savaş” ve başka temel siyasi görevimizi ve sloganlar atıldı. 
bunun ışığında günümüzde anti-faşist mücadelenin örgüt- Yürüyüş sırasında görev lendirilmesini ve faşizme karşı lilerin yoğun çabaları ve kitledireniş komitelerinin oluştu. nin oldukça disiplinli ve örgüt rulması sorununu somut ve Jù oluşu dikkati çekti. Ve açık olarak anlattı. Nazilli halkının geniş sempati-Sini topladı. Hatta revizyo-Yapılan konuşmalardan  nistler dahi bu mitingin örgüt- sonra, önde Devrimci Yol pan- ve disiplini karşısında kartı ve Mahir Çayan'ın port- O olumlu duygularını gizleyemeresi, arkasında DEV-GENÇ ve diler. Bu arada H.K. ve 'HALK.-DER'in pankartları ol- oo H.Y.'dan da 100 kişilik bir 


grup mitinge katıldı, Ancak, itingin örgütlülüğü ve görevlilerin disiplinli, kararlı siyasi tavırlarından dolayı, alışılagelen disiplinsiz ve tutarsız tavırlarına girişemediler. 


Miting ve Yürüyüş Devrim Andı içilmesiyle sona erdi. 
Düzenli bir şekilde dağıldı. 


Miting sonrasında, devrimcilerin örgütlü ve disiplinli eylemi geniş halk kesiminin sempatisini toplarken, zaten etkinliği olmayan bir avuç faşiste Nazilli'de tutunabilme- nin zorluğunu göstererek yüreklerine korku saldı. Ve Nazilli'deki anti-faşist mücadeleye yeni boyutlar kazandırdı. 


Nazilli 
HALK-DER Adına Bir Grup 
DEVRİMCİ 


TOPÇAM ORMAN 


D srcinizin yısında Artvin orman köylüsünün direnişini kamuoyuna duyurmanız, Topçam'lı orman köylüsü işçileri olarak bizi çok sevindirdi 


Biz Ordu ilinin Mesudiye kazasına bağlı Topçam nahiyesi orman işçileriyiz. Artvin? 
de direnişe geçen orman işçilerini, emekçi kardeşlerimizin direnişlerini destekliyoruz. 
Topçam orman işçilerinin de aynı mücadeleyi verdiklerini, İşçi sınıfının mücadelesinin bir bütün olduğunu halkımıza duyurmayı, işçi sınıfı adına görev biliyoruz. 


Her yıl ortalama bir işçi arkadaşımız iş kazası 


liği yok. Sigortasız olarak çalıştırıyoruz. Ve en sgari bir şekilde ücret alıyoruz. Biz de kesin olarak bir iş kazası sonucunda dünyaya gözlerimizi yumacağımızı b 

yoruz. İşte bunun için bu bozuk düzene bir son verilme inin şart olduğunun bilincine vararak mücadelemize dört elle sarıldık ve çalışmalara başladık. İşçi arkadaşlarımızın bazıları habersiz olarak bir sendikaya  kaydedilmişler. 
Kimsenin haberi olmadan ya. 
pılan bu işlem bize şu gerçeği 


İŞÇİLERİ 


İşçiler sigortasız, asgari ücretle çalıştırılmaktadır. 


Kerestenin  mikabı 380 TL'na mal olur. Orman işletmesi bunu 2.000 TL'ye tüccara, Tüccarda 6.000 
TL'ye satar. Arada işçinin sırtından kazanılan bu 


fark yoksul halkımızın sırtına yüklenir. 

de gösterdi: İşveren, işçinin Onu işler hale getiren temsilcisi oluyormuş! Bundan gene orman köylüsüdür. 

onra ise, bizim temsilcimiz 

işverenle ortak çalışan sarı Ama bu ormandan vurgu- 


yen ein nu vuran bir avuç düzenbaz- gerçek sendikse olacaktr. En dir. 
kısa zamanda kendilerini işçi BAE leme mi e e a ai 
GABİZ. 5 TL. karşılığında indiririz. 

Biz keremtenin mikabımı 


te orman köylümüzün i abaya yükleyip indirmek 

en la miş üz alırız. 

Ormana kim bakar, onu Köyümüzün kamyonculakim yer? a kerestenin mikabımı 200 TL, 


karşılığında depoya getirirler. 
Ormana bakan orman Kamyon sahipleri de en az köylüsüdür. Yangın çıktığında bizim kadar ezilirler ve sömüormam söndürmek için ölümü  rülürler. Bizimle beraber onlar bile göze alan orman köylüsü. da kütük yüklerle. Buraya 
dür. (Antalya'da 20/7/1577 Oo kadar hepsinin toplamı 380 
tarihindeki orman yangınında TL. ediyor. Bu emek karşılığı camm kaybeden yurttaşları- verilen kerestenin mikabının miz unutmadık.) tutarıdır. 


Orman işletmesine teslim edilen kereste, depoda aralarında anlaşmış bir kaç tefeciye mikabı 2.000 TL. karşılığında ihalede satılır. Orman işletme mesi (yani oligarşinin devleti) 
1620 TL. kâr eder. 


İşin dahası da var. Orman işletmesi yaptığı bu kârı acaba nerede harcamaktadır? Meselâ. 
Yahya Demirellere devlet kredisi şeklinde aktarır. Ama, bize okul yapmaz, su getirmez. 
2000 TL. karşılığında kereste- 
Yi alan tefeciler ise, bu keresteyi, meselâ Ankara'da 6.000 
TL'na satarlar. Mikabına 500 
TL. masraf yapsa dahi, kerestenin yüzünü bile görmeden 
3500 TL. temiz kâr edinir. Bu 
sömürü işte bu kadar açık sürdürülmektedir. 


KAHROLSUN EMPERYA- 
LİZM 

KAHROLSUN OLİGARŞİ- 
KAHROLSUN FAŞİZM 
YAŞASIN TOPÇAM'LI 
İŞÇİLERİN DİRENİŞİ 

TEK YOL DEVRİM 


TOPÇAM'LI ORMAN 
İŞÇİLERİ 
MEHMET AYDEMİR/ 
HAYATİ ALTINOZ/ 
CEVAT YILMAZ/ 
BAHTİYAR BİRLİKBAŞ/ 


Egemen 

Sınıfların 

rin. 
Hereke'deki sömürüsü 

Di lanan dük, ma ve baskı politikasınm 
Yoğun bir biçimde sördürüi. 
düğü ufak bir kasabadır. Bölm ei 
Evle 
Hereke'de Sümerbank Dokuma Fabrikası, Nuh Çimento Fabriltası, ondan fazla halı e iy mel dır. Bu işyerlerinde çok sayıda işçi çalışmaktadır. 

e me şitli illerden gelmiş ve toprakla bağını az çok koparmış e E EA olarak kendiliğindenci mücadelenin bile çok geri olduğu ve bölgeye tutuculuğun hakim olduğu görülmektedir. 

Sümerbank Dokuma Fabrikasında en yüksek ücret 
2.500 liradır. İşçilerin çoğu 1200-1400 liraya çalışmakta” dırlar, Buna karşılık çok yogun bir çalışma vardır. Bir kişi üç kişinin işini yapmak zorunda birakılmaktadır. Öte yandan, Sümerbank tarafından işçilere verilen tek odalı evler, işçi lokali ve futbol takımı gibi olanaklar işçilerin uyutulmasında birer araç olarak kullanılmaktadır. 

Dokuma fabrikasında kili sendika Türk-ly'e bağlı Teksif Sendikasıdır. Ancak patronla işbirliği içinde olan bu sendikanın yöneticileri işçinin değil patronun hakkımı savunmaktadır. Teksif yöneticilerince toplu sözleşme görüşmeleri 9 aydır sürüncemede bırakılarak işçilerin daha uzun bir süre düşük ücretle çalışma» bu yağmaz Gl 

Hereke Çimento Fabrikasında da durum bundan farklı değildir. Fabrikada sarı bir salla a iel AA yapılan bir grevde işçiler sendika tarafından satılmıştır. 
Üstelik bu fabrika sadece işçileri  sömürmekle kalmamakta, masraf olmasın diye yeterli tedbirlerin alınmaması nedeniyle çevreyi de etkilemek. 
tedir. Tozu süzecek filitrelerin yenilenmemesi nedeniyle her taraf kalın bir çimento tabakasıyla kaplanmakta ve çevrede bir tek ağaç meyve vermemektedi 


Hereke'deki ondan fazlı özel halı dokuma atelyesinde durum daha da kötüdür. Bu atelyelerde çok düşük ücretler karşılığında kadın ve kız işçiler çalıştırılmaktadır. Sabah 6'da işbaşı yapan işçiler akşam 6-7'ye kadar 6-10 dakikalik yemek paydosu dışında sürekli çalışırlar. Sendika yoktur. Sigorta yoktur. Oysa yoğun iş nedeniyle bu işçilerin 2-3 sene- ye kalmaz gözleri iş göremeyecek duruma gelir. Dokunan halılar 20.000 liraya satılır, işçiye buna karşılık 2.000 - 2.500 lira verilir. 

Yeni yapılmakta olan transit otoban yolunda da çok sayıda işçi çalışmaktadır. Son iki aydır ücret alamayan bu işçiler kızgın güneşin altında ağır şartlarla çalışmaktadırlar. 
Bu işçilerin çoğunun doğu illerinden gelmiş olması patronlara yerli işçilerle bu işçiler arasınnda ırkçı çatışmaları kışkartma olanağı tanımaktadır. 

Hereke ve civarı işçi sınıfnm çok yoğun olduğu, ancak patronların uyutma ve baskı Yöntemleri nedeniyle mücadelenin zayıf olduğu bir bölgedir. 
Devrimciler her durumu degerlendirmelidirler. Hereke'de de devrimcilerin doğru önderli-Binde mücadelenin örgütleneceği ve sürdürüleceği mu. akaktar. 
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günümüzde, çağımızın istiğini açıklayan bir slo- çok daha ilerde, dünya inin ilerleyişinin ortaya çıkardığı pratiğe İlişkin bir gerçekliği de in bir anlamla yüklüdür. 


Bugün dünyanın böyük bir bölümü- 
“nü teşkil eden birçok Avrupa, Asya, © Afrika ve Latin Amerika ülkesinde Sösyallzme geçiş süreci pratiği yaşanmaktadır. Kapitalizmden sosyalizme ge-Şiş süresi sorunları bugün artık Lenin'in yüzyılın başlarında ifade ettiği “gibi İleriye alt bir sorun olmaktan çıkmıştır. 
Bu nedenle bugün geçiş sorunu üzerine, yapılan tartışmaları soyut-teorik tartışmalar olarak değerlendirmek doğru değildir. “Sosyal demokratik hareket (sosyalist hareket DY) özünde, uluslararas: bir harekettir” diyor Lenin Ne Yapmalı da. “Bu sadece şovenizmle mücadele etmemiz gerektiği anlamına gelmez, Ayni zamanda genç bir Olkede yeni başlayan hareketin, ancak öteki ülkelerin tecrübelerinden yararlanabildiĝi takdirde başarılı olabileceği anlamını taşır. Bu tecrübelerden yararlanabilmek için bunları sadece bilmek yetmez. 
Gereken şey bu tecrübeleri eleştirici bir gözle inceleyebilmek ve bunları bağımsiz olarak deneyden geçirebilmektir. 
Çağdaş işçi sınıfı hareketinin ne muazzam ölçüde büyüdüğünü ve kollara ayrıldığını takdir eden kimse, bu görevi yerine getirebilmek için ne büyük teorik güçlere ve siyasi tecrübeye (aynı zamanda devrim tecrübesine de) muhtaç olunduğunu anlayacaktır." (Ne Yapmalı, Sol Y.S. 33) 


1902 yılında yazılan bu satırlarda 
bugün için fazla yada anlamsız sayılabilecek tek bir kelime yoktur. 


GEÇİŞ DÖNEMİ TEORİSİNDE VOLANTARİST VE EKONOMİST SAPMALAR 


Günümüzde uluslararası dü: özellikle devrimini yapmış ülkelerdeki- proletarya hareketi içinde ortaya çıkan sapmalar marksist-leninist geçiş dönemi teorisi açısından volantarist ve ekonomist nitelikli sapmaları sergilemektedir- ler. Bunu en açık bir biçimde uluslara sı düzeydeki Çin-Sovyet kutuplaşmasın- da gözlemlemek olanaklıdır. Geçiş döne mine ilişkin birçok konudaki farklı iaşımların incelenmesinde modern revizyonizmin bu soruna yaklaşımındaki Şok açık ekonomizme karşılık (belki de buna bir reaksiyon niteliğinde) ÇKP'nin volantarist (iradeci) nitelikte bir yaklaşımini sergilediği gözlemlenebilir. Bir yan sosyalizmi (sınıfsız toplumu) “bolluğun yaratıldığı bir ekonomik gelişmenin” Otomatik sonucu olarak görür ve üretim araçlarının özel mülkiyetinin devletleştirilmesinin ve üretici göçlerin geliştirilmesinin belirleyiciliğine bağlanır. Bunda, yeni insan ilişkilerinin yaratılmasındaki proletaryanın ideolojik politik eyleminin belirleyiciliğini , ideolojik ve kültürel devrimin sürekliliğinin gerekliliğini yadsırlar; diğer yan,politikanın belirleyiciliğini abartarak, zaman zaman ekonomik faktörlerin rolünü tamamen reddeden ve -geneldki idealist eğilimlerin bir örünü darak- *iradeci” yaklaşımlar ortaya «oymaktadır. Gerçi Mao Ze Dung'un virşok yazısında Sovyetlerin “tek bacak- a yörümeye çalışmaları”na karşılık (ki Su terim onların politikaya önem vermevelerini ifade etmek için kullanılıyor) endilerinin “iki bacak üzeriride yürü- 
'ükleri” vurgulanır. Ama gerçek bunu /oğrulamıyor ve de “sosyal emperyalizm sorileri" birçok noktada bir başka “tek acaklılığı" (ki bu kez söz konusu olan olitikanın yada iradeci yönün tek yanlı ie alınışıdır) sergilemektedir. 


Sınıfların ve sınıf mücadelesinin eğişik biçimler altinda da olsa) ırlığını sürdüreceği bir “tarihsel çağ”a kaba! eden proletarya diktatörlüğü ,pitalizme ve komünizme ait özellikle-A bir arada (içiçe) bulundukları ve bu 


“bir dönemdir. Proletaryanın 


© Sınıfların ve onun varlığının bir ürünü 


olan Devletin ortadan kaldırılmasına yönelik bilinçli eylemi (ki proletarya diktatörlüğü bundan başka bir şey değildir) olmaksızın sınıflar yokolmayacaklardır. 


Sınıfsız toplumun yaratılması (ki Lenin “Sosyalizm sınıfların kaldırılmasıdır” diyor) proletaryanın ideolojik, politik ve ekonomik alanlardaki eyleminin bir ürünü olacaktır. Üst yapılar düzeyinde sınıflı toplumların yüzyıllardan beri gelen tortularının, burjuva alışkanlık, kültür, ahlak ve geleneklerinin sökülüpatılması, burjuva yaşam tarzının terkedilmesi ,bunun yerine yeni toplumsal 

kilerin yerleştirilmesi, ekonomik düzeyde bütün bunların nihai olarak gerçekleşip yerleşebileceği bir maddi Ortamı yaratabilmek; bunun zorunlu temeli olan ihtiyaçların yeterli bir karşılanmasını sağlıyabilecek olan bir üretim seviyesine ulaşabilmek için önce Öretim araçlarının özel mülkiyetini kaldıfarak, bu suretle öretim güçlerinin hızlı bir. gelişimini hazırlayarak mülkiyetin tüm topluma ait olduğu bir bolluk ortamının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu sosyalizmin inşasının proleteryanın alt yapı ve üst yapı düzeylerindeki birbirleriyle ilişkili ve birbirlerine kopmaz bağlarla bağlantılı eyleminin gerekliliği demektir: Bu ikisi arasındaki ilişkinin içinde bulunulan somut, siyasi, tarihi, toplumsal, psikolojik vb. koşulları gereklerine uygun bir çözümü gereklidir. 


Boton bunlar için siyasi iktidarın proletaryasının elinde olması, önce siya-Si iktidarın ele geçirilmesi ve dalma korunması zorunludur. Sosyalizm proletaryanın siyasi-ideolojik-ekonomik alanlardaki bütünsel eyleminin ürünü olacaktir. 


“Bir bütün olarak ele alınan toplumun tutarlı olarak ve derece derece gelişmesi- Ost yapılarla tabanın uzlaşması-buna rağmen bir çok sorunun çözümlenmesini gerektirir ve çatışmaların içinde oluşur. Subjektif etken yani aynı zamanda fikirler ve bilgiler Ost yapılar ve devlet, bir kelimeyle politik unsur tayin edici olurlar. Halbuki parti botan bu unsurları bir noktada toplar ve onlara hakim olur. Sorunlar ne kadar karmaşık olurlarsa, çelişkiler ne kadar derinleşirlerse, PARTİ- “subjektif etken" ve objektif bilginin üst şekli olarak- o derecede önem kazanır; ve PARTİ birliği ile “Parti ruhu" o derecede kesin bir rol oynar... Parti bir amaçla. gereç arasında, fikirle an arasında, bilgi ile kitleler arasında, kendinden gelmelik ile bilgi edinmiş bilinç vb. arasında, aracı olarak kalmaktadır. Ancak o, bu ulaşımın esas Organı kesin etkili etkeni olmaktadır.” 
(H.Lefebvre, V.I.Lenin, s. 1€5) 

Geçiş dönemine ilişkin sapmaların önemli bir kısmı sınıfsız toplumu üretici güçlerin gelişiminin arkasından gelecek bir olay olarak gören, yada en azından, öretici güçlerin düzeyinin yükseltilmesi- nin ideolojik-siyasi-kültörel vb. gelişmelerin itici gücü ve devrindiricisi sayan bir .ekonomizme tekabü| eder. 


Bir diğer önemli kısmı ise çoğu kez bunun tam tersi bir eğilimi taşır. “Sosyal emperyalizm” teorilerinde ve ÇKP uygulamalarında buna açık olarak gözlemlemek mümkündür. 


“SOSYAL EMPERYALİZM” SAFSATALARI... 


Sosyalist sistemin parçalanması 16601arda ÇKP ve SEKP arasındaki bir dizi anlaşmazlığın çıkması ile başladı. 
ÇKP 1963 lerde açıklanan ünlü mektuplarında “kardeş komünist partilerinin bazen revizyonizme kaydığın”lma etmesinden sonre-özellikle 19€8 lerden sonrakeskin dönüşlerle Sovyetler Birliğini kapitalizme geri! dönmekle, emperyalist olmakla itham etmeye başlamış ve bu gelişim Sovyetler Birliğini tüm dünya halkalarının baş düşmanı Ilan etmesine ve buna uyumlu bir politika izlemeye koyulmasına kadar ulaşmıştır. 


Bu politika ve iddialara haklılık kazandırmaya çalışan “Sosyal emperyalizm teorilerinde” daima eklektik (seçmeci) bir özellik görülür. “Teori"nin “kanıtlanmasında” herşeyden, bilimsel birbirleriyle tutarlı olsun olmasın herşeyden yararlanılmaya çalışmaktadır. 


Buna her ülkedeki ÇKP takipçilerinin “kendilerine göre” getirmeye çalıştıkları açıklamaları da katmak gerekir. (Örneğin Oikemizdeki, Sovyetlerin sahip olduğu uçaklar ve gemiler üzerine yapılan “ilginç” açıklamalar (1) gibi) “Teori"nin incelenmesindeki bir “zorluk” buradan ileri gelmektedir. Bunlan bir yana bırakacak olursak “sosyal emperyalizn teorisi"'ni şu şekilde özetlemek olanaklı dır. 

Revizyonizm burjuva ideolojisidir. 
Sosyalizmle sınıf mücadelesi (komünist partileri içinde de aynen) devam eder. 
Revizyonizmin iktidara gelmesi burjuvazinin iktidara gelmesi demektir. Bu nedenle sosyalist bir Olkede revizyonizm partiye egemen olursa, o ülke kapitalist bir ülke haline gelir. Sovyetler Birliğinde devlet iktidarını ele geçiren hain Kruchev liği, Sovyetler Birliğini kapitalizme geri döndererek Hitler tipi bir faşist diktatörlüğe dönüştürdü. “Devlet iktidarının değişmesi otomatik olarak devlet mülkiyetinin de tabiatının delşmesine yol açar. Böylece sosyalist devlet mülkiyeti tekelci bürokrat burjuvazinin mülkiyetine sosyalist devlet ekonomisi ise bir tekelci devlet kapitalizmi ekonomisine dönüşmüştür.” (Sing-Feng Aydınlık. S. 59) 


s 


fSosyal emperyalizm” teorileri 

aşağı yukarı bundan ibarettir, İleri sürülen bu tahlliler marksizmin en ince ve özlü noktalarının aşırı basitleştirilmelerine dayanır. Ondaki tom bilimsel ve diyalektik öz0 yok eder ve giderek sınıf inin maddeci kavranılışının marksist leninist geçiş dönemi teorisinin iradeci bir saptırılmasından öle marksizmin bütünsel bir reddine (revizyonizme) varı 


Bu yazıda konuya ilişkin belli başlı sorunlara değinilecektir. 


I 


“Sosyal emperyalizm teorileri" işçi Sınıfı hareketi içindeki mücadeleleri basitçe bir şekilde burjuvazi İle proletarya arasındaki mücadeleye indirgemekti dir. Bu, ondaki, kaba bir İki çizgi mücadelesi şeklinde sistemleşmektedir. 
Doğru çizgiyi (Mao Ze Dung düşüncesini) izleyenler proletaryayı, yanlış düşünleyenler (revizyonistler) de burjutemsil etmektedirler. Yanlış çizgi “kapitalizme geri dönmeyi” ister. Partideki iki çizgi mücadelesini yanlış çiz (burjuvazi) kazanırsa, burjuvazi iktidara gelir ve o Gikede kapitalist (emperyalist) bir lke haline gelir. Bu düşünce tarzının marksizmin bütün derinliğini yok eden, mücadelesinin karmaşık yapısını yokeden bir "doz mantığa” dayandığı açıktır. İşaret etmek gerekirki işçi sınıfı içindeki ideolojik ayrılık ve mücadelelerin burjuvazi proletarya mücadelesine özdeşleştirilmesi, işçi sınıfı hareketleri içindeki ayrılıklara proletarya-burjuvazi mücadelesinin en keskin biçimlerinin zor metotlarınında sokulmasına kapı açmaktır. 


Proletarya diktatörlüğü döneminde. 
de sınıflar mücadelesi devam eder. Ama değişik biçimler altında, Ve parti içindeki mücaaelede revizyonizm, özünde ve son tahlilde burjuva ideolojisine takabül etmekle beraber, bu ikisi basitçe özde: leştirilemez. Marksizm bunları birbirin- den ayırmaz, ama aralarındaki sınır çizgilerini de silip atmaz. Bu nedenle proletarya partisinde revizyonizmin hakim olmasını, burjuvazinin iktidara gi mesi ve ülkenin otomatik olarak kapitalist bir ülke haline dönüşmesi olarak değerlendirmek kabul edilemez. Stalin bu konuyu doğru olarak şöyle ele alıyordu. 
“Sovystik gelişme çerçevesi içinde her ne kadar henüz kökleri sökülmemiş olsa da, kapitalizm daha önceden devrilmiş olduğu halde, komünizmde sağ sapma, komünistlerin bir bölümünde meydana gelen belli belirsiz ve henüz bilincinde olmadıkları, ama gene de bir eğilim olanpartimizin genel çizgisinden burjuva ideolojisine doğru sapmadır...(abç) pro- 


SOSYALİST SİSTEMİN 
SOVYET—ÇİN KUTUPL 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letarya diktatörlağünün zayıflaması, kapilalizmin yeniden dirilmesi şartlarının artması (abç) anlamına gelir. Demekki partimizde sağ sapmanın zaferi, Ulkemizde kapitalizmin yeniden dirilmesi (abç) egemen olması için, zorunlu koşulların çoğalması anlamına gelir.” 
(abç Leninizmin Sorunları, Sol Y.S. 258) 

Iki yaklaşımdaki fark son derece açıktır. Birisinde “otomatik” bir sonuç, diğerinde “koşulların çoğalması” birinde “burjuva ideolojisi? diğerinde “burjuva ideolojisine doğru bir eğilim?.bu ikisi arasındaki farklılıklar marksizmle suni mantık arasındaki farklılıklardır. 
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Revizyonizm iktidarının (partideki zaferinin) otomatik olarak kapitalizme dönüşü yaratacağı düşüncesi,prolatarya partisi içindeki sağ düşünceye sahip, olanları burjuvaziyle  özdeşleştirmeye dayanır. Bu özdeşleştirme sınıfların üretim içindeki fonksiyonlarını hesap etmeyen ve ideolojik kriterlere dayalı bir tasnifini getirmektedir ki, bu bilimsel sosyalist düşüncenin yerine idealist düşünceyi geçirmek demektir. Revizyonizm işçi aristokrasisine dayanır. İşçi aristokrasisi, sömürücü sınıfın kendi egemenliğini sürdürebilmek igin işçi sınıfına verdiği tavizlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir ara tabaka olarak sömürücü (hakim) sınıfın kendisi İle özdeşleştirilemez. Evet, her şey gibi Sınıf ve tabakalar da birbirine dönüşebilirler. Belirli koşullarda proletarya burjuvaziye, burjuvazi de proletaryaya dönüşebilir. Bu arada Işçi aristokrasisi de, bürokrasi de hakim sınıf haline dönüşebilir. 


Bu olasılık, teorik olarak reddedilemez. Ama bu iddiaya dayalı olarak bir tahlil İleri sürülüyorsa, bu dönüşümün omut olarak kanıtlanması “gerekir. 
osyal emperyalizm teorileri” bu konuda, onun, (bürokrasi) partiye ve devlet egemen olması dolayısıyla, töm üretim araçlarının mülkiyetine sahipolduğunuve onun bu suretle tekelci devlet burjuvazisi haline dönüştüğünü basitçe İleri sürmeyi yeterli görür. 


HI 


Revizyonizmin egemenliğinin, bur-Juvazinin iktidara gelmesi ve otomatik olarak kapitalizmin gelmesi demek oldugunu İleri sürmek geçiş sürecinde üst yapının belirleyiciliğin! tek başına ele almak ve diğer faktörleri hesaba katmamaktadır. Daha önce geçiş sürecinde proletarya diktatörlöğünün (siyasi Ost Yapının) belirleyiciliği üzerinde durmuştuk. Sınıf farklılıklarının esas olarak ortadan kalkmasına kadar politikanın belirleyiciliğini kabul etmek zorunludur. 
Ne varki KP teorileri bu konuda politik faktörü diğerlerinden soyutlayarak ve onun rolünü abartarak tek başına ele almakta ve iradeciliğe (volantirizmeh, 'düşmektedirler. 


Gerçekte geçiş döneminde politikanın belirleyiciliği sorunu bu şekilde ele alınamaz. Politik ekonomik etkenler arasındaki ilişki sosyalizmin kuruluşu süreci içinde başından sonuna kadar aynı şekilde görülemez. Devrimin hemen: sonrasında, henöz sosyalist ilişkilerini tamamen yok sayılabileceği bir toplumla sosyalist üretim ilişkilerinin kuruluşunun ileri aşamalarındaki bir toplumda politikanın rolünü ve geri dönüşsorununu aynı biçimde ele almak doğru olamaz. 


Onlar sınıfmücadelesinindevrimden sonra da devam edeceği doğru ilkesini, sınıf mücadelesinin basit olarak ve aynen devam edeceği biçiminde anlıyorlar. Oysa Lenin proletarya diktatörinğü döneminde “sınıflar varlığını sürdüre ceklerdir ama her birinin proletarya dikfatörlüğü döneminde yönü değişmiştir. Bunlar arasındaki ilişkiler de deği miştir. Proletarya diktatörlüğü döriemi de sınıf mücadelesi ortadan kalkmaz, sadece başka biçimlere bürünür.” (l. 


Köylü İttifakı, s. 192) 


Kruchev hain kliği sinsi bir darbe ile iktidarı ele geçiriyor. Proletaryayı ve halkı aldatarak kapitalizmi geri getiriyor! 
Bir kliğin, bir hain ve dönekler takımının inançlarını yitirerek Sovyetler Birliğini kapitalistleştirmesi! Bu açıklamaya Charles Bettelheim, bilimsel bir temel Kazandırmak için çalışmaktadır. “Sosya lizm açısından -karar verdirici- olanın ekenominin “düzenlenme” biçimi deği! 
fakat daha ziyade “iktidardaki sınıfın” yapısı olduğu" savından hareket eden Bettelheim yönetimdeki partinin kitlelerle bağının zayıflayıp kopması İle, (partinin sınıfın yerini alması ile) ve bu suretle “iktidar araçları kitlelerden ayrıldığında, onlara egemen olunduğunda" 


iktidar aygıtının “salça ve basitçe” burluva devlet aygıtı haline geldiğini ileri sürmektedir. Bettelhelmin sosyal em- 


peryalizm teorisi Stalin döneminde de gözlenebilecek olan olgulara dayanmaktadir. Stalin dönemi Rusyasını da sosyal emperyalizm çerçevesi içine almaktadır. 
Ama ÇKP de ve takipçilerin de böyle bir yaklaşım görülmez. Olar Stalin dönemi Rusyasını da aynı şekilde suçlamaktan kaçınırlar. Bundan kaçınmanın ÇKP ve takipçileri için “politik” bir amaç taşıdığından kuşku edilemez. 


IV 


Yöneticilerin, revizyonist ideolojiyi 

benimsemeleriyle birlikte yeni tipte bir 

ine dönüşmesi, ve toplumun da tekelci devlet kapitalizmine 

dönüşmesi, sosyalist devletmalkiyetinin, in devlete egemen olmi 


devlete sahip olması nedeniyle yöneticiler, üretim araçlarının tasarruf yetkisine 


nın kapitalist özel mülkiyet biçimindeki tasarruf yetkisi ile özdeşleştirilmektedir. 
Bu mümkün müdür? 


Partiyi ve devleti ele geçiren revizyopistler kapitalist özel mülkiyete özdeş kılinabilecek bir kullanım (tasarruf) yetkisine hemen sahip olabilir mi? 
Bütan bir. toplumun çıkarları doğrultusunda olan üretim hedeflerinden, bir 

İsörnrücü azınlığını"yeni bir burjuvazinin Çıkarları için” üretim hedeflerine “safça ve basitço” sessizce ve hemen yönelmek sözkonusu olabilir mi? Kapitalist sömürünün (tam olarak olmasa bile) en ağır biçimlerinin tesfiye edilmesi gibi bir “Kazanılmış hak” sahibi olan bir toplum, 


hakların yeniden ve birdenbire elinden alınmasında, nasıl “aldatılıp”, “kandırılabilir?” Üretim hedefleri ve ürünlerin 


pay edilmesi sonuçta kitlelerin yaşam Standardı üzerindeki kesin ve saklanamayan bir somutluk taşır. Bu nedenle iktidarı eline geçiren revizyonist kliğin üretim hedeflerini ve ürünlerin dağılımını serbestçe kapitalist hedeflere tamamen bir sömürücü azınlığın çıkarlarına-yöneltmesi sözkonusu olamaz. 


Bu biçimde sınırlı bir tasarruf yetkisinin ise kapitalist devlet mülkiyetine (ve sınırsız tasarruf yetkisi taniyan kapitalist özel mülkiyete) özdeş sayılmasi hiçbir anlam taşımaz. Revizyonizmin, 


devlet iktidarını ve Öretim araçları üzerindeki kontrol yetkisini ellerine geçirmeleriyle elde ettikleri olanak 50s- 


Yalizmin ve sınıfsız toplumun inşası hedeflerine yönelik, bilinçli bir uygulamayı durdurmak, bunu tersine toplumdaki sınıf ayrıcalıklarını, farklılıkları arttıracak yönde bir uygulamaya girişmektir. Bu, sosyalizme ilerleyişin durdurulmasıdır. Bu, kapitalizmin güçlenmesi 


yönündeki bir gelişme sayılmalıdır. Ama bu bizatihi kapitalizmin kendisi olarak görülemez. 


Sosyalist devlet mülkiyetinin, devlete bir revizyonist kliğin egemen olmasıyla, kapitalist devlet mülkiyetine hemen dönüştüğü ileri sürülemez. Bu, (ona) bunu gerçekteştirme olanağının 


ARÇALANMASI VE 
ŞMASINDA TAVIR 


iL - EMPERYALİZM” SAFSATALARI 


sağlanılması olarak İfade edilebili Toplumun devlet mülkiyetinin ve revi: yonist bürokrasinin nitelik değiştirmesi, hepsi somut olarak gözlenmesi gereken, tarihsel gelişmelerin tamamlanmasına bağlıdır. Sınıf farklarının esas olarak ortadan kalkacağı, ve mülkiyetin tüm topluma aidiyetinin. . (kollektif mülkiyet yerine tüm halkin mülkiyetinin geçmesi) gerçekleşmesine kadar bu olanaklıdır. 
Kapitalizme geriye dönüş olanaklıdır. 
Ama kapitalizmin “yeniden dirilmesi olanağının çoğalması ile, bunun gerçekleşmesini birbirine karıştırmak diyalektiğin yerine sofizmi geçirmektir. 


Gerçekte "sosyal emperyalizm" teorilerinin en temel dâyanağı da bu noktada yatmaktadır. Revizyonizmin iktidara geçişi onun devlete ve üretim araçlarının tasarruf yetkisine sahip olmasi nedeniyle yeni bir burjuvazi haline dönüşmesi- nin kanıtı olmaktadır. Oysa tekelci devlet mülkiyetine dönüşümü, üretim araçlar nin tasarrufundaki somut bir gerçeklikten değil, bir hukuksal olanaktan “yöneticilerin düşünce yapısından, desteklenmektedir. Revizyonistler devlet mülkiyetine sahip oldukları için yeni bir burjuva sınıfı haline geliyor. Sosyalist devlet mülkiyeti, ona “yeni bir burjuvazi 

egemen hale geldiği için kapitalist devlet mülkiyetine dönüşüyor: Bu, “sosyal emperyalizm” teorilerinin “en İnce" noktasındaki TOTOLOJİSİDİR. 


“Sosyalizm açısından-karar verdirici olan ekonominin “Düzenlenme” biçimi değil, fakat daha ziyade "İktidardaki sınıfın “yapısı” dir diyor Bettelheim. 
"iktidardaki Sınıfın” yapısı İle onun öretimini yönetilişindeki fonksiyonlarına değil, ideolojik yapısına göre belirlenecektir. 
Yöneticilerin döşüncesi otomatik olarak, toplumun niteliğini belirleyecektir: Bu “sosyal emperyalizm" teorilerini sosyalizmin ilerleyen bir uygulamasında ortaya çıkan alt yapıdaki ve üst yapıdaki (siyasi iktidar dışındaki) maddi olan ve olmayan unsurların rolünü, Onların basitçe bir restorasyonunu engelleyen (direnen) rolünü reddeden ve sadece üst Yapının tek başına belirleyiciğini kabul edeniradeciliği idealizmdir 


v 


“Sosyal emperyalizm" görüşleri onun teorik tutarsızlıklarından kaynaklanan çelişmeli bir çeşitliliğe sahipti Yukarda tartışılan tezin zaafları çok kere bu “teori"'nin, Sovyetler Birliği'ndeki sınıfların varlığını sömürünün varlığını pars-pazar-piyasa farklılıklarının varlığını İleri sürerek “desteklenilmesine” neden oluyor. Kimi zaman bankaların varlığı bile (kapitalizmin varlığına) bir kanıt olarak ileri saralar: © Meta üretiminin varlığı gerekçe “gösterir. Bu arada geli güzel bir şekilde rakamlar, istatistikler vs. verilir. (Tabiatıyla yer altında özel fabrikaların varlığı şeklindeki -bu tezleri sınırsız bir renkliliğe ulaştıran iddiaları da hatırlamalıyız!) 


Sovyetler Birliği geçiş süreci içindeki bir toplumdur. Yukardaki kategorilerin tümü (pazar, meta üretimi sınıfların varlığı vb.) geçiş toplumlarına has özelliklerdir. 


Sömürünün, sınıf farklılıklarının, pazar ve piyasa kategorilerinin kalkması için sınıfsız toplumun kurulması gereklidir. 


Sınıfsız toplumun kurulması,köyle şehir arasındaki (işçi ile köylü arasındaki) farkın ortadan kaldırılmasına bağlı 

BU nedenle Sovyetler Birliği'nde söz konusu kategorilerin varlığı pazarla plan arasındaki çelişkinin varlığı kapitalizmin varlığına kanıt olarak ileri sürülemez. 
Bunlar üzerinde uzunca boylu durmak dahi gereksizdir. 
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Bugün Sovyetler Birliği'nde söz konusu olan sosyalizme geçiş süreci içindeki bir gerilemedir. Sosyalizmin 


ında ki bir duraklamadır. Revizyonizmin partiye (ve devlete) egemen olmasının bir sonucu olarak sınıf farklılıklarının ortadan kaldırılmasına yönelik bir uygulama yoktur. Revizyonizm, bu farklılıkların üretici göçlerin gelişiminin - otomatik bir sonucu olarak gerçekleşeceği iddiasıyla; bunları koruyup, geliştiren bir politika uygulamaktadır. Oysa proletarya diktatörlüğü sınıfsız toplumun — ideolojik-ekonomik-politik alanlardaki iradi uygulamalarının sonucu olarak gerçekleşebilir. Ekonominin ve yeni insan ilişkilerinin, yeni kültürün Örgütlendirilmesi ve yaratılması; sosyaizmin kuruluşu alt yapı ve Ost yapı düzeyinde birlikte yürür. 


Proletarya partisi ve onun sosyalist eylemi bu gelişmenin odak noktasını oluşturur. Revizyonizmin partiye egemenliği, geçiş sürecini kesintiye uğratır ve geriye dönüşü olanaklı kılar, 


Bir okuyucumuz (İstanbul'dan) yazdığı bir mektupta şöyle diyor. “Emeğin Birliğinden bir arkadaşa "Brejnev, kendir si proletarya diktatörlöğünü kaldırdığını. 
söylüyor. Hala nail oluyor da siz SSCB de proletarya diktatörlüğü olduğunu savunuyorsunuz" diye sordum. O da bana proletarya diktatörlüğünün kişilerin iradesine bağlı birşey olmadığını, Kişilerin kaldırdım demesiyle proletarya diktatörtoganan kalkmaya e bir örnek de verdi. 

Amerika'daki burjuva. Trina kal. 
dırdım dese, burjuva diktatörlüğü kalkar mi? 


Emeğin Birliğinden arkadaşın cevabı onun marksist-leninist geçiş dönemi teorisini, proletarya diktatörlüğü teorisi- 


ni yeterince kavramadığını ortaya koyuyor. 


Onun hatasının özellikle Gikemizde yaygın olan “Sovyetler Birliği sosyalist bir Ölkedir, sosyalist bir ekonomisi vardır. Bu yözden proletarya partisi ne yaparsa yapsın, bir şey değişmez, hatta onlar kendi iradelerine rağmen sosyalizme uymaya mecburdurlar” gibisinden bir ekonomizme dayandığına kuşku yoktur. 
Brejnev tek başına bir adam değildir. 20 
yıldır Sovyetler Birliğinde egemen olan bir çizgiyi temsil etmektedir. Ve bu çizgi SEKP'ye egemendir. Proletarya diktatorlöğünün proletaryanın o örgütlü olarak yönetime katılışının ve sosyalist politikalarının uygulayabilmesinin temel aracı partidir. 


Bu nedenle partiye rağmen, proletarya diktatörlüğü savunulamaz. Carter burjuva diktatörlüğünü kaldırdım dese, burjuvazinin diktatörlüğü kalkmaz. Çünkü tekelci burjuvazi Amerika'da tüm ekonomiye, bankalara ve devlet idaresi- ne her şeye egemendir. 


Ama, işçi sınıfı adına Öretim araçlarına, merkezi plan mekanizmasına, bakanlıklara'Ve tüm devlete egemen olan 


parti sınıfsız toplumun inşası görevlerin- den vazgeçse toplum kendiliğinden sosyalizme doğru ilerlemeye devam mı edecek? Yoksa vaz geçemez mil? Böyle bir düşünce tarzı mekanizme ait değildir! 
Üst yapınını, politikanın rolünü marksizmin reddettiği suçlamalarına karşı En- 


proletaryanını siyasal dikta: 
n niçin savaşalım?" diyordu. 
(G.Schmidi'e mektup) 
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Gerçek şudur ki, Sovyetler Birliğinde, kökü geçiş sürecinin karmaşık sorunları içinde yatan bir dizi nedenler- den ötürü, 1950'lerde partiye revizyonizmin egemen olmasıyla, sosyalizmin kuruluşuna doğru olan gelişme durmuştur. Bu “eskiyen ve çürüyen kapitalizmie yeni doğan ve gelişen komünizm arası daki mücadele” de kapitalizm ögelerinin yeniden dirilebilme umutlarının doğması kapitalizmin canlanması demektir. Bu geriye doğru bir gelişme bir -geriyə dönüş sürecidir. Bu sürecin, kapitalizmin yeniden dirilmesi ile sonuçlanması olanaklıdır. Bir ülkede, sınıflar yok olmadıkça ve kapitalizmin uluslararası 


düzeydeki dev güçlerinin kuşatması sürdükçe kapitalizmin o restorasyonu mümkündür. 


Ancak, bu Sovyetler Birliğinin bir süre sonra kapitalizme geçeceği anlamına gelmez. Ceriye dönüş düz olmayan, inişli çıkışlı bir süreçtir. Revizyonizmin partiye sgem 

lizme geri 


nedenleri vardır. Ki başlı (S.Birliğinde) alt ve üst yapı di [maddi ve kültöret-ideolojik vb.) 


ri içte zeyinde 


ve dışta var olan (dünya sosyalist hareketleri gibi) etmenlerin yarattığı direnme güçleridir. Bu gibi bir dizi 


#tmenden ötürü Sovyetler Birliği geçi sürstiiçindeki dar, bir, alama “sıkışıp” kalmıştır. Bu, Sovyetler Birliğindeki ideolojik yoziaşmaların, kitlelerin depoitizasyonunun. öretimi arttırmak için maddi özendiricilere giderek daha çok ihtiyaç duyulmasını getiren, ve toplumsal hayatta giderek daha çok bir tüketim toplumuna benzemeye yönelen bir gelişmeyi getirmektedir. 


SEK Prerio son zamanlarda, artık komünizmin birinci aşamasına geçildiği gerekçesiyle proletarya diktatörlüğüne gerek kalmadıgin, Sovyet devletinin bir halk devleti haline dönüştüğünü ileri sürmüş ve bu görüş yeni Sovyet Anayasası tasarısında ifade edilmiştir.komünizminbirinci aşamasına geçildiği ileri sörülüyor: Bu iddia ilk kez 1960'lara gelirken Kruchev tarafından ileri sürülmüştü. Oysa, Kruchev'in bu iddiaları ileri sürmesinden kısa bir süre önce “tarım ve sanayi arasındaki fark incelenirse (bu farkın) sanayimizde retim araçlarının ve Oretilen nesnelerin halkın malı olmasında, oysa tarımda bütün halkın değil, bir grubun, kolhozun mülkiyetinde bulunmasındadır. Bu olgu uu meta dolaşımının durumuna varır. 
Ve ancak bu tarkin yok olmasıyladır ki meta üretimi ondan doğan bütün sorunlarıyla birlikte yok olabilir. Böyle olunca tarımla sanayi arasındaki esasa değin bu farkın yok olmasının bizim için birinci derecede bir önemi olması gerektiği yadsınılamaz.” (J. Stalin: Son Yazılar s. 82) 1952'lerde birinci derecede bir sorun olan bir meselenin Kruci döneminde 1-2 yılda çözüldüğünü tartışmak isteyen çıkmaz herhalde, Peki, Kruchev döneminden bu güne durumun değiştiği konusunda ciddi bir delil var mi? Köylü ile işçi arasındaki fark esas olarak kalktı mı? Kollektif mülkiyetin bir biçimi olan Kolhoz malkiyeti, yerini tüm halkın mülkiyetine bıraktı mı? Ustelik, farklılıkların kalkması yerine, artması yolundaki (teşvik, prim, fabrika ölçeğindeki kârlılık sisteminin getirilmesi vb) uygulamalar ortada duruyarken sınıfsız. 
toplumun birinci aşamasına geçildiğinin. 
ilânı ne anlama gelir? Dahası toplumda kendisine ayrılacaklı bir konum sağl bürokratik-teknokrat bir sosyal tabana sahip olan revizyonizmin denetimindeki muazzam bir devlet aygıtı, Gcretli memurları, polisi, mahkemeleri, ordusu vs. vs, ortada duruyorken diktatörlüğün yerini halkın devletinin aldığını. İleri Sürmek ne anlam taşır?! 


IX 


Sovyetler Birliğinde revizyonizmin egemenliğinden ve geriye dönüşte sözetmemiz kimi çevrelerce eleştiriliyor. 
“Örneğin Devrimci Derleniş” gazetesinde şöyle yazıyor: “Aydın gençlik içinde çoğunluk olan Devrimci Gençlik grubunun Sovyet Sosyal emperyalizmi ant marksist tezine karşı aşırı tavizkar, neredeyse uzlaşan ("Sovyetlerde revizyonist diktatörlük iktidardadır. Geriye dönüş başlamıştır, ama henüz sosyal emperyalist aşamaya ulaşılmamıştır. 
İlerde sosyal emperyalist olabilir" tarzındaki) tutumlarının önemli rolü olmuştur. 


Çünkü bu görüşün mantıki senucu Sovyet Sosyal emperyalizmi tezinin doğruluğudur...” Anlaşılması zor bir 


düşünce ve mantık 'arzı. Önce, bizim söylediklerimizin iyi anlaşılmadığı görülüyor. İkincisi, “sosyal emperyalizm” teorilerinin safsatalarını açığa çıkaran tahlillerimizin “mantıki sonucu” nasıl olurda bu teorilerin doğruluğu olabilir. 
Böylesi bir sonuç ancak ondan “mantik sız” bir yolla çıkarılabilir. Bizim Sovyetlerde “geriye dönüş sürecinden” söz #tmemizden “ilerde sosyal emperyalizm. 


olacak” gibi bir sonuca ('mantıki" olarak) nesil ulaşılır? Besbelli, bizden istenen “ilerde geriye dönüşün asla 


olamayacağı konusunda” bir fetva gikartmamız!. 


Ama, bilimin vermediği e bizden almakla nehall 

görüşlerimizi “i 

değil bilimsel yönden 


vrimci Yeraltı Maden—iş eri gerici bir saldırıyı daha 


defettiler 


10) a6usTos gönü Ankara'da bir basın toplants yapıldı. Bu basın top. 
İsntısında yapılan basın açıklaması 12 Ağustos tarihinde sadece Politika gazetesinde yayımlandı. Bir de Türkiye dışından, Türkiye devrimci hareketini yönettiklerini iddia edenlerin radyolarından okundu, 


Basın açıklamasım Yeralti Maden-İş genel sekreteri Abdullah Yılmaz yapıyordu. 


Basın açıklaması Politik gazetesinde bazı açıklamalarla çıkı, Abdullah Yılinaz bu açıklamalarında Ulusal Demokratik Cephe'ye katılmayı savunuyor, "Devrimci Yol dergisi çevresinde toplanan işçi sınıfı biliminden uzak, onun siyasetine ters bir avuç müceracının” Yeraltı Maden- 


İş'i işgal ettiğini bildiriyordu. 
“Açıklamada bazı suçlamalar Vardı. Devrimci Yol siyasetini benimseyenlerin “Maoistlerin Sınıf Sendikaları Konfederasyonu” kurma yolundaki çalış- 


klerini ileri sürüyor. 
Sendika Genel Başkanı Çetin Uygur'un kariyerizm nedeniyle aldatıldığını ve Sendikanın olanaklarını bu siyasi çizgi- nin eline devrettiği suçlama-Sını yöneltiyordu. Bu şekilde hezeyan ürünü, ihbar, suçla ma Ve kara çalmadan ibaret açıklamalarla ortaya çıkan olaylar Ağustos ayı başındaki Merkez Yörütme Kurulu'nda patlak vermekle beraber kökleri geçmişe uzanıyordu. 


Yeraltı Maden-İş Sendikası, 1975 yılı başında kurulmuştu, Yeraltı Maden-İş'in DİSK'e katılma karar ve istemi bir sonuca bağlanmaz. 
ken, MAB-İŞ adındaki bir sendika DİSK'e alındı. Bu sendin daha sonra adını DEV MADEN-SEN olarak değiştir. 
di. Yeraltı Maden-İş'ten de, 
Dev Maden-Sen'e katılması istendi. DİSK üst yönetimindekiler bu şekilde Yeraltı Maden-İş'in devrimci sendika- 


DUYURU 


1 — Sendikamız. Yerli 
Madem-iş Merkez Yönetim Kurulu'nun 19-20.8.1977 to- 
FİN ve 2/4 sayılı toplantisinn 23 No'lu kerorlaryla 
Merkez Onur Kurulumuzun 
2181877 tarih ve 3 sayılı teylantısının 3 No'lu koranyia Abdullah Yılmaz, Alt Mirzaoğlu, Müfit Sakallı ve Cevat Taşıran'ın. sendikamizla İlişkisi kesilmişti. 

2 — 2081977 tarihinden 
bu yana kayıp olan sendikomiz karar, üye kayıt ve ad tes ağfterleriyle, mühürün geçersiz olduğu ve yenileri: 
in. geçârli olduğu duyurulur, 


Yeraltı Maden-İş 
Sendikası Merkez 
Yönetim Kurulu Adına: 
Genel Başkan 

Çetin UYGUR 


cilik ruhunu yok edeceklerini düşünüyorlardı. 

Yeraltı Maden-İş buna karşı direndi. Tek başına zorlu bir mücadeleye girdi. Kendi ayakları üzerinde tek başma durmayı öğrendi. Ancak, yogun sendikal mücadele sendikanın yönetim kadroları ve sendika çalışanları arasında ideolojik mücadeleden uzaklaşmayı beraberinde getirdi Gelişen Devrimci Hareket karşında ürken ve ekonomik mücadelenin rolünü abartan bir akım sendika içinde filizlendi. Bu akım, DİSK üst yönetimindeki benzer bir akımla bağlantıya geçti ve Yeraltı Muden-İş'in “temizlen. 
mesi" için bir komplo hazırlandı. 


Bu komploya göre, Yeraltı Maden-İş, sar-reformist özü birçok olayda | kanıtlanmış Dev-Maden-Sen'e katılacak, Sendikadaki Devrimci unsurlar tepeden inme bir şekilde tasfiye edilecekti. 


Oyunun açığa çıkması 1 
Mayıs ölaylarından sonra Abdullah Yılmaz'ın basına yaptı-Ši açıklamayla oldu. Abdullah Yılmaz bu açıklamasında şöyle diyordu: “Taksim alanındaki 
işçi sınıfı ve emekçi halkın 1 
Mayıs'ı yaşatma gayretlerine karşı, dışardan yapılan silahlı saldırılar tarihi rengini ortaya koymuştur. Bu tür eylem ve akımlar, Troçkizmin günü. 
müzde isim değiştirmiş şekli olan maoizmin eseridir. Bu tür eylem, akım ve saldırıları nefretle kınıyoruz. 


Basın açıklamasında 1 
Mayıs olaylarının gerçek suçlusu ve olan CIA, 
MİT, KONTRGERİLLA gibi örgütlerden ve oligarşinin katliam ve provakasyonundan tek kelime yoktu. Ayrıca, o güne kadar Yeraltı Maden-İş yetkili kurullarınca kesinlikle biç kullanılmamış olan yeni bir terim, “Maocu” terimi kullanılıyor ve revizyonistlerin ağzıyla suçlamalara gidiliyordu. Oysa savcı bile hazırladığı raporda gerçek Suçluları açığa çıkarıyordu. 


Bu açıklama ideolojik mücadelenin gereğini ortaya çıkardı. Hazırlanmakta olan komplo su yüzüne şıktı. Abdullah Yılmaz ve arkadaşları, bu demecin hasta olduğu bir zamanda verildiğini, gazetelerin haberi çarpıtarak verdiklerini ileri sürerek erken açığa çıkan komployu örtbas etmeye kalktılar. 


Daha sonra komplo başka yerlerde de açığa çıktı. Ücretli kadrodan Cevat Taşıran, Yeni-Çeltek'te işçilerle yaptığı konuşmalarda Dev Maden-Sen'e katılacaklarını, 

yaymaya başladı. Eğitim görevlisi olmasına rağmen eğitimleri kesti. Sendika gazetesinin çıkmasına engel oldu. 


Merkez Yürütme Kurulu, bu hataları nedeniyle Cevat Taşıran'ı Yeni Çeltek'teki götevinden almaya ve başka bir bölgede çalışmaya gönderme- ye karar verdi. 


Yeraltı. Maden-İş'e yöne- 
Jen gerici saldırı bundan sonra yoğunlaştı. 


“Abdullah Yılmaz ve ücretli kadroda çalışan dört kişi Merkez Yürütme Kurulu'nun bu kararını tanımadıklarını ve bu karara karşı direneceklerini açıkladılar. Sendikada fili bir durum yaratmak için provakasyonlara giriştiler. Merkez Yürütme Kurulu'nun kendilerine verdiği görevleri yerine getirmediler. DİSK örgütlenme dairesi başkanı ve örgütlenme uzmanıyla bir süredir sürdürdükleri gizli görüşmeleri açıkca yürütmeye başladılar. 


Sendikadan çaldıkları boş haber bülteni kağıtlarına basukları ve basın açıklamasıyla meşru bir görünüm kazanma ya çalışarak bir basın toplantı- 


Revizyonist-gerici komplo henüz olgunlaşmadan açığa çıktı. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali, komplocular bu kez karşılarındakileri komploculukla suçlamaya başladılar. 


“BÜ gelişmeler ve: Apdullah Yılmaz'ın politikada çıkan demecinden sonra sendikanın örgütlü bulunduğu çeşitli iş yerlerinden çok sayıda işçi Genel Merkeze geldi. Ve 13.8.19977 tarihinde ortak açıklama yaptılar. İşçilerin b sın toplantısında şöyle den Yordu: 


“Yola çıkışımızdaki inanç ve kararlılığımız, gördükleri. 
miz ve yaşadıklarımızla kat- 


berimiz kendi sınıf bilimimizdi ve ona hergeçen gün daha fazlasıyla öğrenerek, sıkı sıkı- ya sarılarak yürüyoruz. Bu bilimin ardına saklanarak, akızlardan düşürmeyerek bizim yanımızda yürüyenlerin tökez-İediğini, düştüğün üyoruz. Onlar o düşüşlerinin içinde kalacak, bizler işyerlerimiz. 
den başlayan ekonomik ve demokratik haklarımızın ahnmasından nihai kurtuluşumuza kadar uzanan mücadelenin içinde yürümekteyiz ve yürüyeceğiz. 


Bu var oluşumuz doğru mücadele, doğru örgütlenme anlayışımızla sağlanmaktadır. 
Uzlaşmacı kuyrukçu olmadık. 
Kendi özgücümüze, örgütlülügümüze güvendik. “Bizleri kurtaracak olen kendi kolları- 
“üreyöneten de biz olacağız” da somutlaşan doğru mücadele ve hedef tesbitiyle başarılı olduk, olmaktayız. 


Bizler YERALTI MA- 
DEN-İŞ'te söz ve karar sahip- 


liginin işçilerde olduğunu bir kez daha vurgularken işçilerin. 
mücadelesini egemen sınıfların. 
tanıyacağı özgürlüklere ve konomik. alana hapsetmeye çalışanlara aramızda yer vermeyeceğimizi de açıklarız. 


Son olarak şunu söylüyoruz, KURULUŞUMUZUN 1- 
KİNCİ YILINA GİRERKEN 
BAŞ KALDIRAN GERİCİ 
BİR HAREKETİ DEFET- 
TİK. ÖNÜMÜZDEKİ GÜN- 
LER E DAHA GÜÇLÜ VE 
KARARLI GİRMEKTEYİZ» 


Abdullah Yılmaz ve arkadaşları, DİSK üst yönetiminin. 
bir kanadının desteğiyle tezgâhladıkları komplonun tutmadığını görünce, bu kez oyunun başka bir perdesini Yeraltı Maden-İş'in yetkili olduğu Yeni çeltek'de tezgâhlamaya kalkıştılar. Ama, işçi s1- mifi onlara ağır bir ders verdi. 


Merkez Yürütme Kurulu! 
nun kararına karşı isyan eden- ler, DİSK örgütlenme dairesi uzmanlarından Bingöl Erdum- 
Mu ile birlikte 14 Ağustos 1977 
gönü sabah 5 civarında Yeni Çeltek'e geldiler. Yeni Çeltek işyerinde çalışan 1000'e yakın işçinin baş temsilcisi olan Osman arkadaşı Havza'ya çagırttilar. Bingöl Erdumlu, 
“Biz DİSK adına geliyoruz. 
DİSK, Yeraltı Maden-İş Sendikasını üyeliğe kabul etti. 
Bunu bir mektupla bildirdi. 
Çetin Uygur bu mektubu saklıyor” dedi. Mektup kendisine sorulduğunda da 
12.8.1977 tarihli bir mektubun. 
fotokopisini gösterdi. Mektup, DİSK örgütlenme dairesi başkanı Fehmi Işıklar'ın imzasını taşıyordu ve Yeraltı Maden-İş Merkez Yürütme Kurulu'nu görüşmek üzere 24 Ağustos günü DİSK genel merkezinde toplantıya çağırıyordu. Mektupta DİSK'e üye olarak kabul edilmeye ilişkin hiç bir şey yoktu. 


Yeni Çeltek işyeri baştemsilcisi, bu mektubun Yeraltı Maden-Iş genel merkezine gönderilmesi gerektiğini, yazıldıktan bir buçuk gün sonra böyle bir mektubun Yeni Çeltek'e getirilmesinin arkasında oyunlar olduğunu söyledi. Bumun üzerine baş temsilci Osman arkadaş çağrılmış bulunduğu evde hapsedildi. DİSK adma geldiğini açıklayan Bingöl Erdumlu ise, Abdullah Yılmaz'larln birlikte Yeni Çeltek işyerine gittiler. 


Ancak, işçiler onlara gerekli cevabı bir kez daha tekrarladı. Ve bu komplocuları işyerinden kovdular. Komplocular bunun üzerine işçilere saldırmak cesaretini gösterdiler. Bunun üzerine işçilerden de hakettikleri dersi aldılar. 


Bu arada Bingöl Erdumlunun elden getirdiği ve 
“DİSK'e katılmanız kabul edildi” şeklinde açıkladığı mektup Yeralti Maden-İş'in genel 


merkezine daha sonra geldi. 
Mektubun üzerindeki damga komployu bir kez daha açığı çıkarıyordu. 14.8.1977 günü sabah O5'te Yeni Çeltek'e ulaştırılan mektup 19.8.1977 günü Ankara/Yenişehir posta. 
hanesinden — postalanmıştı. 
(DİSK'in genel merkezi ise İstanbul'dadır.) 


Bu gelişmeler Yeraltı Ma~ den-İş. Sendikası'nın 19/20 Ağustos yünleri toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantı sında değerlendirildi, isyancıların Sendikayla ilişkileri oybirliğiyle kesildi. 


Toplantı sonunda yapılan basın açıklaması özetle şu şekildeydi: 


“Merkez Yönetim Kurulumuz 19/20 Agustos 1977 
tarihlerinde toplanarak Dev- 


narak sendikamızın güçlü ve kararlı adımlarla işçi Sınıfı mücadelesi içinde yerini alacak ve devam ettirecek kurarlarını almıştır. Bu kararlar Merkez, Yürütme Kurulumuzun sendikamızın Amasya Şubesinde başgösteren ve tüm sendikamızı yok etmeyi amaçlayan, uzlaşmacı, reformist eğilimin sorumlusu Şube Başkanını görevden alma ve aynı kişinin Merkez Eğitim Sekreterliğin. 
den alınarak sendikamız e tim kadrolarının oluşturulm kararlarının ortaya çıkardığı gelişime kökten son veren kararlar olmuştur.” 


Başkaldıran gerici hare kete katılan 5 kişi sendikadan atılmıştır. 


“Yürütme ve Yönetim Kurullarımızın kararları, sağlikl ve kararlı gelişimimizin, işçi sınıfı bilimini kendimize rehber kıldığımız doğru mücadelenin gelişimimizin, işçi sınıfı bilimini kendimize rehber kıldığımız doğru mücadelenin kanıtlayıcı belgeleridir. Örgü- 
#ümüz ikinci yılını doldurur. 
ken sınıf uzlaşmacısı reformist yani işçi smf mücadelesi içindeki gerici bir hareketi defetmiş, dimdik ayakta dür. 
maktadır. Yılların soygun ve sömürüsüyle şişen ve giştikçe de daha da azgınlaşan yerli-yabancı maden patronlarının korkulu rüyası, maden işçilerinin devrimci sendi olarak vardır, Made - nin, İşçi sınıfının var olduğu her yerde doğru mücadelesi, doğru örgütlenme anlayışı ve doğru çalışmasıyla dünden daha güçlü olarak ve arınmış olarak vardır, 


Merkez Yönetim Kurulu toplantısından sonra, Yeni Çeltek, Aşkale, Hekimhan, Tomarza, Bolbaşı İzmir'den gelen işçi temsilcileriyle bir toplantı yapıldı. Bu toplantıya katılan 48 işçi temsilcisi, kez Yürütme Kurulu ile biz te DİSK örgütlenme dairesi başkanı Fehmi Işıklar'ın çağrı- üzerine yapılacak toplanti için İstanbul” 


B 


24.8.1977 günü DİSK'in Mörter'deki binasında Fehmi 
Işıklar'ın da katıldığı ve 3 
saate yakın süren bir toplantı yapıldı. Yeraltı Maden-İş adına işyerlerinden gelen tem: 
ler DİSK'in tutumunu eleşti diler. i 


DİSK'in işçi sınıfını mücadelesini sadece ekonomik-demokücadeleyle kısıtlamak 
, asl olan politik 

ücadele doğrultusundaki çaaşmaları yapmadığını, tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesini uygulamadığını, İşçi Sınıfının dünya görüşünü işçi sınıfı içinde yaygınlaştırmaya 


çalışmadığını açık açık söyledür. Bugüne kadar kendi özgüçlerine güvenerek var ok duklarını, DİSK'e katılmak istediklerini, ancak Devrimci Sendikacılık ilkelerinden kesinlikle taviz vermemeye kayarlı olduklarını bildirdiler. 


Bugün Yeraltı Maden-İş 
Sendikası geçmiştekinden daha güçlüdür. Daha bilinçli bir birlik içindedir. Ekonomik-demokratik mücadeleyi polit mücadelenin görevlerine bağımlı kılarak yürütmektedir. 
Örgüt içindeki komplocu kariyeristlerin defetilmesi ve onlar Aracılığı ile gündeme getirilen revizyonist gerici saldırının, mücadelenin daha güçlü olarak verilebilmesini sağlayacaktır. 


Ayrıca bütün bu olanlar, 
DİSK üst yönetimini elinde bulunduran reformist-revizyo- 
'nist-sendika ağaları ittifakının İŞÇİ SINIFI'NIN BİRLİ. 
Gİ'nden neyi anladıklarını da belgeleyen bir örnek olaydır. 
DİSK'in başına çöreklenen reformistlerin,  revizyonistlerin, sendika ağalarının oluşturdukları işçi sınıfı düşmanı, gerici ittifak, kesinlikle işçi sınıfının birliğinden yana de-Bildir. Onlar sadece kendi dar çıkarlarının peşindedirler. 
Kendi çıkarlarına ters düşen herşeyi yok etmek isterler ve bunu da işçi sınıfının birliğini bozmak pahasına da olsa yaparlar. Sosyal-İş, Turizm- 
İş, Petrol Kimya-İş, Keramik-İş, Beton-İş. vs. örnekleri bunun kanıtlarıdır. Bunlar gibi daha sayılamayacak kadar çok örnek vardır. Yeraltı Maden-İş Sendil işte bu nedenden dolayı şimdiye kadar DİSK'e alınmadı. En son olayda da bu, DİSK üst yöneticilerinin Yeraltı Maden-İş'e kendi revizyonist.refor. 
mist anlayışlarını kabul ettirmeye ve sendikayı parçalamayı amaçlayan girişimleri ile de Du bir kere daha ortaya çıktı. 


Devrimci Yol siyasetinin ise, DİSK'e ilişkin tavrı açıktir; Devrimci Yol, işçi sınıfına. 
birliğinden yanadır. Devrimci Yol nasıl gençliğin tek merkezi demokratik kitle örgütü 
DGDF , öğretmenlerin TÖB-DER'deki birliğinden vs, yı naysa, yani tekkelere karşıy- işçi sınıfının da DİSK'teki birliğinden yanadır. 


Ancak, DİSK üst yönet mine reformist-revizyon sendika ağaları ittifakı hakimdir. DİSK'in tabanı ise, Türkiye işçi sınıfının en militan ve ileri kesimlerinden oluşmakt dır. 15-16 Haziran olaylarını, DGM direnişini, Demir Döküm, Singer, Profilo direnişlerini, 1 Mayıs'ları gerçekleşti ren DİSK tabanındaki mili öncü işçilerdir. DİSK yönetimindeki gerici ittifal İşçi sınıfının devrimci atılımını yeformizmin kuyruğuna takmaya çalışmaktadır. İşçi sınıfinn en geniş kesimlerinin. 
DİSK içinde birleşmesine engel olan bir sendikacılığı sürdürmektedir. DİSK, ancak bu gerici ittifakın yönetiminden kurtulduğu, gerçekten devrimci bir konfederasyon olabildiği takdirde Türkiye işçi sınıfını kucaklayabilecektir. Bu potansiyel DİSK tabanında vardir. Gündemdeki görev, 
DİSK'i bu gerici ittifakın tahakkümünden kurtarmak, devrimci işçileri yönetime ge tirmoktir. Devrimciler bu u-Zurda amansızca mücadele edeceklerdir. 


n 


SENDİKALARDA GERİCİ 
YÖNETİMLERE SON! 
DEVRİMCİ İŞÇİLER 
SENDİKA YÖNETİMİNE! 
DEVRİM İÇİN TEK YOL 
DEVRİMCİ YOL!... 


i 


8 orum, saat kulesi 

ibi inşaat işçilerinin direnişi tüm baskılara karşın devam ediyor. 
Aşağıda, işçilerimbize gönderdikleri mektubu yayınlıyoruz. 


BAŞARIYA ULAŞACAKTIR! 


Biz Çorumlu inşaat işçil riyiz. Herkesin yediğini yiyı meyen, herkesin giydiğini yemeyen, yaşamını bileğinin gücüne bağlamış, bir gün çalışmayınca diğer gün aç kalan ve genel olarak patronla» rın istediği gün ve yerde İş bulabilen inşaat işçileriyiz. 


Bu şartların kötü kaderimiz olmadığını anladığımız ve yaşamımızı ancak tek bir yürek ve tek bir yumruk olarak mücadele etmekle de-Biştirebileceğimizi anladığımız andan itibaren, işverene karşı gündeliğimizin 200 TL olma: 
için direnişe geçtik. 


Direnişimizi demokratik ve devrimci güçler destekledi- ler. Biz saat kulesi dibi işçileri olarak işverenlerin etrafımıza ördükleri yoksulluk ve zulüm. 
ağını kırmak için örgütlenme ve sendikalaşma doğrultusun. 


da bilinçli ve kararı bir çabanın içindeyiz. 


Patronların bugüne kadar bize oynadıkları oyunların baıları şunlar: 


“İşverenler kendi aralarında anlaşıp işleri bir müddet durdurarak bizim aç kalıp yılgınlığa düşmemezi bekledi-Ter, 


-Direnişimizi kamuoyuna duyuran pankartları afişleri yurttırdılar. 


-Ülkü Ocaklı işçi düşmanı faşistleri üzerimize saldırdılar. 


-Sant 8'den, 8.30'dan sonra gelerek, siz bu saatten sonra 
iş bulamazsınız. gelin 100 
TL'den çalışın dediler. 
-Ustayâ Kabala olarak verilen ve aslında, 10-12 saatte 


yapılabilecek olan bir iş işçinin sırtına yükleyerek bi lerin daha fazla sömürülmesini ustanın eliyle gerçekleştirmek istediklerini gördük. Ve usta ile bizler, yani iki emekçi kesim karşı karşıya getirildik. 


-Direnişimiz — sırasında, Ankara'lı arkadaşımız kürt Ali'yi, ilericilik maskesiyle taninan gerçekte ise, patronların sözcülüğünü yapan Veli Can, oligarşinin resmi güçlerine (polisine) yakalatarak bir gün işkence ettirdiler, Direnişten vazgeçmesi için baskı yapıp direnişe ön ayak olanların ve direnişimizi destekleyen devrimcilerin isimlerini söyletmek istediler, 


. Ne bu pankart yırtımalar, ne patronların yalanla ve ne de işkenceler bizleri yıldırabil-Biz gene de tek bir yürek ve 


sıkılı bir yumruk gibi kendi haklarımızı kendi ellerimizle işverenlerden gerektiğinde zorla alabileceğimize inanarak örgütlenme yolunda ilerliyoraz. 


Aslında bizim sıkılı yumruğumuzu açamayan işveren- ler bırslarından her sabah neredeyse karşımızda cak hale geldiler. Yani kârdan zarar etmenin yılgınlığıyla gene de her sabah 200 TL'den bir miktar işçi götürmek zorunda kaldılar. 


ÖYLEYSE EŞİT İŞE EŞİT 
ÜCRET MÜCADELESİNDE 
İLERİ 

KAHROLSUN EMEĞİN VE 
EMEKÇİNİN SÖMÜRÜSÜ... 
YAŞASIN İŞÇİ SINIFININ ÖRGÜTLENME 
YOLUNDAKİ KARARLI 
MÜCADELESİ. 

ÇORUM İNŞAAT İŞÇİLERİ 


SEÇİMLER 


NİGDE. Nigde Yüksek Öğrenim Derneği yönetim 
Birdal arkadaş özetle şunları söylemektedir: NİYOD, 1975-76 öğrenim döneminde kurulmuştur. 
Nigde devrimci gençliğinin faşizme karşı mücadelesinde önemli ir yere sahiptir. Devrimi Yol siyasetini sayı 


in güven ve desteğinin nasıl ılacağının en büyük örnegi- 
.omutlamıştır. Meslek Yüksek okullarının. direnişlerine destek olunması için bir günlük uyarı direnişi yapılmıştır. Muhalefetin bütün provokatif çabalarına rağmen Devrimci Yol siyasetini sa- 


yıyla sonuçlandırılmıştır.. Halkın Kurtuluşlar bu túr bozguncu tavırlarıyla kendilerini nasıl tecrit 


ettiklerini aynı şekilde 22.8.1977 de yapılan NİYOD seçimlerinde de göstermişlerdir. 148 kişinin katıldığı bu seçimde 100 oyu Devrimci Yol grubu almış, Halkın Kurtuluşu ise 49 oy olabil. 
miştir. SEKP yanlıs reviryonistlerin yönetim kurulundan yer istemeleri kabul edilmeyince. çekimser kalarak oy kullanmamış. 
lardır. Seçimi kaybetmeyi haz. 
medemeyen HK'çular provokasyon yaratmak istemişler fakat devrimcileri oyuna getirmemiş lerdir. Seçimler sırasında, 81 kişinin imzasını taşıyan bir önerge, Divan Başkanlığına sunularak 'NİYÖD'nin DGDF'ye katılması önerilmiş. ve muhalefetin bütün engelleme çabalarına rağmen bu önerge oy birliği ile kabul edi miştir... Bütün devrimei dostlara Selam olsun. 


MİLAS-21 Ağustos'ta Milas lise ve yüksek öğrenim gençliğinin örgütü olan MYOD (Milas Yükşek Öğrenim Derneği)'ün, olağan genel kurulu yapıldı. Genel kuruia, devrimci Yol, KSD, IGD. 
Halkın Kurtuluşu, Halkın Sesi siyasetleri katıldılar. Seçim souçları şöyledir: 


Devrimci Yal * 80, İGD+KSD= 
40. HK ve HS seçimlere katıl mamıştır. 


MENGEN- Mengen Demokratik 
Kültür Derneğinin TI. olağan Genel Kurulu'nun 20 Ağustos 
1977 cuma günü yapıldığı bildi 
rilmiştir. Kongrede konuşmacılar Devrimci Yol siyasetini kitleye anlattılar. DGDF'na katılma öne risi 21 olumlu oy'a karşılık Aymhk taraftarlarının 4 olumsuz oyla kabul edildi. 


BERLİN (23 Agustos 1877)- 
Hiç aksatmadan devamh, bir sekilde “DEVRİMCİ YOL” ga-Zetesini geniş yığınları ulaştır. 

yük bir gururla izle- 
. Bize gelen gazeteler de sym şekilde gerekli yerlere iletilmektedir. Yeni bir gelişmeyi sizlere bildirmeyi gerekli gör mekreyir. Aym görüşün Berki de iki apn demek tarafından 


Siri 


Devrimci uğraşlarınızda başarı dileklerimizle tüm dostlarımızı Selim. sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. 


Türkiye Devrimci İşçileri Birligi 


lab 
Mall 
BI 1 id 


Zindanlar 
Boşalsın 


Genel Af 


İZLER bozuk düzenin kurbanları olarak haksız yere cezaevlerine doldurul muş tutuklu ve mahkumları 
Bozuk düzen her birimize eskiya, katil, hırsız, anarşist damgasını vurmuştur. Bu düzen değişmediği sürece dahabir çoğumuz bu damgayı taşıy caktır. cezaevlerine doldurulacaktır 
Oysa bilinmektedir ki gerçek suçlu bizi bu yola sevkeden bozuk düzenin çarkrlarıdı. 
Tüm cezaevlerinde olduğu gibi bu cezaevinde de halkımızı üren, ezenlerden “kimse 


Olağanüstü. durumlarda bazıları “trafik” suçundan düşmektedir. İşte bunlardan bir tanesi arkadaşlardan birisi ile konuşurken aynen şöyle söyledi:"“Aslmda cezaevine 


düşmeyecektim de Devlet zenginlerin Devleti demesinler zenginler de cezaevlerinde y: tiyor desinler diye, mahkeme ye kadar (bu süre 16 gündür) cezaevine girmeyi kabul ettim.” 

Gerçekten de doğru söy- 
Kiyordu. “Çünkü devlet bir avuç azınlığın devleti” idi. 

Elbette mapushaneler onlar için yapılmamıştı... Mapushaneler bizler için, aç kalmamak için adam öldürenler, yol kesenler, hırsızlık yapanlar, halkının sömürülmesine, ezilmesine karşı çıkanlar için yapılmıştır. 

Dahası, bütün bu olanların yanında vlerinde müdürler, yöneticiler biz hal kın çocukları üzerinde korku ve terör estirmek istemekteler. 
Son olarak cezaevi müdürü bir arkadaşımızı odasına çağırıp dövmüş ve tehdit etmiştir. 
Dövülen arkadaş bu durum üzerine dilekçe yazarak savcı ğa başvurmuştur. Bunun üzerine müdür dilekçeyi alması için tehditler savurmuştur. 
(Hücreye atarım, falakaya yaumirim. v.b.) Tüm bu tehditleri sonuç vermemiştir. 

Bu olayların ışığı altında cezaevinde konuşulan tek konu “GENEL AF” konusudur. 
Bütün gün kulaklar radyodan ayrılmamaktadır. Derginizin bir süreden beri süren “GE. 
NEL AF” ve bu doğrultudaki tüm çabalarımızı desteklediğimizi halkımıza duyururuz. 
ÇORUM CEZAEVİNDEN 
BAZI TUTUKLU VE 
MAHKUMLAR 


1EYLÖL 1977/DEVRİMGI YOL/11 


Karadeniz'de çay üreten ve çay fabrikalarında çalışan Devrimciler, oligarşinin açık sömürü altındaki çay üretici! 
ii bir baskı ve sömürü altındadır. 130 bii bankalara, tefecilere ve Tekel'e karşı örgütlemeli ve pol iciliğiyle sağlamaktadır. Bu ailelerin dörtte mücadeleye bağımlı bir şekilde ekonomik-demokratik mücadeleye çi vi 5 dönümün altındadır. Kendi topraklarında fiili o sokmalıdırlar. 
olarak çalışmaktadırlar. Küçük üreti ii 
“olarak çalışmaktadırlar. Küçük üretici köylüler bir taraftan tefeci Doğu Karadeniz'deki 34 çay fabrikasında da 8 bin devamlı, 30 
Ve topfancraracı tüccarların, diğer taraftan devletin elinde bine yakın geçici “inlemektedir. Üretilen çayın bir kısmı satın alınmakta, sendikaların elindedi sürekli mağdur edilmektedir. 1974 yılında kuru çayın kilosu 45 üzerindeki baskılara karşı işçi sınıfının öncü unsurlarını sabırla liraya malolmuşken, oligarşinin yapısal sorunu olan döviz ( eğitmeli, işçilerin birlik ve beraberliğini sağlamalı ve mücadeleyi darboğazına çözüm arama çabası içinde kilosu 560 kuruştan çok (| Eeliştirm miktarda çay ihraç edilmiştir. Oligarşi kendi sorunlarını emekçi halkın sırtına yıkmaya çalışmakta, çay üreticileri de kendi Çay üreticileri ve çay işçilerinin sorunları aşağıda daha ayrıntılı paylarına düşeni üstlenmek zorunda kalmaktadırlar. olarak verilmi 


AY üretimi sürecinde, le çay alımı sırasında görülür. havalandırırlar. Çayın başında ler arasındaki ayırım, alım İşçilerin sendikal örgüt- küçük üreticilerin Küçük üretici çayımı satmaya gece nöbet tutarlar. Yani yaslarinda çarpıcı bir şekilde © lenme haklar saaki MADUIN Imüstahsillerin} sorunları, üre- götürürken ilk güçlük taşıma fabrikanın yerine getirmesi dikkat çeker, Besbellidir ki, timin başından ta bunun sati- esnasında ortaya çıkmaktadır. gereken şeyler, angarya olarak buralarda öncelik, daba fazla sarı sendika ağaları, sendika mma kadar devam eder. Kü. Çaylar, tarlalardan çay alım halka yaptırılır. çay üreten zenginlere tanm- seçimleri gündeme geldiğinde çük üretici, çayını sattıktan yerlerine en ilkel yöntemlerle, Yazi işçiler üzerindeki fehdil. e sonra da rahat bir soluk sepette sırta yüklenerek taşın- Alım yerlerinin kapasitesi zorbalıklarını daha da artırır. 
fırsatını bulamaz. Parasını ala- maktadır. ihtiyacı karşılamaya yeterli Bu segin üretieilir, çay ç , İNESÖnİNR agten straka Kafi! 
bilmek için bin bir engeli £ değildir. Ahm yerleri dolduğu toplatmak için tarlalarında işçi dit ederek fabrikanm faşist aşmak zorundadır. Cay alim yerleri, üroticilo. sensa oremi mien. eyin. çalıştırmakta ve ayrıyeten on- yöneticilerinin adamlarının rin ihtiyaçlarını karşılamakta alabilmek için eldeki çayın arın da alın terlerini #ömür. sendika yönetimine seçilmesi Çay üreticiliğinde, diğer yetersiz kalmaktadır. Üretici, fabrika araçları, kamyonları ile mektedirler. Bu yetmiyormuş ni sağlamışlardır. 
üretim alanlarından farklı, a- çayını teslim etmek için szat- fabrikaya nakledilmesi gerek- gibi alım yerlerinde kendilerine Ayrıca bu seçimlerde yardedici özellikler ve bu özel- lerce sira beklemek zorunda- mektedir. Fabrika yönetimi, tanınan imtiyazlar sayesinde genellikle devrimci olan mev-İllerden kaynaklanan farkh dır. Halbuki, bölgede gangas- küçük üretici için hayati önem bir kat daha fazla kör edinme: simlik işçilerin oy hakkı yoksorunlar vardır. Örnegin, bir terliği ile tanman ya da siyasi taşıyan bu konuda, gerekli min ln pia yi tur, Bu uygulamalara karşı üreticinm verdiği çayın top- nüfuz sahibi olanların çayları, araçları göndermemek için özel sil amera ailen aki yeli çıkan ilerici devrimci işçilerin lam değeri 60 bin lirayı  evsafa uygun olmadığı halde bir çaba gösterir. Bu yüzden, sek, onların çaymın alımında öy kullanmaları. engellenmiş, geçerse, üreticiden yüksek dü- o veöneeliklealnir. küçük üreticiler aralarında bir- evsaf kontrolünün sıkı tutul- hatta işten atılmışlardır. Bu zeyde vergi alınmaktadır. E- leşerek kendi paralarıyla araba madığını ve özellikle “seçme” tür zorbalıkların yam sra, me İle üretim yapan, fazla İlericiiği ile tanınan köy- kiralamak. zorunda kalırlar. yapılmadığını söyleyebiliriz. faşist demagojinin bilinen ürün elde eden küçük üreticiler lere, özellikle gerici, faşist yöntemlerini de uygulamak- böylece, bir bakıma cezalandı. ekipler gönderilir. Küçük üreticilerin dertle- tan geri kalmazlar. İşçiler rilmiş olurlar. y ticinin kendi eliyle ve masraf ri sıralanmakla tükenecek gibi arasında nifak tohumları al ederek fabrika kapısına kadar değildir. Yağmurlu günlerde, k başlıca yöntemlerinden. 
Çay, titiz bir bakım iste- de sudan bahanelerle ve kasıtlı i toplanan çayın alım yerine dir. İşçilerin devrime! birliğini yen bir üründür. Çayın bakım olarak kapatılır. Bu köylerdeki teslim edildiği zaman bir baş- bozmak için ırkçı-şoven duzgiderleri sürekli artma eğilimi üreticinin çayı elinde kalır, eder. Küçük üreticiler fabrika ka güçlük çıkarılır. Bu çaylar guları körüklerler. İşçileri gösterir. Gübre fiyatları, çapa- zarar eder. Çayını dökmek önlerinde saatlerce bekletilir. sslandığı ve ağırlaştığı gerek- kendi aralarında bölmek süni lama, bakım vs. masrafları her zorunda. kalir. Ya da çay, n çesiyle toplam ağırlıktan key- ayrılıklar yaratmak için her mevsim bir geçenkinden daha tarlada taplanmadan kartlaşır. Çay alım yerlerinde, eks- fi indirimler yapılır. Çeşitli yola başvururlar: örneğin fazla olur. Buna karşılık, çay zamanı geçer ve elbette üreti- perler tarafından evsafa uygun üreticilerden değişik miktar- homşinli-laz, gürcü azınlığı taban fiyatları ise, bu masr: cinin böyle bir çayı satabilmesi görülmeyen çaylar üreticiye Jarda indirim yapılır arasında düşmanlık yaratmaların, hayat pahahlığının, enf- imkansız olur. Bu çok yaygın bir ya çalıştılar. İlerici, devrimci lasyonun çok altında (utul- işlemdir. Çaylar bir bez üzeri ÇAY ÜRETİCİLERİNİN memurlara karşi halkin duymaktadır Özellikle Mayıs ayında ne serilir. Üreticiler etrafını SORUNLARI duğu sevgi ve sempatinin verim yüksek olur. Fabrika çevreler. Çayı seçmeye ba; ortadan kalması amacıyla bu Çay üreticileri, çaylarını kapasitesi yetersiz kalır. Ge- lar. Yakıcı meak altında bu AY fabrikalarında her memurları sürekli olarak kötü iki-üç yılda bir budamak zo- len çaylar kamyonlarla denize, “Seçme” saatlerce sürer. Çoğu Yil 6 ay, çalıştırılmak ve pasif görevlere gönderirler. 
rundadırlar. Budanan çay iki tarlalara boşaltılır. Müyonlar- zaman da bu iş keyfi olarak üzere 30 bin kadar geçici işçi Bu faşistler halkı iliğine yıl ürün vermez. Ancak iki yıl ca liralık alın teri, değer yok yaptırılır. Çayın büyük bir alınır. Bunlar “muvakkat iş- Kadar sömürmek uğruna akıl sonra, üretimin giderek art- edilir kısmı bu şekilde döktürülür. çi” diye bilinirler. Fabrikalar. almaz yollara baş vurmaktan masıyla budamadan önceki 3 Böylece, ortalama 10 kilo da sürekli çalışan 8 bin 200 çekinmezler. Gerici faşist oks- üretim düzeyine ulaşılabilir. Fabrikadaki kapasite ek- çaydan 3 kilosu atılmış olur. işçi vardır. Bu fabrikalar ge- perler özel olarak ilerici köyle-Bu durum, özellikle küçük sileiğini, darlığını hafifletmek, Çayını seçtirmeden veren bir rici-faşist kişiler. tarafindan Te gönderilir. Bu ekaperlerin üreticiler için büyük sıkıntıla- amacıyla 2.5 yaprak çay almak üretici o günü “kazasız belasız yönetilirler. Bunlar, ilerici - her yerde uyguladıkları bir rin kaynağı olmaktadır. Çün- için köylüye baskı yapılır. atlatmış” sayılır. Gıpta ile devrimci bilinen kişileri işe sahtekarlıkları vardır. Tarti kü bu arada geçen süre içinde, Gerçekte, 2,5 yaprak çay alımı bakılır. Kısacası, çayının “se- almazlar. Kendileri gibi dü- sürümde iradesini çayla üretici kendi tapulu toprağını bir “siyasi yatırım” konusu- gilmesi”, küçük üretici için şünenlere ve torpili olanlara iş bir kısmını çalarlar. Yani dahi istediği gibi kullanamaz. dur. Yine fabrikalardaki kapa- korkulu bir rüyadır. Halbuki verirler. Bir de işçi simsarları tartiyı eksik göstererek” bir Bu yüzden de toprak beş kalır. site eksikliğini gidermek ama- işin aslı başkadır. Çünkü çay vardır. Bunlar, Ardahan'dan, kısmını. üreticiden habersiz Yani üretici istese dahi kendi sıyla üretim alanlarının asıt- alım yerlerinde çayın seçilmesi Göle'den, Şavşat'tan. Arda. kendilerine abieariir, GA toprağında bir başka ürün lanması, verimin düşürülmesi kanunen yasaktır. muç'tan gelen işçilerden rüş- ları çayları tefecilerin defterleekemez. Ayrıca, budama işle- söz konusudur. Banu gerçek” pi vet alarak onları işe yerleşti rine yazarlar. Ay sonunda AR iliş faik Yemi İeştirmek amacıyla her ailenin Bir kısım köylerde ise rirler. Bu rüşvet simsarlar ve Ücretleri ölmediği! zaman, bu en mera ve üretim yapabileceği çay tarla-  evsafa uygun olmayan çay fabrika yöneticileri arasında çayın karşılığı parayı tefecisüren bir iştir. İşte bütün larının sınırları kısıtlanmıştır. satın alabilmektedir. Bu du- bölüşülür. lerle birlikte bölüşürler. (Tabi Mick Mindan Pie Tespit edilenden daha fazla rum özellikle gerci partilere oy Tae bia sark itin) emekle üretilen çay, üretim çay üretilmesi yasaktır. Veher çıkan köyler bakımından söz İşe alnan faşistler ve uydurma bir isim kampi iii edak datie yano üretici, belli miktarlardan da- konusudur. Devrimci ilerici gericiler basit ve kolay işlerde bu çay ücretlerinin tümünü aean arnie Dk ha fazla çay toplayıp çay alım ` olarak tanınan köylerde ise, nlr. Çoğunlukla da Kendilerinin alması da öğ küçük üreticinin sırtına yeni yerlerine götüremez. Bu yolla 2,5 yaprak çay âlmı yapılacs- vardiya kartlarını. bastıktan konusu olmaktadır.) Fabrika sıkıntılar yüklemektedir. Bes. da çay alım yerlerinin yetersiz- Bi ilan edilerek bu yolla da sonra arka kapıdan çıkıp ken- yönetimi ise fabrikuren kuma: belli ki bu sıkıntıların medeni liği de giderilmeye çalışılır. siyasal baskı uygulanmaya di özel işleriyle meşgul olur- çay kaçırarak ceşitli yerlerde ne üreticinin çay üretmiş olma- çalışılır. Köyler böylece kendi lar. Geçici (muvakkat) işçiler el altından dağıtır, satar, sı, ne de üretilen çayın kendi yerlerinde personel aralarında düşman kamplara ise merai bitiminden sonra Kısacası, Çay-Kur genel merözelliğidir. Bütün bunlar, kü- ligi vardır. Fabrika bölünmek istenir. bile, tazminatsız ve ücret kezi ve bütün fabrika yöneçük üreticiyi iliklerine kadar yönetiminin yapması gereken 7 ödenmeden işten atılmak teh- timleri gericilerin siyasi nüfuz. 
miz mekik Yakın (afazi İşler üretici halk tarafndan İşin bir başka yanı daha didiyle çahıştırılırlar. Mevsim. alanında olduğundan burada zin, tüccarların ve oligarşinin. yerine getirilir. Bu işler saat- vardır. Her yerde olduğu gibi. lik işçiler en zor işlerde İğriküye hesap varmaa kayiiti devletinin yarattığı zorluklar- lerce sürer. Alım yerlerindeki çay alımı sırasında da elbette aylarca çalıştırılırlar, bunlar olmadan rahatça at koştur. 
dar. çayın yanmaması için, üretici- Zengin-yoksul ayırımı günde- arasında ilerici devrimci bili- makta ve kendi çıkarları doğ: İer orada beklemek zorunda- me gelmektedir. Binlerce ton nen işçiler ise en erken işten Fultusunda ber bü isi yap Bu durum, en açık şekliy- dırlar. Çayı alt üst edip çay üretenler ile yoksul üretici- çıkarılırlar. maktadırlar. 


YAŞASIN ÇAY ÜRETİCİLERİNİN VE ÇAY FABRİKALARI İŞÇİLERİ- KAHROLSUN İŞÇİLERİ BÖLMEYE ÇALIŞAN FAŞİSTLER VE NİN TEKELE KARŞI ORTAK MÜCADELESİ PATRON UŞAKLARI. 
ÇAY EMEKÇİLERİNİN FAŞİZME KARŞI BİRLİĞİNİ SAĞLAYALIM. ÇAY ÜRETİCİLERİNE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ SAĞLANMALI, TEFE- 


ÇAY ÜRETİCİLERİNİN ALACAKLARI EN KISA ZAMANDA ÖDEN. CİLERİN SÖMÜRÜSÜNE SON VERİLMELİDİR. 
MELİDİR... KURTULUŞA KADAR SAVAŞ. TEK YOL DEVRİM. 
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alınmıştır. Faşist yönetim ve 


TARİHSEL 


MATERYALİZM 


i Marx'ın tüm katkılarının yanında en © önemlisi, denebilir ki, tarihin maddeci anlayışını kurmuş olması, yani tarih bilimini geliştirmiş olmasıdır. Eski materyalizmin mekanik, tutarsız, eksik vetek yanlı olması, 'Marx'ı""toplum bilimini materyalist temelle uygunluk haline getirme ve onu bu temel üzerinde yeniden kurma”ya (Engels) götürdü. Vetarihin tekbir süreç olarak bilimselbir şekilde incelenmesinin yolunu çizdi. Diya- 
| İektik materyalizmin toplumsal gelişmelerin 
ve değişmelerin yasalarını ortaya koyması demek olan Tarihsel Materyalizm, insan tarihini, toplumu incelerken, maddeci “anlayışın ürünü olarak, maddi hayatın © üretiminden hareket eder, “Biz sadece bir “tek bilimi, yani tarih bilimini kabul © ediyoruz” (Marx-Engels, Alman İdeolojisi) 
| derken Marx, toplumsal olayların doğa 
| olayları gibi belirli yasalara bağlı olduğunu 


anlatıyordu. (1) 


anlayışının bulunması, daha doğrusu materyalizmin toplumsal olaylara uygulanması kendisinden önceki tarih teorilerinin iki temel eksiğini ortadan kaldırır. Birincisi, bu teorilere göre tarih fikirlerin, elbette, filozofların kendi fikirleri; nin gitgide gerçekleşen gelişmesi olarak 'kayranıyordu, “Böylece tarih bilinçsiz ama zorunlu olarak önsel olarak saptanmış belirli bir ülküsel erek doğrultusunda işliyordu" (Engels). Bu fikirlerin, ideolojilerin ürünü olarak görülen tarih dolayısıyla bunların kökenlerini kaynaklarını araştırmıyordu ve bunların maddi üretimin belli bir gelişmesi: nin ürünü olduğunu göremiyordu. İkinci: “bu teoriler halk kitlelerinin faaliyetlerini 
| kapsamıyordu” (Lenin). Fuerbach materyalizmi de dahil olmak üzere bütün eski materyalizmin başlıca kusuru işte bu insanın somut eyleminin devrimci muhtev: 

sını göremeyişleri idi. (Marx, Fuerbach Üzerine Tezler'inde bu konuyu ele aldı ve kitlelerin tarihi yapmaları) sorununu işledi.) 


1 


Böylece materyalist tarih anlayışında hareket noktası önceden düşünülmüş fikirler dogmalar,keyfi temeller değil, yaşayan gerçeklerdir.” “Gökyüzünden yeryüzüne inen Alman felsefesinin tersine, biz burada yeryüzünden gökyüzüne yükseliyoruz" diyor Marx, Ve böylece "hukuk ilişkileri ve devlet biçimleri ne kendi başlarına anlaşılabilirnedeinsan aklının genel ilerleyişi denen şeyle açıklanabilir, bunların kökleri... 
hayatın maddi şartlarında bulunmaktadır” sonucuna varır. 


Bütün insan varlığının, dolayısıyla bütün tarihin ilk şartı insanların var olması ve bu varlıklarını sürdürmek, “tarihlerini yapabilmek” için, maddi hayatlarını üret- ' meleri ve yeniden üretmeleridir. İnsanlar: kendi yaşama araçlarını, kendi maddi varlıklarının devamını sağlayacak ürünleri üretmeye başladıkları andan itibaren kendirinihayvanlardan ayrı tutabilirler. 


Buyaşama araçlarını üretmek için doğa ile zorunlu bir ilişkiye girerler. Bu ilişkinin niteliğini, biçimini belirleyen üretici güçlerin gelişim düzeyidir. “Teknoloji | insanın tabiatileolanalışveriş biçimini, yani insanın hayatını sürdürmesini sağlayan dolaysız üretim sürecini gösterir.” (Marx, Kapital). 
Ve bu üretim süreci, yani insanın doğa ile girmiş olduğu ilişkinin düzeyi insanların kendi aralarındaki toplumsal ilişkileri ve bunların ürünü olan ideolojilerini şartlandı-Tır. (Bu konuda Marx'ın Ekonomi Politiğin Eleştirilmesine Katkı'nın önsözü mutlaka 


okunmalıdır). 


“Buütetim ilişkilerinin tümü toplumun ekonomik yapısını teşkil eder ve bu temel üstünde kendisine belirli sosyal bilinç şekilleri tekabül eden üst yapı yükselir” (Marx) Š 


Demek ki, insanların şöyle ya da böyle oluşları üretimin şöyle ya da böyle oluşuna, ürettikleri şeye ve üretim üsluplarına, ürettiklerinin ekonomik koşullarına bağlıdır. Çeşitli uluslar arasındaki ilişkiyi de belirleyen bu ulusların herbirinin ulaşmış oldukları üretici güçler, işbölümü, iç ekonomik ilişkiler bakımından erişmiş olduğu gelişme evresidir. İşbölümünde üretici güçlerin gelişmesine bağlı olarak görülen farklı gelişme düzeyleri farklı mülkiyet. biçimlerini temsil eder, yani bireyler arasındaki ilişkileri belirler. Üretim ve üretilen ürünlerin değişimi her toplumsal rejimin temelini oluşturur. Dolayısıyla tüm bunlarda gözlenen farklılıklar, farklı üretim tarzlarının varlığını gösterir. Bir üretim tarsından diğerine geçiş ise gelişen yeni üretici güçlerin eski üretim ilişkileri ve bunların üst yapı biçimleri ile çatışmaya girmesiyle açıklanır. Sınıfların nasil ortaya çıktığı, smf mücadelelerinin kökenleri ve nasıl ortadan kalkacağı, gene bu analizlerdençikartılır. 


“Toplum tarihinin belirleyici temeli olarak baktığımız ekonomik ilişkiler adı altında belirli bir toplumun insanlarının kendi geçim araçlarını üretiş ve kendi aralarında ürünleri işbölümünün var olması ölçüsünde) değiş tokuş ediş tarzlarını anlıyoruz. Demek ki, bütün üretim tekni ve taşıma işleride. bunun içine girer, Bizim anlayışımıza göre bu teknik değişim tarzını, 


(Engels) 


Tarihsel Materyalizmin genel teorisine göre üretim tarzları birbirini izlemelidir, ama mutlaka belirli tarzların belirli bir sırayla birbirini izlemesi diye katı bir kural yoktur. Ayrıca “toplum tarihindeki çağlar, jeolojik devirler gibi birbirlerinden kesin sınır çizgileri ile ayrılmamışlardır.” (Marx, Kapital) 


Toplumun ekonomik biçimlenmesine de Asya-Türü Antik Çağ, Feodal ve Modern Burjuva Üretim biçimlerini birbirini izleyen çağlar olarak kalın çizgilerle çizebiliriz. 
(Marx, EPE Katkı.) 


Tüm bunlar Tarihsel Materyalizmin temel kavramlarıdır. Fakat sadece bu kavramlarla günlük sınıf mücadelesini çözmeye çalışmak yanlıştır. Bunlar en üst soyutlama düzeyinin ürünüdür. Ve somutu ele alırken yeni yeni ögeleri bu teorik bütüne katmak gereklidir. Alt yaprüst yapı ilişkisi, madde bilinç ilişkisi hiç bir zaman tek yanlı olmadığı gibi sınıf mücadelesi de sadece ekonomik düzeyde sürmez. Üst yapının politikanın, ideolojinin kendi nisbi bagımsız gelişmesi vardır. Yani bu politik ve ideolojik düzeyler ekonominin basit bir yansıması değildir. Ekonomi son tahlilde bunları şortlandırmakla birlikte, bunların da kendi içişleyiş yasaları vardır. Ve sınıf mücadelesi ekonomik-politik-ideolojik tüm düzeylerde sürer. Örneğin işçi sınıfı ile burjuvazi arasındaki sınıf çatışması ancak ekonomik düzeydeuz! şmazdır. İşçi smfmın politik ve 


ideolojik düzeylerde mücedelesinin uzlaşmaz olabilmesi ancak işçi sınıfmın politik hareketi tarafından gerçekleştirilir. Aksi taktirde revizyonizm, ekonomizm burjuva zinin işçi sınıfını uyutan ideolojik biçimlöri olarak bu düzeylerde egemenliğini sürdürür. 
Sınıf mücadelesinin sadece ekonomik olmadığı ve toplumsal olayların sadece ekonomi üretim tarzı analizi ile çözülemeyeceğini 


dır. Tarihsel Materyalizm ancak böylece 


bilir. 


'doğrukav 


zilar: herşeyin söylenmiş olması için iateryalizm” etiketini 


yön yapılar yapmak için bir araç değildir. 
Toplumsal oluşumların kendilerine uygun düşen siyasal, hukuki, estetik, felsefi, dini v.b. anlayış tarzları konusunda sonuçlara varmayı denemeden önce bütün tarihi yeni baştan incelemek bu çeşitli toplumsal oluşumların varlık koşullarını ayrıntılı bir #raştırmadan geçirmek gerekir" (Engels) 


“Tarihsel Materyalizm ışığında, toplumu, smf mücadelesini ele alışta, sorunu sadece en üst soyutlama düzeyinde bırakma anlayışım herşeyi sadece ekonomi olarak görme anlayışının ve dolayısıyla teorik analizi mantık basamağında bırakma hareketin — diyalektiğini keserek sadece kavramların dondurulması düzeyindekalınması anlayışının yanlışlığını ve somutu açıklama- 
1 beceremeyeceğini Engels'in şu ünlü 
Sözlerini her satarını tekrar tekrar okuyarak yazımıza son verelim: 


“Gençlerinzaman zaman işin ekonomik yanma gerektiğinden daha büyük bir ağırlık vermelerinin sorumluluğunu kısmen Marx ve ben taşımak zorundayız. Hasımlarımız karşısında onların yadsıdıkları ilkeyiözelli le belirtmek altını çizmek gerekiyordu ve o zaman karşılıklı etkiye katılan öteki etkenlere de kendi yerlerini verecek ne zamanı, neyeri nedefırsatı buluyorduk” 


“Materyalist tarih anlayışma göre tarihtebelirleyici etken son aşamada gerçek yaşamın üretimi ve yeniden üretimidir. Ne Marx ne de ben hiç bir zaman daha fazlasını iddia etmedik. Eğer sonradan herhangi biri çakıp ta ekonomik etken tek belirleyicidir dedirtmek üzere bu önermenin anlamı zorlarsa omu boş soyut anlamsız bity söz haline getirmiş olur. Ekonomik durum temeldir. Ama çeşitli üst yapı öğeleri-sinif mücadelesinin siyasal biçimleri ve sonuçları Savaşlar bir kez kazanıldıktan sonra kazanan sınıf tarafından hazırlanan anayasalar v.bnhukuki biçimler, hatta bütün bu gerçek mücadelelerin mücadeleye katılanların beynindeki yansıları, siyasal, hukuki, felsefi teoriler din anlayışları ve bunlar daha sonraki doğmatik sistemler halinde gelişmeleri, hepsi de tarihi mücadelelerin 


gidişi üzerinde etki yaparlar ve bir çok durumda ağır basarak onun biçimini belirlerler. Bütün bu etkenlerin etkisi ve tepkisiyardırğyle ki, ekonomik hareket bu etkenlerin bağrında sonunda zorunluluk olarak sonsuz bir rastlantılar (yani araların- 
'daki gizli bağlantı o kadar uzak ya da ortaya konulması o kadar güç olduğundan yok sayabileceğimiz ya da hesaba katmayabile. 
ceğimiz olaylar) Yığını arasında kendine yol açmayabaşlar. 


Yoksa teorinin her hangi bir tarihsel dönemenygulanması birinci dereceden basit birdenklemi çözmekten daha kolay olurdu. 


Kendi tarihimizi kendimiz yapıyoruz. 
Ama herşeyden önce belirli öncüllerle birlikte ve en çok belirli koşullar içinde, Bütün öteki koşullar arasında en sonund. 
belirleyici olanlar ekonomik koşullardır. 
Ama siyasal koşullar v.b. hatta insanların beyinlerine musallat olan gelenek bile kesin ve son verisi olamasa da gene bir rol oynar." 


(Felsefe İncelemeleri, “Joseph Bloch'a Mektup”) 

DİPNOT 
1) Te tarihi ve insanların tarihi 


olarak iki bölüme ayrılır. Tarihsel Materyalizm insanların tarihini inceler, Ama bu tarih doğa tarihinden ayrı düşünülemez. İnsanlar var olalı beri, insan tarihi ile doğanın tarihi birbirlerini karşılıklı olarak şartlandırırlar, Ama aralarında önemlibir fark vardır. İnsanlık tarihi, d yönüyle ayrılır. Birincisini ikincisini değil, (Geniş bilgi için bkz. Felsefe İncelemeleri, s. 48-49ve sonrası) 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HAKKINDA 


KİTLE ISİMLİ dergide “Sol 
= 

T m 

yöneltiliyor. iz 


istlükten uzak ve kaba bir çarpıtma mantığına dayanıyor. 
Yazları okuyanlar onun bu yanının kolayca farkına varabilirler. Bir alıntı yapılıyor. Sonra da “şunu demeye getiriyor” diyerek tırnağı açıyor ve akıl yürütme yoluyla, dilediğini yazıyor. (Kuşku. 
suz. yazılanların tamamı ilkel bir mantığa, Kitle'nin kendi mantığına dayanıyor.) Bunun arkasından ortaya atılan ve Marksizmi yeni Öğrenmeye başlayan kişilerin bile kolayca görebilecekleri kaba saba bir hatalar yığınından ibaret olan iddialarla tartışmanın hiç bir gereği olmadığına inanıyoruz. Bunun ötesinde, gerçi kendisini “Parti” yerine koyan bir “teşkilatm”ın. 


sözcüsü görünümündedir ama, gerçekte Kitle kaç kişinin okuduğu belli olmayan bir dergi durumundadır. Bu nedenle becerebildiği çarpıtmaları 

içinde ayrıca bir gayrete gerek olmadığını düşünmek, ona saygısızlık olmasa gerek! 


Bu gibi nedenlerle adı geçen dergide (ve benzerlerinde) ileri sürülen iddialara karşı tartışmaya girmemeyi esas alıyoruz. Bunun yanında ileri sürülen iddialar bazen görüşlerimizin. 
genel olarak anlaşılmayan ve tartışma konusu edilen yanlarıyla ilgili olduğu zamanlarda üzerinde 'durmayıyararlıbuluruz. 


bir parti modeli (biçimi) olmadığını, bu yüzden Bolşevik partisinin örgütlenme biçiminin de 


ORUNU 


#vrenselleştirilmesinin yanlışlığı ifade pragrafları... Bu bölüm Kitle. dergisince de (17 sayısında) eleştiriliyor. Kitle, Bildirge'nin b bölümünden bazı pasajları ıktararak, bu görüş rin “Lenin'in parti öğretisini fütursuzca revis etktiği"'niilerisürüyor. Kitleşöyleyazıyar; 

Ama bu “parlak cila”yı kazımaya bile lüzı kalmadan iki paragraf sonra “gol” evizyanizmi bildiğini okumaktadır. 

“Bu bakımdan her tarihi dönem için farkl iktisadi-siyasi yapılardaki tüm ülkelerde geçerli bir parti modeli, biçimi yoktur. Örgüt biçimi çalışma tarı ve devrim biçimine zorunlu olarak 


Genellikle bolşevik partisinin örgütlenme anlayışı evrenselleştirilir ve klasik bir parti tipi olarak kabul edilir. Bu anlayış sorunu diyalektiğe aykırı bir biçimde ele alıştan kaynaklanmaktadır. 
Somut koşulların Marksist bir tahlili yapılmakar. 
Zan ve doğru bir mücadele ve devrim anlayışını | ortaya çıkarmaksızın parti biçimine İlişkin Sorunları çözmek ve proletarya partisinin yaratı- 


EHVEN—i ŞER MANTIĞI ÜZERİNE 


14/DEVRİMGİ YOL/1 EYLOL 1977 


ENİN'in klasikleri ile eğitim çalışması sürdüren bir grup Devrimci Yol sempatizanı arkadaş, okuduklarıyla Devrimci Yol arasında “paralellik kurarak” bazı sorular yöneltiyorlar. 


SORU: 


1 Lenin Bruker'i eleştirirken, Bruker'in “siyasal mücadelede, 
bazan, daha az kötüyü seçmenin gerekli olduğu” nu söyler. (Lenin, Bir Adım İleri İki Adım Sebe 


kimselerle bile olsa, geçici ittifakları girmekten korkanlar ancak kendisine güvenemeyenlerdir. ” (Lenin, Ne Yapılmalı, 8. 
24.) “Sosyalist .devrimcilerle ve sonuç olarak sosyalist devrimcilerin yanında yer alan libarellerle geçici anlaşmaları girilebilir. 


jurtulig 


söylememek olduğudur.” (Lenin, Bir Adım İleri İki Adım Geri, s. 158-159) Bu açıdan, MHP'nin iktidarda olup, iktidarda olmanın verdiği tüm araçları kullanarak kitle tabanı kazanması tehlikesi karşısında, seçimler sırasında CHP ile “geçici anlaşmalara” girilmesi gerekirdi. Oysa Devrimci Yol Dergisinin seçimler konusunda yazdıklarından CHP ile geçici de olsa anlaşmaya gidilmemesi sonucu çakıyordu.s, 


Kısa dönemli kararlarda, bazı taktik meselelerde ilkelerden ödün vermeksizin ehven-i ger mantığının kullanılabileceğini ileri süren arkadaşlar seçimlerde CHP ile “anlaşılması” gerektiğini söylüyorlar. 
Önce şunu belirtelim ki ilke olarak ne “bazen daha az kötüye” razı olmak zorunda kalınabileceği, ne de geçici uzlaşma ve anlaşmalara gidilmek zorunda olunacağı inkâr edilemez. Ama bu, “bazı” durumlar için söz konusudur. Her koşulda izlenecek bir genel siyaset ilkesi haline getirildiği zaman oportünime, yol açar. Kazanmaya ve başarmaya niyeti olmayanlar için her zaman daha az kötü bir durum vardır. Lenin, “ 'Sol' Komünizm...” de de dağ başında karşılaşılan bir eşkiya karşısında üstünde ne varsa vererek canını kurtarmanın da bir uzlaşma olduğunu bunun ilkelere aykırı olduğunu da kimsenin ileri süremeyeceğini söyler. Ama “Lenin böyle diyor” diyerek her tehdit karşısında böyle yapmak gerektiği sonucunu çıkarmak saçmadır. “Bazen” eşkiyanın tepesine vurarak kazanmak gerekir, “Bazen” de üstündekileri versen de seni öldürecektir, döğüşerek ölümü göze almak zorundasındır.... 

Ehven-i şer düşüncesini bir genel siyaset ilkesi haline getirmek, kazanmaya hiç bir zaman inanmamaktır. Hep, daha az kaybetmek... Bu, “gündelik siyaset çerçevsi içinde sıkışıp kalma, reformist hayalleri göreli olarak destekleme” anlamına gelir. 


Siyasal mücadelede önemli olan ne zaman geri çekilmek, ne zaman ileri atılmak, ne zaman uzlaşmaya razı olmak ve de ne zaman ve kiminle ittifak yapmak gerektiğini doğru kavramaktır. Bunun için günün koşullarının və taktik hedeflerin, her zaman temel siyasi görev ışığında, doğru tespiti gerekir. Bu konuda ise, tarihsel paralelikler kurarken özellikle özen göstermek gerekir. 

Özetle ifade etmek gerekirse, bağımsız bir Devrimci Hareket'in inşaası görevleri doğrultusunda ileri atılmak ve faşizme karşı mücadeleyi bu doğrultuda yükseltmek gereği yerine “CHP ile anlaşmak”! (Aslında bu, CHP'yi tek yanlı ve koşulsuzca desteklemek demektir. Zira anlaşma iki yanlı bir bağlaşma, bir koşullandırmayı ifade eder ki hiç değilse CHP açısından böyle bir şey söz konusu değildi.) 


Sanıyoruz ki bugünün koşullarında, MHP'yi iktidar ortağı durumundan mahrum etmek gerekçesi bile böyle bir siyaseti haklı gösteremez. 


Seçim sırasında ehven-i şer düşüncesindekilerin bir AP.CHP, hatta CHP-MHP ortaklığını da ehven-i şer gördükleri hatırlanırsa, bunun bir açık faşizm yerine bugünkü MC'yi ebven-i şer bulmalarını kadar varmasınada şaşmamak gerekir. Yenmeye hiçbir zaman niyetleri olmayanlar her zaman başlarını daha beter kötülüklerin gelmediğine şükredecekler, hep, ran olunabilecek daha az kötü durumlar bulabileceklerdir. Aslında bu, revizyonistlerin faşizme karşı “demokrasiyi koruma” şeklinde uyguladıkları gene! çizgi değil midir? 


SORU: 


2) “Bazı Teorik Sorunlar” (D,Y. s'3) kısmında çıkan yazıda şöyle denmekte- 


dir: "Evrim ve devrim aşamasının iç içe geçmesi durumu, OLGUNLAŞMIŞ bir milli kriz olarak, sürekli bir devrim durumunun varlığı ve sürekli devrim aşamasında bulunulması şeklinde anlaşılamaz. " Bu olıntıdan anlaşılan, evrim-devrim aşamaları içiçedir. ancak bu, sürekli devrim durumu olduğu anlamına gelmez, sürekli devrim durumu “OLGUNLAŞMIŞ” milli krize tekabül eder. Devrimci Yol 4, sayıdaki “Bazı Teorik Sorunlar” da ise şöyle denmektedir: “Ancak, milli krizin olgunlaşmamış olarak varolması, devrim durumunun sürekli olarak varolması olgusunu ortadan kaldırmaz. Olgunlaşmamış da olsa, mili Arisin sürekli olarak var olması, devrim durumunun var olması demektir, ” Buradan anlaşılan ise, devrim durumu olgunlaşmış ya da olgunlaşmamış milli krize tekabül eder. Yani milli krizin sürekli olarak var olması sürekli devrim durumu yaratır. Yaptığımız iki alıntı bu konuda birbiriyle 


Önce şunları hatırlatalım: 1) Devrim durumu ve Milli Kriz aynı şeydir. Olgunlaşmamış milli kriz—olgunlaşmamış devrim durumu demektir. 2) Devrim aşaması, olgunlaşmış bir milli krize tekabül eder, (Olgunlaşmış milli kriz, devrim aşamasının. objektif koşuludur.) 


Bildirge (s. 33 vd.) ve Devrimci Yol sayı 3'te evrim ve devrim aşamalarının iç içe geçmesi durumunun devrim aşamasına tekabül etmediği, objektif koşullar açısından da olgunlaşmış bir milli krizin varlığı (yani — olgunlaşmış bir devrim durumunun varlığı) anlamına gelmediği anlatılır. Bunun yanında; 


Ülkemizde olgunlaşmamış bir devrim durumunun (olgunlaşmamış milli krizin) varlığı; 


“Bunun, ülkemizde silahlı mücadelenin objektif şartlarının varlığı anlamına geldiği; zira, olgunlaşmış bir milli krizin (yani olgunlaşmış bir devrim durumunun) ancak, bir genel ayaklanma için zorunlu ön koşul olduğu; devrimin uzun ve dolambaçlı bir silahlı mücadele ile gerçekleşeceği ülkelerde ise, bunun gerekli olmadığı; 


“Ülkedeki olgunlaşmamış da olsa var olan milli krizin silahlı mücadelenin objektif şartlarını yarattığı, kabul edilir ve anlatılır. Buna ek olarak, 


-Bunun sürekli devrim aşaması ve sürekli olgunlaşmış, milli krizin varlığı anlamına gelemiyeceği ve sürekli devrim aşaması taktiklerinin (sürekli hücum!) uygulanması gerektiği anlamına gelemiyeceğide anlatılır. 


Bildirge'de Devrimci Yol sayı 3 ve 4'te anlatılan ve açıklanan fikirler Bunlardır.3. sayıdaki “evrim ve devrim aşamasının iç içe göçmesi durumu OLGUNLAŞMIŞ bir mili kriz olarak, sürekli bir devrim durumunun varlığı ve sürekli bir devrim aşamasında bulunulması geklinde anlaşılamaz” cümlesinden de yukarda yazılanlardan farklı bir sonuç çıkartılmamalıdır. Buradaki “sürekli bir devrim durumu” ifadesiz hemen arkasından gelen devrim aşamasına tekabül eden (onun objektif koşulu olan) olgunlaşmış milli kriz anlamında kullanıldığı açıktır. 


ması mücadelesini başarıya ulaştırmak olanaksızdar 


Önümüzdeki süreçte (ki bunu özel olarak partileşme süreci olarak ifade etmek hatalı olmayacaktır) devrimci mücadeleyi (devrimi) başarıya ulaştırabilecek bir partinin yaratılabilmesi, bu konuda geçmiş hareketin devrimci deneylerini ve derslerini doğru bir çekilde örümleyebilmekten geçmektedir. Bu ise THKP-C hareketinin sağlıklı bir inceleme ve eleştirisinin yapılmasını içerir” (sf. 31) 


Burada işçi smıfı partisi konusunun Lenin tarafindan ol gunlaştarılıp klasikleştirildiği üzerine Ayrıntılı açıklamalara girmeyi okura saygısızlık sayarız. “Sol” revizyonizm -adı üzerinde- Lenin'in parti öğretisini futursuzca revize etmektedir. Parti 
| “Marksist. Leninist” olacakmış ama, “bolşevik 
partisinin örgütlenme anlayışı ile” ele alınmaya cakmış. Ya pasıl ele almacakmış? “THKP-C © hareketinin sağlıklı bir inceleme ve eleştirisi ile! 
© İste "Sol" oportünizmin örgütlenme konusund. 
© hemen çehresini gösteren maceracı tavrı, Parti 

konusunda bir alay yaldızlı lafazanhk edildikten İ sonrabolşevikörgütlenmereddedilip yerine sosyal - pratik tarafından açıkca mahkum edilmiş maceracı birgerilla” grubu konulmaktadır. 


TAŞOVA- Ballıca köyünden bir devrimci arkadaşımız. kendi böl gesinde de oligarşinin sol içindeki uzantılarının burjuvaziye nasl 

hizmet ettiklerini anlatıyor. Devrimciler, köyde, devrimci sloganları duvarlara yazıyorlar. (Tek Yol Devrim, Kurtuluşa Kadar Savaş, Düzen Partilerine Hayır-Yaşasın Devrimci Mücadelemiz. 
Zamların Sorumlusu Sömürü ve Baskı düzenidir. v.b) Ve bu yazıların, faşistlerden ve gerici köy muhtarından önce, bu köyde sözde solcu geçinen bazı TİP'liler siliyorlar. Daha sonra da gerici köy muhtarma gidip kendilerini şirin göstermek için, “bu yazıları bir yazmadık” diyorlar. Devrimci 


Parti yerine bir gerilla grubunu koyduğumuzu neroden buldu? Bildirge'de THKP.C'nin daha baştan böyle bir anlayışa sahip olmadığı anlatılıyor. Kitle, uydurukçuluktan bir an olsun az geçmiyor. Bunu bir yana bırakalım. Şu 'Lenin'in parti öğretisini fütursuzca revize” ettiğimizi tantanalı bir şekilde ilan ederken, neye © karg çıkıyor veya karşı çıkmaya çalışıyor? 


ve bir 


den nasl korktuklarını kere daba sol içinde oligarşiye hizmet ettiklerini. gösterdiler. 
Sağolsunlar!” 


KONYA- Uzun bir süredir Konya devrimci gençliğinin. anti-faşist mücadelesini doğru siyasi çizgi önderliğinde yönlendiren “Dev. 
rimel Yol” siyasetini savunan devrimciler tüm engellemelere 

ragmen Konya Devrimei Gençlik Derneği'ni (K.D.G.D) kurdular. 


YOZGAT- Sarımbey Köyü-Anti- faşist ve anti-emperyalist müca, deleye örgütlü bir şekilde katılar bilmek için Sarımbey Halkodası" Bı, açan köylüler üzerlerindeki baskıları şöyle anlatıyorlar. Yozgat'n giden çocuklarımız faşistler rin saldırılarıyla karşılaşıyorlardı, 

sun üzerine köy camisini ortaokul haline getirdik. Son günler. 
de bir kız kaçırma olayını bahane ederek Bakan Ali Şevki Erek'in emriyle hergün köyümüzde jandarma (Vali ile birlikte) arama yapmaktadırlar. Ve halkı bölmek için alevinünnl çatışması yaratmaya çalışıyorlar...Tüm çabaları boyuna, yılmayacağız! 


Bildirge'de ortaya konulan görüşü Lenin'in parti anlayışının karşısına koymaya kalkmak, Şaşkınlıktan öte bir şey değildir. Bolşevik partisinin örgütlenme biçiminin evrenselleştirilemeyecegini söylemeyi Lenin'in parti öğretisinin. 

— İrevize edilmesi olarak görmek, Leninist parti 

öğretisini, örgütlenme biçimi sorununa indirge- 

© mek demektir. Bildirgede savunulan ve kitlenin © saşkınen saldırdığı görüşler 3. enternasyonal tarafından ileri sürülen bezleredayanır. 


3. Enternasyonalin 12 temmuz 1921 tarihinde yapılan toplantısında “Komünist partilerin strüktürel ve örgütsel çalışmalarına ilişkin tezler” de bu konuda şöyledeniyor: 


...komünist partiler için kesinleşmiş ve değiştirilmeyen bir örgüt biçimi. Proletaryanıa sinif mücadelesi taktik olarak sürekli bir değişim süreci içinde bulunduğundan bu sürece uygun olarak organizasyon da “değişebilir biçimlertamalıdır. Her ülkenin tarihsel gelişim sürecine aygun olarak değişik ülkeler komünist partilerin Organizasyonları da ülkenin tarihsel sürecine “uygun biçimleriiçermelidir” 


rimci-Ge 


Bursa'da faşist terör estiren kı 


“Kitlenin “Lenin'in parti öğretisinin revize edilmesi" diyerek karşıçıkmaya uğraştığı ve bizim. 
(Bildirge'de) savunduğumuz bu tezlerdeki gö Jerden başka bir şey olmadığı ortada değil mi Yoksa 3. enternasyonal da Lenin'in fütursuzca revizemi ediyor!? 


kendilerine tesliminden sonra, 


lanıyor, yaralanıyordu... Bü 


Leninist parti öğretisi gerçekte Marksist-Leninist devrim teorisine kopmaz bir şekilde bağlı ilkeler ihtiva eder. Leninist parti anlayışını bir örgütlenme biçimine indirgemek saçmadır. Bu kaçınılmaz olarak onda kalıplaşmış, donmuş örgüt biçimleri aramaya sevkeden bir sapmaya ait hatadır, ki gerçek kaynağın M-L devrim teorisinin. 
Ve sınıf mücadelesi ilkelerinin revize edilmesinden. 
almaktadır. 


kenceye tabi tutuldu. 
tön bu 
Dev:Lis'in devamı olan LİSE 


öğrenim 


M-L devrim teorisine ait tüm özlü ilkeleri, her bütünlük içinde bağrındı 


gün durmadan ve “fütursuzca revize eden” Kitle'nin “parti” sorununa doğru bir yaklaşım getirmemiş olmasında bu bakımdan şaşılacak bir şey yoktur. Onun, Lenin'in bütün devrimci özünü bir kensra bırakırken, bir yandan da “Bolşevik Partisi" üzerine yaygaralar koparması (hele Bolşevik partisinin gölgesine bile benzemeyen 'TSİP'de bütün haşmetiyle ortada duruyorken), eğlendiricibir komediye dönüşmektedir. 


topladı 


tarafından kapatıldı neti 


ifadeleri 


Dayanışma Dernegi. 
Kültür ve Dayanışma Derneği, Karabağlar Halk Dayanışma Derneği yaptıkları ortak basın açıklamasında özetle şu görüşlere yer vermişlerdir. II. MC'nin kuralmasyia birlikte kanlı olaylar büyük bir artış kaydetti. Yine devrimciler öldürülüyor. yaralamiyor, kaldıkları yurtlar kapatılmak isteniyor. Geçtiğimiz. gü Jerde Site ve Kadırga Yurtlarımın basılıp bir çok öğrencinin 


Dergimiz yayınlanmadan önce çıkan yeni Kitle'lerde *“Sol' Revizyonizmin Eleştirisi” tefrikasına yenileri eklenmişti. Başta da değindiğimiz. 
gibi, baştan sona kaba hatalaryığınındanibaret bu tefrikalarla uğraşmayı gereksiz buluyoruz. Bu “Kitle eleştirileri"'nin nesnel içeriğinin doğal bir sonucu sayılmalıdır. (Zaten, özellikle demokrasi ve faşizm üzerine yazdıkları -akıl almaz yanlışlıklarla dolu- yazıda ortaya koydukları görüşleri ve 


eleştirileri | çarpılmaları, Devrimci Öğretmen alma alınması, İncir Atatürk yayınlarından çıkan Faşizm ve © Anti Faşist Öğrenci Yurdu'nun kapatılmak Mücadele broşüründe yeterince eleştirilmişti.) İstenmesi II.MC'nin yöneten değil 


saldıran olacağımı apaçık gözle önüne seriyor. Önümüzdeki günler 


BURSA- Bursa'dan Liseli Dev çlik imzasıyla aldığımız bir yazıda da şunlar belirtiliyor, 


durganlar Yüksek öğretimde Eğitim Enstitüsünü egemen güçlerin 


karşılarında güç bulamadılar. Bu kez orta öğretim gençliğine salt dırmaya başladılar. Bu saldırılarda devrimci kardeşlerimiz biçak- 


bu baskılara rağmen, Liseli gençliğin birliğini sağlamak için kendi öz örgütü olan DEV-LİS, kurul. 
mustu. Bu derneğin pratikte sagadığı başarılar oligarşinin gözü. 
nü korkuttu ve dernek kapatıldı. 
Dernek yöneticileri günlerce iş- 

Fakat bü. 
engellemelere ragmen 


DER devrimciler tarafından kuruldu. LİSE-DER Bursa'da orta ençliğini yığınsal bir 


Ne var ki bu derneğimiz de polis 

Dernek yöleri tekrar işkencehanelere çekildiler. 96 saat sonra saver arkadaşlarımıza imza- 


OKUYUCU 
- MEKTUPLARI | 


DURSUNLU- Dursunlu'lu devrimciler DURSUNLU HALK DERNEĞİ'ni kurduklarını bildirmektedirler. Devrimci arkadaşlardan kitap, broşür vb. yardun beklediklerini yazıyorlar. Adresleri şöyle: Dursunlu Halk Derneği adına VECİH UYGUN, Dokumacılar Çarşısı No: 27 Dursunlu - Antakya 


GEDİZ- Kütahya'nın Gediz ilçe-Sinden mektup yazan iki devrimci 


açığa çıkaramamaktadırlar.” diyorlar ve Gedizdeki devrimcilere şöyle sesleniyorla 
Gediz'de aktif bir memiz için örgütlenmemiz şarttır. 
Bunun için birleşmeye, dağımıklı. 
ka son vermeye, 


yoruz. 
rektüplarınde ayrıca Faşistlere "Gediz sizin kalenizdir deyip Gediri size barakmayacağız" de- 


İZMİR-Buca. Faşirtlerin işgali altnda bulunan İzmir Eğitim Enstitüsünde okuyan bir arka- 
'daştan da mektu 


yak yedim kovuldum ama, yine de sonuna kadar okula Bittim. Mücadeleden vaz geçmedim. KO tane 


olur.. Şayet bunlardan biri olmak İstemiyorsanız. gelin çağrıma wyun”. 


latmak için ber türden işkence baş,vardularsa da bir sonuç elde edemediler. Mücadele durmayı 

caktır. Dünyasın dört bir yanım- da olduğu gibi Türkiye'de de zaferin çarkları ezilen halkların kurtuluşu için dönüyor. (Aşağıda işkence gören devrimci arkadasımızın fotoğrafını yayınlıyoruz.) 


emekçi halkımıza daha fazla baskı, Zulüm ve eömürüden başka bir şey vand etmiyor. Bunun karşısında devrimcilere düşen görev, en geniş halk yığınlarının faşizme karg direnişini örgütlemektir.” 


ÖZÜR. 


Deralmizin yayın progra. 
mındaki aksama için tüm okurlanmızdan özür dliesiz. Bu aksama kağıt yokluğu nedeniyie meydana gelmişti. Elinizdeki sayımızda ayn nedenle üç gün gecikmeyle çıktı. 


GEÇİŞ DÖNEMİ SORUNLARI VE "SOSYAL EMPERYALİZM” 
SAFSATALARI 


(9. sayfadan devam) 
Yazıyı bitirmeden önce bir noktaya 


daha kısaca değinelim. “Sosyal emper yalizm”' #eoricilerinin çoğu kez Lenin'i “iki, iktidardan biri: Ya -kapitalistlerin iktidarı ya da proletarya iktidarı. İkisin- in ortası bir iktidar hayalden başka birşey değildir” biçimindeki . sözlerini ileri sürerler. Bettelheim da şöyle diyo, “.... İktidar araçları kitlelerden ayrıldı 


ğında (....) bu araçlar işçi sınıfının devleti olmaktan Çıkarlar, safça ve basitçe bir burjuva devletinkiler olurlar. 


Bu ikisinin ortasında bir deyim veya bir öçüncü yol” olamaz, 
Böylece, ya proletarya diktatörlüğü ya burjuva diktatörlüğü, ya sosyalizm, ya kapitalizm şeklinde bir ikilemle karşılaşıyoruz. Bize göre burada marksist devlet teorisi kötü bir şekilde kullanılmaktadır. Marksizmin devlet teo. 
risine alt kavramlar toplumların gelişiminin herhangi bir anına mekanik olarak uygulanamaz. Kavramlar, gelişmenin çeşitli aşamalarında ortaya çıkan bir çok yeni, farklı, geçici olguları soyutlayarak oluşurlar. Her tasnif her kategorileştirme bu soyutlamadan ötürü gerçeğin çoğu kez sadece bir kısmını ihtiva eder, Ve basitleştirilmiş, “çocukça bir yan” taşırlar. Eğer bu dikkate alınmaksızın, teorinin ortaya attığı kavramlarla her şey, açıklanmaya kalkılırsa çoğu kez gülünç sonuçlarla da karşılaşılabilir.Bu yüzden devlet teorisinin ortaya çıkardığı çeşitli kavramlar toplumların gelişim sürecindeki, geçiş dönemlerindeki ortaya çıkan özgül durumları açıklamak için mekanik olarakuygulanılmamalıdır.Ya sosyalizm ya kapitalizm! Sosyalizmin tarifine bakacadiz. Sovyetlere uyup uymadığına bakacağız. Eğer kalıp gibi oturuyorsa, tamam; hayır oturmuyorsa başka bir şey olmayacağına göre -Lenin böyle demiyor mu?!- Kapitalizm. Hayır! Marksizm bundan çok daha başka bir şeydir. Bu olsa olsa Marksizmin kadayrasını çıkarmaktır. 

Bu konuda değinmek istediğimiz. 
son nokta şu: AEP en çok ÇKP'nin önlü üç dünya teorisine karşi çıktı. Ülkemizde “sosyal emperyalizm” teorilerini benimseyenlerin bir kısmı AEP görüşlerini benimsiyorlar, ama “sosyal emperyalizm” teorilerine bağlılıklarını sürdürüyorlar- Sorun GKP'ye yöneltilen eleştiriler; Onun devrimden vazgeçtiği, sınıf mücadelesi İlkelerini bir yana bıraktığı, anti-marksist görüşleri ileri sürdüğü vb. yolundadır. Bu, tartışmasız, revizyonizmdir. Revizyonizmin parti ele geçirmesi ise “Burjuvazinin iktidara gelmesi demektir. iktidarın niteliği ta edici olduğuna göre (ki bunlar “sosyal emperyaliznf teorilerinin temel görüş! 
dir.) Şimdi Çin'de iktidarda olan kimdir? 
Çin şimdi sosyal-emperyalist- sosy faşist bir oike midir? Değilse, neden? 
Yoksa, Çin'de devlet mülkiyeti henoz gerçekleşmediği için “revizyonist"ler "tekelci devlet buriuvazisine dönüşemediler” mi? 

Kuşkusuz bu sorulara da “makul” bir izah tarzı bulunabilir! Bizim Istediğimiz Çin'i de sosyal emperyalist. 
faşist bir Olke olarak ilan ederek bu işi kolayca halletmeniz d 


safsata olduğunu artık anlayabilmeniz! 


(x) kimileri de bizim geçiş döneminde politikanın belirleyiciliği üzerin yazdıklarimizin kendisinin marksizmde alt ya nın belirleyici olduğu konusundaki kaba “bilgisine aykırı düşmesi yüzünden epey hiddetleniyor ve bu konuda bir tek alıntı yapamayacağımızı bağırıyorlar. Biz böylelerine, marksizm üzerine yazılanları yeniden (ama bu kez alıntı yapmak için değil, kimin nayi savunduğuna dikkat ederek!) okumalarını salık veririz 


15 GÜNLÜK SİYASİ DERGİ 


2 Eylül 1969'da dünya proletar- 

en önde gelen önderlerinden 

ini Ho Şi Minh'i kaybetmişti. Ho 

— Şi Minh, bir kavganın, bir devrimin, bir halkın kişileşmesidir. Ülkesin- den emperyalizmi kovan yiğit bir 


halkın, bir hareketin simgeleşmesidir. Devrimle, halkıyla, ulusal kurtuluş savaşlarıyla özdeştir. 


Birköylü ailesinin oğlu olan Ho Şi Minh 1890'da doğdu, Vietnam 


Tel Zaatar Direnişi: 


Mazlum halkların mücadelesinin bir anıtıdır. 


Binlerce öldük, 
~ milyonlarca yaşatmak için; 

savaşıyoruz aydınlık bir gelecek için 


AFİLISTIN HALKI, ŞANLI TEL ZAATAR! BİNSELAM! 
DÜŞMANLARIN SELAM ISTER: GEZDEN, GÖZDEN, ARPACIKTAN!. 


Filistinliler geçen ağustos ayında kara bir gün yaşadılar. Tel Zaatar göçmen kampında 55 gün ölesiye direnen Filistinlilerin ve 


halkın 


müc bayrağı düşmedi 


ler ve tüm dünya halkları. 


fedaiierinin 55 gün tek bir yürek olarak çarpan 30 bin yüreğinden 10 bini susturuldu. Ve Tei Zaatar düştü Sımsıkı 


Fakat onların yapıştı ve bayrağa tüm 
Ve 30 bin Filistinlinin şanlı 


direnişinde, ölüme gidişinde tüm devrimciler yeniden öğrendi nasıl ölesiye savaşılacağını, KURTULUŞA KADAR SAVAŞILACAĞINI 


SELAM SANA FİLİSTİN HALKI 


DÜŞMANLARIN SELAM İSTER: 


GEZDEN GÖ; 


ŞANLI TEL ZAATAR! BİN SELAM 


EN, ARDACIKTANI 


bağımsızlığını kaybederken mandarin (1)oldu. Sömürgecilerin emrinde çalışmak istemediğinden bu işi kabul etmeyerek Güney Vietnam'da küçük bir kasaba olan Fan Thiet'te birortaokuleğitmen oldu. 


1911 sonlarında Batı'ya gitmek 
için La Touche-Treville adlı bir gemiye bulaşıkcı olarak girdi. 
Batı'yı gezerken, Çinli'lerin yönettiği Deniz Aşırı İşçi Birliği ile ilişki kurdu, Bu birlik, İrlanda'nın bağımsızlığını destekliyordu. Daha sonra Fransa'ya (Paris) döndü. Yaşamını fotoğraf montajcılığı yaparak kazanırken, bir yandan da Vietnam'ın kurtuluşu sorununa kafa yoruyordu. 
O Sıralarda Fransız yetkililerine 8 
maddelik çok ılımlı bir tasarıyı sunmaya çalışıyordu. 1920'de Tours'da yapılan Sosyalistler kongresinde Sömürge temsilcilerinden birisi oldu ve sömürge halklarının geleceği için lll. Enternasyonal'a girilmesini destekledi. Ho Şi Minh böylece Fransız Komünist Partisi kurucuları arasına katıldı ve partide “sömürge sorunları uzmanı” olarak görev aldı. Haftalık Le Paria'nin yayımlanmasına yardımcı oldu, Dergiyi Fransız sömürgelerinden 
gelenkomünistler çıkarıyordu. 1922 
de Komintern (lll. Enternasyonal) içinde bir “Güneydoğu Asya Bürosu” kurulunca Moskovaya giti Sonra kısa bir süre İçin Paris'e döndü. Ardından 1925'e kadar Moskova'dan ayrılmadı. Bu arada komünist Fransız basını için yazılar Yazıyor, Doğu işçileri üniversitesine devam ediyordu. 1924 sonlarında Borodin başkanlığındaki Sovyet delegasyonunundabulunduğu Kanton'a gitti. Ho Şi Minh, Borodin'in tercümanlığını yapıyordu. ` Daha doğrusu resmi görevi, gözle görünen görevi buydu. Asıl görevi Komintern'i Güneydoğu Asya'da örgütlemekti. Bu çalışmaları daha sonra yürüteceği Vietnam'ın kurtuluşu mücadelesi açısından çok yararlı oldu. 

1927'de Çan Kay Şek komünistlerile olan işbirliğini bozunca Ho Și Minh Sovyetler Birliği'ne sığınmak zorunda kaldı. En yakın yardimcisi sayılan Le Hong Phong, (2) o sıralarda Vietnam Devrimci Gençlik Birliğini Hon Kong'da örgütlemeye çalışıyordu. Ho Şi Minh 1930'larda Tayland'da, Vietnam'lı göçmenler arasında propoganda yapıyordu. 
Vietnam'da ise kıtlığı köylüleri ayaklanmaya itmişti. Bu gösteriler, Nghe An'da doruk noktasına ulaştı. 
Komünist Partisi, bu kendiliğinden hareketlereyönvermevedevrimci öz kazandırmada oldukça başarılı olmuştu. Bu olayda, Ho Şi Minh'in Kanton'da iki buçuk yıl yetiştirip Vistnam'a hücreler kurmaya gönderâiği iki yüz Vietnam'lı komünistin rolü olmuştur. Bir komitern üyesinin Singapur'da tutuklanıp, konuşturulmasından sonra Ho Și Minh, Hong Kong'da yıkıcı eylemlere girişmekten 6 ay hapse- 

(Zaten Fransız mahkemesince 


idama mahkum edilmişti) Hapisten çıktığında Fransız ajanlarının elindenbir İngiliz avukatının yardim! ile kurtuldu. Bir süre * Şanghay'da öğretmen olarak çalıştı. 1934-1937 yılları arasında Sovyetler Birliğinde kalarak partinin yüksek görevlileri için açılmış olan Lenin Okulunda eğitimgördü. 


1938 başlarında Japon'lara karşı savaşan VII. komünist ordusunda hücre sekreteri ve irtibat memuru olarak Çin'e geçti, 1940'da katıldığı bir Komünist Çin Heyetinde Vietnam'la işbirliği yapan Çin'li partizanların eğitimi için çalıştı. 1941'de Vietminh'in(3) kurulmasına yol açan Çin Hindi Komünist Partisinin VIl. 
toplantısına başkanlık etmek üzere Vietnam'a döndü. Partiyi örgütlemek amacıyla Çin'e döndüğünde, sınır bölgesindeki Çin'li generaler tarafından hapse atıldı. 1943 senesindeserbestbırakıldı.Ho Şi Minh, 2 

Mart 1946'da Yeni Demokratik Vietnam Cumhuriyeti Başkanı olduktan sonra, sömürge rejimin! 
Vietnam'da yeniden kurmak isteyen Fransa İle savaşı ve istilacı ABD, İle savaşı önleyemedi. Ama kan dökülmesini önlemek amacıyla gösterdiği tüm çabalara bütün dünyanın tanık olmasını sağladı Olayları değerlendirmedeki üstün yeteneği, en çetin koşullar karşısında bile yılgınlığa düşmeyişi olacağı önceden sezişi, bilgiyle dengelediği gözüpekliği onun Vietnam olayının çağımızın en önemli olaylarından birisi haline gelmesindeki rolünü büyütmüştür. 2 Eylül 1968'da öldüğü zaman Vietnmak halkı emperyalizme karşi kurtuluş mücadelerinde zafere doğru emin 


adımlarla yürüyordu. 


(1) Mandarin = Yüksek dereceli memur. 


(2) 1940'da Fransızlar tarafından kurşunadizilmiştir. 


(3) Vietminh: Vietnam'ın Bağımsızliği için Devrimci Birlik 


